





Aylık Dergi 





bilgiden irfana... 


Ocak 2006 


Modern Hayatta Komşuluk İlişkileri 









MIAZA E3 






ai 


IRRI TZOS UAV UNV UAN 


Yurt içinde müftülük ve yayınevlerimizden, | yurt dışında Müşavirlik ve Ataşeliklerimizden temin edebilirsiniz. 



















İçindekiler 


Ocak 2006 »* Sayı: 181 


Eğitimde Yeni Arayışlar 


15 


Din Eğitimi ve Öğretiminde 
Karakterin Rolü 


Seni Seviyorum 
Diyebilmek 


gündem 
Eğitimde Yeni Arayışlar see erma a nene Prot. Dr. Mehmet Zeki Aydır 


Günümüz Eğitiminin Sorunları ve Eğitimde Yeni 


e a NENNİ 9 
Kard. Doç. Dr. Veli Öztürk 

İslâm'da Özgüven Eğitimi ...........0..400.00012 0 13 
Prof. Dr. Ramazan Altıntaş 

Din Eğitimi ve Öğretiminde Karakterin Rolü ........... 15 
Salih Aybey 

Çocukların Dini ve Ahlaki o arala Dikkat Edilecek 

Bazı Hususlar ...... re LİYUYMİ E 


Yard, Doç. Dr, Mustata Öcal din-düşünce-yorum 


Hz Peygamberin Dilinde Doğruluk ve Sadaka ......... 23 
Doç. Dr. Mehmet Görmez 

İkbâl'e Göre Arzu ve İdeal Sahibi Olmak ............. 25 
Yard. Doç. Dr. Ahmet Albayrak tir z din ve sosyal hayal Peygam berimiz (5. ad. 5.) “in 

Kur'an Kursunun Altermatifliği .....s06. ssesesares 28 il ; Bia BE i abd Çocuklara Olan İlgisi ve Şefkati 


Benim Bağlılığım Yenidir, Beni Okuyun .....6 0044. 30 
Sadik Yalsızuçanlar 





Zeynep Kayhan 


seni Seviyorum Diyebilmek ,.... 106... 4 eee 33 
Dr. Ömer Menekşe 


söyleşi 


Aynur Sayım İle Söyleşi ...... ŞE GRİ ga kiki -36 Uğur İlyas Conbolat 


bir konu bir ayet 
Hz. Peygamber (a.s. in Çağrısına İcabel 


Doç, Dr. İsmail Karagöz 





din işleri yüksek kurulundan ............. 0. 5.5. A5 3 

ah Modern Hayatta 
Kaynak Değer Olarak Aile ve Bireyselcilik Sorunu ........ 47 Komşuluk İlişkileri Doc. Ör. Burhanettin Tator 


Peygamberimiz a a.s. si in T A Olan 

İlgisi ve Şefkati . . - a E A E A YOE Medet Coşkun 

Modem Hayatta Komşuluk İlişkileri ............. 0600. 53 
Rahime Beder Seri 

kültür-sanat 

Gelin Uğurlama Duas .... öö. eee aaa daa 55 
Dr. Ekrem Keleş 

Mevsimlerin EMİ azı veba e dak a7 
Nadiye Sevinç 

islam dünyasından 

BAME e a li ar EŞ LA re ai 58 
Doç. Dr. Ahmet Kavas 





portre 

şehit Halle Hz. Osman sevene D 
Doç. Dr. Adem Apak 

medya kritik .............. e e ii a eri üd 


Bahattin Akbaş Bahreyn 





DR. ALİ BARDAKOĞLU 
DİYANET İŞLERİ BAŞKANI 


PROF, 


| nin eğitim olduğu sık sık ifade edilmektedir. Ancak konu hakkındaki yazıların çoğu, örgün eğitim kurumlarının yapılanması ve müfredatıyla ilgilidir. Bugün toplumumuzun önemli bir kısmında birçok açıdan eğitimsizlik göze çarpmakta, bu durum ahlâki yozlaşmaya yol açmaktadır. 
Gençlerimiz çeşitli zararlı akımların pençesine düşmekte, daha genç yaşta hayata küsmektedir. Şüphesiz ki toplumun ahlâki bakımdan olgunlaşması ve bireylerin erdemli olması ancak söz konusu manevi ve irfani boyutların ön plâna çıkmasıyla ve insanların olgunlaşmasıyla mümkündür. Din görevlileri olarak bizim vazifemiz, eğitimi birey ve toplum temelinde, hayatın her alanıma manevi açıdan ve irfani bir boyutta nasıl yetkin ve yerleşik hâle getirebiliriz olmalıdır. 

Bugün insanlar arasında var olan rekabet duygusu, kıskançlık, cimrilik, aldatma, yalan söyleme, hırsızlık ve kumar gibi duygu ve davranışlar, aslında insanların söz konusu manevi ve irfani eğitim sürecine bir şekilde kendilerini dâhil edememeleriyle yakından ilgilidir. Kurumumuz toplumun 


iIkemizde en önemli sorunlardan biri- 





birçok alanında hâlâ egemen olan geleneksel eğitim anlayışını, aklın ve bilimin işığın- da yenileyerek sürdürme çabasındadır. Bu manada örgün eğitim kurumlarında kazandırılan eğitimin sadece bireyin belli bir yaş aralığında geçerli olduğu gözlemlenirken, irfani ve manevi eğitimin insan nefislerinde bir kere yerleştikten sonra hayat boyu devam edeceği söylenebilir. Bu açıdan irfani ve manevi eğitim örgün eğitim kurumlarında kazandırılan milli ve manevi değerleri hayatın her alanına ve süresine yayabi|- me görevini üstlenmektedir. 

Eğitimin başka bir amacı da toplumsal temayüllere önem vererek bireylerin manevi ve milli değerlere katılımını temin etmektir. Böylelikle bu değerlerin nesilden nesile devamlılığı sağlanacak, ayrıca topluma yararlı olmayan inanışların da zihinler- den ayıklanmasıni sağlayan bir süreç gerçekleşmiş olacaktır. Bu süreçte caminin ve cami görevlilerinin sorumluluğu da çok daha büyük olmaktadır. 

Ayrıca eğitim sadece bir özne-nesne, hatip-kitle ilişkisi değil, insan nefsinin iyi ve kötünün iki aşırı ucundaki meyilleri en aza indirerek insanın daha mutedil olmasını sağlayan bir iç hesaplaşmadır. İnsanlar kendilerini ulvi amaçlar doğrultusunda kendi iç dünyalarında terbiye edecek bir otoriteye sahip olmalı, manevi tecrübelerin ve iç hesaplaşmanın kendilerini getirdiği nokta itibarıyla kendi kendilerini eğitebilmelidir. Bu manada Yüce Mevlânın isimlerinden birinin de Rab yani terbiye eden, eğiten olması manidardır. 
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Yeni umutlarla girdiğimiz 2006 yılının bu ilk sayısında, siz değerli okurlarımızla yeniden buluşmanın heyecanı içerisindeyiz. Yeni yılın ilk sayısını eğitim ağırlıklı planladık. Çünkü, insanların biyolojik yapılarından çok bilgi düzeyleri, insanlığı ilgilendiren konuları takip etmeleri ve topluma olan katkılarıyla değerlendirildiği bir dünyada yaşıyoruz. Ve biliyoruz ki, insanlığın bilgi seviyesi her geçen gün yükselmekte, bu gelişime ayak uyduranlar varlıklarını devam ettirebilmekte, buna ayak uyduramayanlar ise kısa zamanda etkin olma özelliğini yitirmekte ve adeta varlık sahnesinden kaybolmaktadırlar. Her geçen gün daha da karmaşık hale gelen hayat şartları ise bilgiyi tek başına elde etmeyi zorlaştırmaktadır. Bu durumda her bireyin kendisine sağlanan imkanlardan azami derecede faydalanma yollarını araması, sahip olduğu bilgi ve tecrübe birikimini ihtiyaç duyanlarla paylaşması gündeme gelmektedir. 

Günümüzde olağanüstü bir hızla gelişen hayata katılabilmemiz ve katkı sağlayabilmemiz, bizi biz yapan değerlerin muhafazası yanında ömür boyu öğrenme anlayışıyla yakından ilgilidir. Bu anlayışın hakim olduğu bir toplum olma yolunda ilk ve önemli tecrübeler çoğunlukla âile yuvasında kazanılmaktadır. Bu dönem, insanın hayatı boyunca taşıyacağı kodları edindiği bir dönemdir. Anne ve babanın çocuklarıyla konuştuğu kelimelerin niteliğinden, yaptıkları bütün davranışlara kadar her şey o küçük dünyanın kromozomlarını oluşturmaktadır. Bu dönemde yavrularımızın doğuştan getirdiği özelliklerin körelmemesi, dünyada hürmete layık bir varlık olduklarını hissedebilmesi son derece önemlidir. 

Bizlere düşen ömür boyu öğrenme anlayışıyla, dini bilgilerimizi geliştirmek ve davranışlarımızı anlamlandırmaktır. 
Bu bağlamda, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in yüce prensiplerini, sevgili peygamberimizin örnek hayatını, aydınlık ilkelerini ve bize bırakılan köklü dini mirası öğrenebilmek için çaba sarf etmek, öğrenme faaliyetimizin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Günümüzde sahih bilgiye dayanan bir dindarlık, öncelikle eğitim ve öğretim faaliyetimize bağlıdır. 
Mevcut dini anlayışlardan en doğrusunu tercih edip onu içselleştirmek, dini meselelerde bilinçli ve doğru bir tavır takınmak, dünyadaki çeşitli akımlara karşı inancımızı ve milli değerlerimizi koruyabilmek için de zamanımızın önemli bir kısmını bu faaliyete ayırmamız gerekiyor. 


2006 Yılının bu alanda yeni ufuklar açmasını temenni 
ediyor, dergimizle sizleri baş başa bırakıyoruz. Yeniden bu- 


luşmak umuduyla... 


















GÜNDEM 


Prof. Dr. Mehmet Zeki Aydın 
Cumhuriyet Univ. İlâhiyat Fak, á 


r toplumun i ün ve yaygın eğitimi, o toplumun bireylerinin ya görüşlerini, kişilik oluşumlarını, hayat biçimlerini, çalışma alanlaritmes liler. İşte bu nedenle, içinde bulunduğumuz sosyal ve kültürel şartla kendimizi, kurumlarımızı ve değerlerimizi yeniden incelememizi gerekti yor. 

İnsanlığın endüstri toplumundan bilgi toplumuna geçiş sürecini yaşadığı günümüzde teknolojik yenilikler, benzeri görülmemiş değişimlere ortam hazırlamaktadır. Bu değişimin gelişim yönünde olmasını, kuşkusuz, bilim, teknoloji, sanat ve manevi değerler alanında bilgili ve tutarlı insan lar yetiştirerek eğitim sağlayacaktır. 

İnsanın gelişmesinde olduğu gibi toplumların gelişmesinde de sonra: ki olaylarla önceki olaylar arasında ciddi bir ilişki vardır. Bu ilişki doğa olaylarında olduğu gibi kesin bir sebepsonuç ilişkisi olmasa da çoğunlukla toplum hayatında olayların meydana gelişinde tesadüflerden daha belirleyici olan, o olaylarla ilgili önceki toplumsal yaşantılardır. İnsanlığın yeryüzündeki çok uzun serüveni içinde ardarda gelen pek çok olay birbirinin sebep: ve sonucudur. Bunlar ilk bakışta bağımsız olaylar gibi görünseler de zamanla insanlığın ortak mirası ve hafızasını oluştururlar, Bu açıdan bakıldığında 20. yüzyıl kendisinden önceki dönemlerde başlamış olan sosyal ve siyasal olayların bir bakıma sonuçlarının alındığı ya da tamamlandığı bir dönemdir denilebilir. 19, yüzyıl içinde başlayıp gelişen pek çok olay 20. 








yüzyıl başında sonuçlanmıştır. 
Bunlar arasında en fazla dikkat çekenleri şöyle sıralayabiliriz: 

İmparator, kral veya sultan gibi gücü temsil eden biri tarafından yönetilen büyük imparatorluklar yıkılmış veya yönetim şekillerini değiştirerek ulus devletler ortaya çıkmıştır. İmparatorlukların kendi toprakları dışındaki ülkeler üzerindeki egemenliğine dayalı faaliyetleri giderek azalmış veya ekonomik bağımlılık şeklinde yön değiştirmiştir. 

20. yüzyılın başında ve ortasında yaşanan dünya savaşları, birçok ülkeyi ve özellikle Avrupa'yı altüst ederken, dünya âdeta iki kutup hâlinde silâhlanma yarışına başladı. Sovyetler birliğinin dağılmasıyla bu mücadele bitti gibi görünmesi- ne rağmen, pek çok yerde savaşlar, çatışmalar, açlık ve yoksulluklar devam etmektedir. 
Toplumlarda tarımdan sanayi- ye geçişle birlikte değişen ekonomik ve sosyal yapı sorunları dikkati çekerken, kırsal kesim- den kente göç olayları da toplumdaki birçok değeri değiştirmiştir. 

Daha önceki yıllarda başlayan bilimsel gelişmeler, 20. 
yüzyılda artarak devam etmiş, bilimsel buluşların sonucu ola- 


Geçmiş yüzyılların itaatkâr, uslu çocuk kavramı, kendi kendine yetebilen, karar verebilen, kararlarının sonucuna katlanabilen, hak ve sorumluluklarını dengeli bir şekilde taşıyabilen insan yetiştirme kavramı ile yer değiştirdi. Bunun eğitim anlayışındaki görünür etkisi, eğitim ortamlarındaki iklimin otoriter yaklaşımdan kişiler arası karşılıklı etkileşime dayalı daha serbest bir yaklaşıma doğru değişmesi şeklinde oldu, 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rak ortaya çıkan teknoloji ürünleri insan hayatını büyük ölçüde etkiler hâle gelmiştir. Teknoloji aracılığı ile bilgiye ulaşmak kolaylaşırken, bilgiye ilk sahip olan ve onu kullanılabilir hâle getiren, diğerlerine göre avantajlı duruma gelmiştir. 


Telefon, radyo ve televizyondan sonra, bilgisayar ve internet, insanlar, ülkeler, kıtalar arası iletişimi çok hızlı bir hâle getirmiştir. Teknolojinin sağladığı bu yoğun iletişim imkânları, dünyanın herhangi bir köşesinde meydana gelen yerel bir olayın bile bazen bütün dünya- nin önemli meselesi haline gelmesine neden olabilmektedir. 

Eski dönemlerin en değerli insan tipini oluşturan çok bilen insan, yerini bilgiyi gerektiğinde nerede, nasıl bulabileceğini bilen insana bırakmıştır. Yine çağlar boyu bilginin değişmez ve kalıcı olduğuna inanan insan tipi, yerini bilginin kısa zamanda değişip eskidiği bu nedenle sürekli yeni bilgiler peşinde kendini durmadan geliştirmeye çalışan insan tipine bırakmıştır. 

Eğitimin içeriği de giderek hayatla daha ilişkili olmaya başladi ve çok bilen insan yerine, bilgiye kolayca erişebilmenin de yollarını iyi bilen, bilgiyi hayatı kolaylaştırmakta bir araç olarak kullanabilen insan yetiştirme giderek ön plâna çıktı. 
Günümüzde, eğitimli insanın tanımı da değişti. 21. yüzyılda okur yazarlık temel bilgisayar becerilerini de kapsayacaktır. 
Kişi, teknolojiden, teknolojinin boyutlarından, özelliklerinden, haberdar olacaktır. 

Geçmiş yüzyılların itaatkâr, uslu çocuk kavramı, kendi kendine yetebilen, karar verebilen, kararlarının sonucuna katlanabilen, hak ve sorumluluklarını dengeli bir şekilde taşıyabilen insan yetiştirme kavramı ile yer değiştirdi. Bunun eğitim anlayışındaki görünür etkisi, eğitim ortamlarındaki iklimin otoriter yaklaşımdan kişiler arası karşılıklı etkileşime dayalı daha serbest bir yaklaşıma doğru değişmesi şeklinde oldu. 

Demokratikleşme dünyanın hemen her ülkesinde ulaşılma- ya çalışılan önemli hedeflerden biri oldu. İnsanların bu yoldaki çabaları tüm dünya ülkelerinin 


demokratikleşmelerini sağlamadı ise de 20. yüzyıl ülkelerin demokratikleşme çabalarına sahne oldu. 

Daha önceleri, okullarda eğitim görme şansı olmayan veya az olan kadınlar önce okullarda sonra çalışma ve siyaset hayatında görülmeye başladı. 

Günümüz toplumlarını iki ana özellikle karakterize etmek mümkündür: a. Toplumun tüm hayat alanlarında yoğun bir bireyselleşme atılımının gerçekleşmesi. b. Toplumda geçerli değer anlayışlarının çoğullaşmasi. 

Son yüzyılda büyük değişimlere sahne olanı dünyamızda insanoğlu daha birçok değişimlere hazır olmalıdır. Toplumdaki değişimlere paralel olarak, eğitim alanında da değişiklikler yaşanmaktadır. Eğitim alanındaki değişiklikleri kısaca şöyle sıralayabiliriz. Herkese eğitim, zorunlu eğitim, hayat boyu eğitim, çok kanallı eğitim, öğretmen merkezli öğretimden öğrenci merkezli öğretime geçiş, aktif öğretim, küreselleşme, toplam kalite yönetimi vb. 

Yaklaşık iki yüzyıl önce başlatılan her çocuğa zorunlu eğitim, tüm dünya ülkelerinde benimsenen bir uygulama hâline gelmiştir. Bununla birlikte, kiz çocuklarının okula gitmesi de kabul edilen bir değer olmuştur. 

Eğitim denilence ilk akla gelen okul kavramından, vazgeçilerek hayat boyu eğitimden bahsedilmeye başlandı. Çünkü bilimsel teknolojik gelişmeler ve toplumsal değişimler, eğitimi belli bir yaş ile sınırlama düşüncesini değiştirdi. 
Bunun sonucu hayat boyu eğitim, yetişkin eğitimi, hizmet içi eğitim kavramları ön plâna çıktı. 
Ayrıca teknolojinin sağladığı imkânlarla gerçekleşen uzaktan eğitim süreçleri, insanlara hayatlarının herhangi bir döneminde, ilgi duyduğu bir alana yönelme veya o zamana kadar fark etmediği bir yeteneğini keşfetme fırsatlarını vermektedir. 

Son yıllarda ekonomik ve sosyal ilişkilerle bağlantılı olarak küreselleşme kavramından söz edilmeye başlandı. Küreselleşme, kısaca, dünyann herhangi bir yerinde meydana gelen sosyal, siyasal ya da ekonomik olayın yakın veya uzakta- ki başka yerlerde de kendini hissettirmesi şeklinde tanımlanabilir. Eğitim açısından küreselleşme ise, birkaç değişik şekilde tanımlanabilir. Bu tarımlardan biri, birbiri ile bu kadar yakın ilişki içinde olan dünya toplulukları arasında rahatça dolaşabilecek, çalışabilecek, hatta farklı ortamlar- da yaşayabilecek insanı yetiştirmek şeklinde olabilir. Bu tanım çerçevesinde eğitimin görevi yalnizca ulusal sınırlar içinde başarılı olabilecek insanları değil, farklı kültür ve coğrafyalarda uyum sağlayabilecek ve başarılı olabilecek insanların yetiştirilmesidir. 

Batı'da |.) Rousseau ile başlayan, çocuğa göre eğitim anlayışı, birçok bilimsel çalışmaya zemin hazırladı. Çocuğa göre eğitim, anlayışının benimsenmesi, çocuğun yani bireyin tanınmasını sağladı ve böylece eğitim psikolojisi çalışmalarını artırdı. Bu çalışmalar, öğretmen merkezli, klâsik öğretme anlayışı yerine, öğrenen merkezli öğretim anlayışının yaygınlaşmasını sağladı. Öörenen merkezli eğitim, kişilere öğrenmek istediklerini seçme hak ve sorumluluklarını vermenin yanında, bireyin kendisine en uygun yöntemlerle, öğrenme etkinliklerine aktif katılma imkânını da sağladı. 

Eğitim amaçlarının belirlenmesinde etkili olan, bireyi veya toplumu öne alan iki temel yaklaşım tarih boyunca etkili olmuştur. Son yıllarda, toplumu ön plâna çıkaran sosyalist ve devleti ön plâna çıkaran görüşler yerine, liberalist, kapitalist, faydacı (pragmatist), varoluşçu (egzistansiyalizm), insancı (hümanist) anlayışa uygun birey merkezli anlayış yaygınlık kazandı. 

Eğitim alanındaki değişiklikler, bilgi anlayışında da değişikliklere neden olmuştur. Geçen yüzyılda bilgi “kazanılacak” bir şey olarak algılanıyordu. Bunun sonucu olarak da öğrenci üretici ve etkin bir unsur olarak ele alınmak yerine edilgen ve alıcı yani verilen konuları ezberleyen bir konumda idi. Günümüzde ise bilgi, "aranılan ve keşfedilen" 
bir şey olarak kabul edilmektedir. Bu durumda öğrenci verilen 





Günümüzde bilgi, "aranılan ve keşfedilen" bir şey olarak kabul edilmektedir. Bu durumda öğrenci verilen bilgileri belleyen bir kişi değildir. O, öğretimde etkin ve bilgiyi arayan, keşfeden bir özelliğe sahiptir. Bunun sonucu olarak artık öğretme yerine öğrenme ön plâna çıkmıştır. 


bilgileri belleyen bir kişi değildir. O, öğretimde etkin ve bilgiyi arayan, keşfeden bir özelliğe sahiptir. Bunun sonucu olarak artık öğretme yerine öğrenme ön plâna çıkmıştır. Diğer bir ifade ile öğretim, öğrenci merkezli bir hâle gelmiştir. Öğrenci merkezli öğretme yöntemlerine 


Saban, (2000:152153) yeni ve eski eğilim anlayışını şöyle tablalaştırmaktadır: 


E krti 
RA KİTİ 






Öğretmen tarafından öğrencilere aktarılır, 









Öğretmen ve öğrenciler tarafındarı birlikte insa edilir. 





Öğretmenini bilgisiyle doldurulaid mas gereken "boş bir kutu" ola- 
| rak algılanır. 


E Öğrencileri belli kategorilere göre gi srullarıdırmak ve seviyelendirmek 
| esastır. 


Kendi bilgisinin Inşacısı, keşifçisi ve transfercisi olarak algılarır 













Bütün öğrencilerin performanslarını, becerilerini ve yetenekle. 
| rini geliştirmek esastır. 


















Öğrenciler arasındaki ve öğret- 
| mem ve öğrenciler arasındaki 
| ilişkiler informaldir. 


Öğrenciler arasındaki ve öğret- 
N men ve öğrenciler arasındaki ilişkiler formaldir. 

















Sınıf ortamı, rekabetçi ve bireysel- 


Sinif ortamı, İşbirlikçi bir yapida- | ci bir yapıdadır. dır. ' 






Öğretimde bireysel farklılıklarını gözetilmesi esastır. 


Öğrencilerin belli bir düzene uyumu esastır, 





Oheim süreci, basit bir yapı arz eder ve "alan bilgisine sahip her a zman öğretebilir” anlayışı ha- 
SMMM kimdir, 


Öğretim süreci, karmaşık bir yapi arz eder ve öğretmenin ğun bir şekilde pedagojik tormasyon bilgisini gerektirir. 












Tablo: Eski ve yeni öğretim paradigmalarının karşılaştırılması 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aktif öğretim yöntemleri denilmektedir. 

Son yıllarda yaygınlık kazanan toplam kalite yönetimi, sanayi sektöründe geliştirilen yönetim kuramlarından olmakla birlikte, genel yönetim kuramı ve kamu yönetimi, sağlık yönetimi, eğitim yönetimi gibi hizmet alanlarını da etkilemiş ve geniş uygulama alani bulmuştur, Ülkemizde de eğitim yönetimi alanında bu kavramlar tartışılmaya ve kabul görmeye başlamıştır. 

Kısaca kalite, bir ürün ya da hizmetin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama yeteneğine dayanan özelliklerinin toplamı demektir. Eğitimde kalite, eğitilmiş kişilerin aldıkları eğitim ile edindikleri bilgi, beceri ve tutumlarıyla toplumun ihtiyacı ve isteklerine beklenen seviyede cevap verebilmesidir. 
Kalite (o değerlendirilmesinde önemli olan hizmeti alan kişi {müşterilerin bu hizmetten memnun olması ve ihtiyaçlarnın karşılanmış olmasıdır. Bir malın kalitesini alıcı belirler. Eğitmde kalite, belli zaman aralıklarıyla ve objektif ölçütlerle, eğitim kurumunun belirlenmiş olan hedeflere ulaşıp ulaşmadığı, eğitimi alan öğrenciler ve eğitimi veren eğiticilerin memnuniyeti, kurumun fiziksel imkânları, sınav düzeni ve ölçme değerlendirmenin objektif yöntemlerle yapılıp yapılmadığının değerlendirilmesidir. 

Türk eğitim sistemi, tarihi ve kültürel mirasının getirdiği şartlarla birlikte dünyada yaşanan değişimden bağımsız olarak düşünülemez. Çağın eğitim şartlari bizi de etkilemektedir. Bu nedenle, Türk eğitim sistemi de milli ve manevi değerlerini koruyarak bu değişime ve şartlara uymaya çalışmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın son yıllardaki çalışmaları, yukarıda açıklamaya çalıştığımız gelişmelere uygun olarak başarıyla devam etmektedir. 





GÜNDEM 


Yard. Doç. Dr. Veli Öztürk 
DEÜ İlâhiyat Fak. 


Günümüz Eğitiminin Sorunları ve 


Eğitimde Yeni 
Paradigmalar 








ürkiye zor bir coğrafyada, zorlu badireleri aşarak bugünlere gelmiştir. Petrol gibi tabii zenginliklere sahip 

olmadığı halde, kendi ayakları üzerinde durmayı başarmıştır. Hatta, Sovyetler Birliği'nin parçalanmasının akabinde yeniden yapılanan düryada, stratejik mevziler kazanmıştır. 
Önüne çıkan tarihi fırsatlarla Türkiye, büyük bir bölgesel güç ve dünya dengeleri içinde vazgeçilmez bir ülke haline gelmiştir. Artan önemi ile paralel olarak ciddi tehditlerle de karşı karşıya olan Türkiye'nin önü alabildiğince açıktır; irade ve insiyatifle kendisi için emin bir gelecek inşa edecek potansiyele sahiptir. İçinde yaşadığımız dünya süratli bir biçimde bilgi toplumuna dönüşüyor. Dünyada yaşanan iletişim devrimi ülkemizi de etki menziline almıştır. 
Globalleşmenin dinamikleri, Türkiye'yi dünya ile entegrasyona zorlamaktadır. Globalleşme tek başına işleyen bir süreç değildir; ayrı zamanda yerel kültür de bir atılımgücüne kavuşmakta, kendisini yenileyerek dünyaya açılmaktadır. Dünyada yaşanan bu dönüşümle her ülkenin gücünü, potansiyelini ölçmek için yeni kriterler geliştiriliyor. Fert başına düşen milli ge- 

Barış, müsamaha, doğruluk, adaletten lir, kalkınma veya büyüme hızları, sa- 


mali isti nayi üretimi gibi kriterlerin önüne ayrılmama, hakkı teslim etme gibi ilkelere yer konan yeni kriterler o ülkedeki yetiş- 


veren Kur'an, insanı insan yapan bütün ahiĞki miş insan gücüdür. Kısaca her ülke, erdemlerin odaklandığı bir şahsiyet olan Hz. eun aleni gücü ile eli DU 

i > Yİ A iriliyor, Bilgi toplumunun gereği bu Muhammed 6.08.) in davranışları çağımız , o kriterdir. (Türkiye Eğitim Alternatif Persinsanlığının ihtiyaç duyduğu ahlâki beklentileri paktit, Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara, 1996, karşılayabilecek mükemmelliktedir. s, KA) 

Türkiye yeniden kurulan dünyada kendisine emin bir yer bulacaksa, bu öncelikle eğitim alanındaki potansiyel gücü ile olacaktır. Türkiye'nin bağımsızlığına ve sağlıklı geleceğine kafa yoranların hiç unutmaması gereken durum budur. 
Türkiye tarihi üzerine yapılacak genel bir inceleme, nitelikli insan gücüne sahip olduğumuz dönemlerde milletimizin yükseldiğini, insan gücümüzün kalitesinin düştüğü dönemlerde ise büyük bunalımlarla karşılaştığımızı gösterecektir. 

Günümüzde finansal yetersizliklerden bürokratik aksamalara; kalabalık sınıflardan üniversite önündeki yağılmalara kadar bir dizi zorlu sorun yumağı ile karşı karşıya bulunan Türk Eğitim Sistemi, sorunlar yumağını bilimsel, coşkulu ve katılımcı bir eğitim seferberliği ile çözmek ve eğitimini çağın standartlarına uygun hale getirmek mecburiyetindedir. Türk Eğitim Sistemi'nin bugün yaşadığı sorunlar, dünyada yaşanan eğitim sorunlarından bağımsız değildir. Dünyada öğrenme teknolojisi alanındaki yenilikler ve öğrenme kuramları ilgili gelişmeler eğitimde bireyselleşmeyi hızlandırırken, Türkiye bu eğitimin dışında kalamaz. Çağın icapları ne ise, Türkiye bu icaplara uymali; bilgi toplumuna ve toplumsal yapısına uygun bir eğitim sistemini kurumlaştırmalıdır. Türkiye için hayati bir önem taşıyan eğitim reformu gerçekleştirilirken siyasi-ideolojik kamplaşmaların kavga alanı haline getirilen din eğitimi tolumun din eğitimi ihtiyaçları ve demokratik toplumun icaplarına göre yeniden yapılandırılmalı, Tevhid-i Tedrisat Kanunu ve Anayasamızın 24, maddesin- de yer alan zorunlu din kültürü ve ahlâk bilgisi öğretimi ile seçmeli din eğitimi işlevsel hale getirilmelidir. 





Eğitim sistemlerinde sorunlar ağı 

Türkiye'nin de içinde bulunduğu mevcut eğitim sistemlerinin sorunlar ağında şu konular yer almaktadır: 

Talebin çeşitlenmesi; 

Sadece talebin artışı değil, aynı zamanda hızla çeşitlenmesi eğitim sistemlerini zor durumda bırakmaktadır. Bilgi toplumunda iş hayatında geçerli olan becerilerin çoğu ortadan kalkarken, her geçen gün yeni beceri ihtiyaçları ortaya çıkmaktadır. 
Okulların ihtiyaç duyulan insan gücünü yetiştirmediği artık eğitimciler dahil, herkes tarafından kabul edilmektedir. (Yüksel Özden, Eğitimde Dünüşüm, Pegem, Ankara, 1998, s. 1) 

Öğrenci kalitesindeki düşüş: 

Eğitim sistemleri toplumun 9620 — 30'unu eğitmek zorunda oldukları dönemlerde, en kolay eğitilebilir olanlarla yüz yüze geliyorlardı. Toplumun çoğunluğunun eğitimi sözkonusu olduğun- 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da, öğrencilerin eğitilebilirlik düzeyleri düşmektedir. Bu durumda eğitim sistemi istenen kalitede eğitim üretmekte zorluk çekmektedir. Modern eğitimin söz konusu sorunu konusunda José Ortega Y Gasset şunları söylemektedir: “Ortaçağ universitesi ile karşılaştırılırsa, çağımız üniversitesi, onun ancak bir tomurcuk halinde verdiği mesleki eğitimini son derece karmaşık hale sokmuş ve ona araştırmayı eklemiş; kültür öğretimini ya da aktarimini ise hemen hemen tümüyle ortadan kaldırmış bulunuyor. Ve şimdi Avrupa onun uğursuz ceremesini çekmekte. Avrupa'nın bugünkü felâket durumunun nedeni siradan İngiliz'in, sıradan Fransiz'ın, sıradan Alman'ın kültür fukarası olmalari, çünkü dünya ve insan üstüne çağlarına yakışır bir fikir dizgesinden yoksunlar. Bu sıradan adam “yeni barbar” dır, sorunlarının ivediliğine ve korkung güncelliğine kıyasla, çağının gerisinde kalmış, köhnemiş ve ilkel durumdadır. Bu yeni barbar serbest meslek sahibidir, her zamankinden daha bilgili, ama her zamankinden daha kültür fukarası bir mühendis, doktor, avukat, bilim adamıdır.” (josé Ortega Y Gasset, Üniversitenin Misyonu, çev, Gül Işık, Cogito, İstanbul, 1998, s. 39) 

Eğitim maliyetlerinde artış: 

Maliyetler çok arttığı verimlilik düşük olduğu için gelişmiş -sanayileşmiş ülkelerde bile eğitim sistemleri çok önemli kaynak sorunlarıyla yüz yüzedir. Bunun en önemli göstergesi, öğretmen Ücretlerindeki gerilemedir. Öğretmenlik mesleğindeki statü kaybı, öğretmen kalitesini, dolayısıyla eğitim seviyesini düşürmektedir. Amerikarı Öğretmenler Federasyonu, 1984 yılında New York eyaletindeki Rachester'da kent yönetimiyle yaptığı sözleşmede, performans standartları yüksek olan ve yükselmeye devam eden öğretmenlerin ücretlerinin artmasını, sözleşme, performans standartlarına uymayan öğretmenlerinse işten çıkarılmasıni kabul etmiştir. (Peter F. Drucker, Yeni Gerçekler, T. |. 
B Kültür Yay, Ankara, 1996, s. 241) 

Eğitimin bireyselliği: 

Geleneksel eğitim sistemleri sınıflarındaki öğrencilerin birbirine benzer niteliklere sahip olduklarını varsayar. Bu varsayım her zaman problem olmuştur; sınıf ortalamasının altında ve üstünde olan öğrencilerin başarı düzeyleri düşmüştür. Öğrencilerin özel çevreleri farklılaştığı için öğrenciler arasında farklılıklar büyümektedir. Dolayısıyla sistemin ihmal ettiği öğrenci sayısı artmaktadır. Ortalamadan daha iyi olanlar diğer iyi arkadaşlarını umutsuzca izleyerek ziyan etmek zorunda kalmaktadır. 

Eğitim teknolojisinin yetersizliği: 

Dünyanın her yerinde eğitim okullarda üretilir. 
Bugün anladığımız anlamdaki okul, son 150 — 200 
yılın ürünüdür, eğitimin fabrikasıdır, İmalat işleri evlerden fabrikalara taşınırken, eğitim işi de okulların görevi olarak tarif edilmiştir. Kitle üretim aracı olarak yüksek başari gösteren modern okul, son yirmi yılda yoğunlaşan gelişmeler, bütün sektör- 


lerde kitle üretiminin sorgulanmasına yol açmıştır. 
Başta imalat sektörü olmak üzere, birçok sektörde, kitle üretimine alternatif teknolojiler geliştirmiş ve büyük başarılar kazanılmıştır. Eğitimde ağırlaşan sorunların önemli bir bölümü, diğer sektörlerde görülen gelişmelere paralel bir gelişme yaşamamasının sonucudur. 

Eğitimde yeni paradigmalar 

20. yüzyıldan 21. yüzyıla girdiğimiz dönemde eğitime olası etkileri açısından özellikle bilgi toplumu, küreselleşme ve demokrosi, üzerinde en fazla konuşulan ve tartışılan konular olarak öne çıkmaktadır. Bu yeni anlayışların ışığında; eğitimde çok dilli ve çok kültürlü olma, çok kanallı eğitim ve bilişim teknolojilerinin kullanılması, hayat boyu eğitim, öğretme yerine öğrenme veya öğrenen merkezli eğitim üzerinde durulan konular olarak dikkati çekmektedir. Bunlar bilgi toplumu eğitim sistemlerinin yeni paradigmalarıdır. 

Eğitimde yeni anlayışlara yol açan yeni paradigmalar (düşünme biçimleri), toplumsal yapıdaki "inanç, değer ve teknik” lerin değişmesi sonucu ortaya çıkan yeni anlayış ve yaklaşımlardır. Bu farklı anlayışların ortaya konup tartışılması gerekmektedir. Bu yeni paradigmalar, yapı ve işleyişi ile pozitivist felsefe ve geleneklerin egemen olduğu eğitim sisteminde topyekün bir değişimi, yani dönüşümü zorunlu kılmaktadır. Mevcut eğitim paradigmalarının geçerliliklerinin ciddi bir biçimde 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Bilgi, kesin ve değişmeyen değerler midir, yoksa psiko-sosyal çevreye göre anlam kazanan geçici bir birikim midir? 

Dersler ansiklapedik bilgileri mi yüklemeli, yoksa konuları ve olayları derinliğine anlamayı, eleştirel düşünmeyi mi esas almalıdır? 

Okullar, öğrencileri gelecek için gerekli bilgiyle mi yüklemeli, yoksa okulda verilen bilgilerin hayat boyu yetmeyeceğini kabul ederek öğrenmeyi mi öğretmeli? 

Bilgi, öğrencinin dışında gerçekleşen ve formal disiplin alanlarının öğretmen tarafından öğrenciye yüklenmesi ile mi, formal disiplinlerin ışığı altında etkileşim ile mi elde edilir? 

Eğitim, sadece sözel ve sayısal zekâyı geliştirme midir? Görsel, kinestik, ritmik ve benlik gelişimini vs. içine alar çok yönlü zihinsel gelişmeyi mi hedeflemelidir? 

Yukarıdaki sorulara verilecek cevaplar öğretimin esasını belirleyecektir. Bu sorulara verilen cevaplar bilginin sabit, kesin ve öğrencinin dışında olduğu; sözel ve sayısal zekâyı geliştirerek gençleri gelecek için ayaklı kütüphaneler olarak yetiştirmek şeklinde özetlenebilecek geleneksel yaklaşım içerisinde ise eğitimde yeniden yapılanmaya yönelik tüm çabalar boşa gidecektir. Çünkü, bu şekildeki bir eğitim anlayışı, eğitim sistemini yeniden yapılandırma fırsatı vermeyecektir. 


sorgulanmaya başladığı, mevcut yaklaşımların sorunları çözemediği anlarda yeni eğitim paradigmaları ortaya çıkar. 

Bu anlamda, eğitim sisteminin içine düştüğü çıkmazın yarattığı bunalım ve tehditler, yeni vizyonların geliştirileceği fırsatlar olarak görülmelidir. 
Yani, eğitim sisteminin tıkanıklığı umutsuzluk ve 


Barış, müsamaha, doğruluk, adaletten aynlmama, hakkı teslim etme gibi ilkelere yer veren Kur'an, insanı insan yapan bütün ahlâki erdemlerin odaklandığı bir şahsiyet olan Hz. 
Muhammed (s.a.s.)'in davranışları çağımız insanlığının ihtiyaç duyduğu ahlâki beklentileri 


çürümüşlük olarak değil, yeni vizyonların geliştirilmesi için iyi bir fırsat olarak görülmeli ve değerlendirilmelidir. Bir sistemde mevcut yapı ve işleyiş mekanizmaları sorunları çözmeye yetmiyorsa, yapılması gereken nitelikli eğitimcilerin katılımıyla yeni bir vizyon geliştirmektir. Kısır tartışmalara girmek ve çürümüşlük edebiyatı yapmak sorunların çözümüne herhangi bir katkıda bulunmaz. Eğitim sisteminin tıkanmasının sorumluluğunu hep başkalarının üzerine atarak eğitim kurumlarının etkisiz ve verimsiz kalışını seyretmek eğitimcilere yäraşmaz. Eğitimin her kademesindeki yetkili ve görevliler eğitime yeni bir yön ve rol bulmak zorundadırlar. Mevcut yönün tıkandığı, yeni rollere gerek duyulduğu dönemler, ancak yeni bir vizyonla aşılabilir. 

Eğitim anlayışında ve okulların varlık nedenlerine ilişkin olarak ortaya çıkan yeni paradigmaların bazıları şunlardır: 

Bilgi tabanı ve bilginin eğitimdeki yeri değişmiştir 

Pozitivizm sonrası oluşan bilimsel gelenek bilginin değerine ilişkin olarak aşağıdaki soruları gündeme getirmiştir: 


karşılayabilecek mükemmelliktedir. 


Eğer, bilginin geçici olduğu, ansiklopedik bilgiden çok olayları derinliğine kavrama, eleştirel düşünme yetenekleri ile “öğrenmeyi öğrenme” nin vurgulandığı; öğrenmede öğrenci-öğretmen etkileşimine önem verildiği ve çok yönlü zihinsel gelişimin hedeflendiği yeni eğitim anlayışı, eğitim sistemini iyileştirme çalışmalarında egemen olursa sistem yeniden yapılandırılabilecektir. Böyle bir yaklaşım öğretimin özüne ilişkin yeniden yapılanmanın esaslarını ortaya koyacak ve öğrencilere potansiyellerini maksimum düzeyde geliştirebilme imkânı sunabilecektir. Söz konusu eğitim-öğretim anlayışında öğretmen hangi konuyu anlatırsa anlatsın öğrencilerin birtakım yeteneklerinin gelişmesinde yardımcı olmayı amaçlayacaktır. Bu tür öğretimde öğrencinin bilgiyi ezberlemesi değil, kullanması ve yeni bilgi üretmesi, yani düşünmesi amaçlanır. 

Bilgiyi kullanma ve yeni bilgiler üretme en etkili güç haline geldi 

A. Toffler, Power Shift (Yeni Güçler ) adlı kitabında günümüzde bilginin yeni doruklara ulaşmasını ve en önemli güç kaynağı haline gelmesini anlatmaktadır. Bundan böyle toplumlardaki iktidar kavgasının merkezini bilginin denetimi olusturacaktır. Bu bağlamda, modern eğitimin en önemli aracı olan kitabın yerini almaya başlayan internetin hem bilgi üretimi, hem de dağıtımında oynadığı ral, bilgiye yatırım yapanların ürünlerini çoktan almaya başlamalarının en güzel örneğidir. 
İkibinli yıllarda üretim ve dolayısıyla servet yaratmanın makineye değil, bilgiye dayalı hale geldiği iyice anlaşılmıştır. Çağımızda gelişmiş ülkelerde modern toplumun saygın çalışanları kabul edilen mavi gömleklilerir yerini bilgi işçilerinin aldığı ve bunlara yüksek ücretlerin ödendiği bilinen bir gerçektir, 
Bu çerçevede, ders programlarının içerik ve sunumları yeni paradigmalar ışığında değiştiril-Öğrenme ve öğretme hakkındaki veni bilgiler öğrenmenin parmak izi kadar kişiye özgü bir olgu olduğunu, herkesin öğrenme tür, hiz ve kapasitesinin farklı olduğunu, uygun öğrenme Imkânı sağlandığında öğrememeyecek birey olmadığını ortaya koymaktadır. 


mekte, öğrenciye bilgi yüklemeyi değil, planların bilgiyi zevkle öğrenmesini ve kullanmasını hedef alması beklenmektedir. Alışılmış biçimiyle geleneksel okuldaki öğretim çoğunlukla bir dizi bilgi parçasının öğrenciye aktarılması ve bunların ezberlenmesi ile sınırlı kalmaktadır. Müfredat, düşünme, bilgiyi kullanma ve problem çözme yeteneklerini geliştirici bir içerik taşımamaktadır. Düşünme yeteneği gelişmeyen bir öğrencinin en büyük zihinsel etkinliği depoladığı bilgiyi geri çağırmak olacağından, dağarcığındaki bilgiyi nasıl kullanacağını dahi bilememektedir. 

Öğrenme ve öğretme sürecine ilişkin yeni, paradigmalar 

Öğrenme ve öğretme hakkındaki yeni bilgiler öğrenmenin parmak izi kadar kişiye özgü bir olgu olduğunu, herkesin öğrenme tür, hız ve kapasitesinir farklı olduğunu, uygun öğrenme imkânı sağlandığında öğrenemeyecek birey olmadığını ortaya koymaktadır. 

Eğitimde ilgi odağının öğrenmeden yana kaymasında etkili olan etmenler yeni öğrenme teknalojisi (bilgisayar, televizyon, video kasetleri vs.) ve toplumsal yapıda meydana gelen değişmelerdir. 
Küreselleşme, demokrasi ve insan hakları akımları öğrenmenin de demakratikleşmesine, kişinin ilgi, 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yetenek ve tercihlerinde odaklarımasına, alternatif eğitim programları ve okul çeşitliliğinin artmasına ve öğrenmenin bireyselleşmesine yol açmıştır. Bu durum geleneksel müfredat ve ölçme-değerlendirme araçlarının etkisiz kalmasına neden olmaktadır. 

Ders konuları ve işlenişi güncel olmayan düşünme kalıplarına göre yürütüldüğünde yeni düşünme biçimleri okullara girmemektedir. Aklın ve mantıksal analizin tüm sorunları çözebileceği bir dünyaya göre programlanmış olan eğitim programları zekanın yeni biçimlerini dışlamaktadır. 
Düşünsel etkinlikler sözel ve sayısal zekâyla sınırlı kalmakta, çok yönlü zeka gelişimi ihmal edilmektedir. Ders konuları, bir düşünme biçiminin yansiması veya düşünce sistemi olarak değerlendirilmeyip, yüzeysel olarak ele alındığından entelektü- el gelişme hiç olmamakta veya sınırlı kalmaktadır. 
Liseyi, hatta Üniversiteyi bitiren adayların yorumlama, veriler arasında ilişki kurma, sınıfalama ve siralama gibi becerilerden yoksun olduğu görülmektedir. Eğitim sisteminin öğrencilere potansiyellerini geliştirme fırsatı vermesi ve ülke kalkınmasında etkin rol oynayabilmesi için öğretimin içerik ve yöntemleri eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, bilimsel düşünme, ilişkisel düşünme ve akıl yürütme gibi becerileri kazandıracak şekilde yeniden düzenlenmelidir. 

Sonuç yerine 

Eğitimin amacına, öğrenmenin doğasına, bilimsel bilginin değerine, okulların yapı ve işleyişi- ne ilişkin olarak ortaya çıkan yeni paradigmalar eğitimin çağdaş bir yorumunu zorunlu kılmaktadır. Eğitim sisteminin ikibinli yıllar için yapılandırılmasına yönelik değişik ülkelerde yapılan çalışmalar incelendiğinde, temelde “Eğitimin çağdaş bir yorumunun” yapılmaya çalışıldığı dikkati çekmektedir. (M. Hesapçıoğlu, “Bilgi Toplumunda Eğitim ve Okulun Geleceğine İlişkin Düşünceler”, Yeni Türkiye 2 (7), 5. 21-28) 

Bilgi toplumunda en saygin ve yüksek ücret alan personelin mavi gömlekliler değil, bilgi işçileri olduğunu belirten Peter Drucker, yönetenler ve liderler durumuna gelecek bilgi işçilerinin nitelikli bir ahlâk eğitimi almalarını da önererek yeni eğitim sistemlerinin moral değersiz olmayacağını vurgulamıştır. (P. Drucker, A.g.e, 5. 243) 

Barış, müsamaha, doğruluk, adaletten ayrılmama, hakkı teslim etme gibi ilkelere yer veren Kur'anı, insanı insan yapan bütün ahlâki erdemlerin odaklandığı bir şahsiyet olan Hz. Muhammed (s.a.s.)'in davranışları çağımız insanlığının ihtiyaç duyduğu ahlâki beklentileri karşılayabilecek mükemmelliktedir. Bizim ana meselemiz yeni eğitim paradigmalarını da göz önünde bulundurarak eğitim felsefemizin ve ahlâk anlayışımızın kaynakları olan Kur'an ve sünneti hakkıyla incelemek, bu bilgi ve davranışlarla insanlığa örnek olmak olmalidir. 
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İslâm'da 
Özgüven Eğitimi 


ur'an'a göre insanoğlu hayatın acıları ve sevinçleriyle sınarımaktadır. 

cılar olmasa, sevinçlerin bir anlamı olur mu? Ölüm olmasa, hayatın 

bir anlamı olur mu? Başımıza gelen acılardan amaç, biraz da hangimizin daha güzel kullukta bulunduğumuzu ortaya çıkarmaktır. Şu ayetleri toplu olarak okursak olayını içyüzünü daha iyi anlayabiliriz: 

“Andolsun ki sizi biraz korku ve açlık; mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz azaltma ile deneriz. (Ey Peygamber!) Sabredenleri müjdele. 

O sabredenler, kendilerine bir belâ geldiği zaman: Biz Allah'ın kullarıyız, ve biz O'na döneceğiz, derler. 

İşte Rablerinden bağışlamalar ve rahmet hep onlaradır. Ve doğru yolu bulanlar da onlardır.” (Bakara, 154-57) 

Bu öyle bir sınavdır ki, dünya hayatında karşılarına çıkan belâ ve musibetler karşısında kimileri dökülür, kimileri tahammül göstererek direnir, özgüvenini korur, kulluk bilincini daha yükseklerde, zirvelerde tutar. 

Önemli olan, gönüller fatihi Yunus Emre'mizin dediği gibi, acıları bal eyleyebilmektir. Bu da her yiğidin kazancı değil, Mevlânâ, İslâm dünyasının büyük bir erlerin/olgunlaşmış kimselerin kazancıdır. 
yıkıma uğratıldığı dönemde, Aslında Müslüman, eğer bilirse, mutlu ve 


MM huzurlu insandır. Onun hayatından sevinçler Müslüman vicdanlara yılgınlığı, hiç eksik olmaz. O, namazını kılar, bayram 


bedbinliği değil, Çağının eder; orucunu tutar, bayram eder; kurban sorumluluğunu taşıyan bir mütefekkir keser, eti ve derisi ile bir fakire veya düşküne edasıyla, tekrar varoluş ve umut yardımda bulunur, mutluluğu yüzünden 


i a okunur. lslam, bir nevi, kişiyi devamlı, kendiruhunu yeniden aşılamıştır. si ile barışık tutmaktadır. Çoğumuz böyle bir 


yüce değerin farkında değilizdir. İnanmış insan, gerek Allah'a ve gerekse insanlara karşı vazifelerini hakkı ile yerine getirdiği zaman, ruhsal anlamda bir manevi haz ve coşku hali yaşar, 

Anadolu'nun irfan erlerinden Eşrefoğlu Rümi şöyle diyor: “Gökten belâ kar gibi yağsa, anın adına aşk denir.” Eğer içinizde aşk varsa, hiçbir engel sizi durduramaz. En büyük belâ ve musibetlerle Peygamberler denenmedi mi? Güler yüzlü İslâm'ın şavkını asırlara taşıyan Hz. Muhammed (s.a.s.), Mekke'de zorbaların her türlü karalayıcı kampanyaları karşısında, içine dönüyor, sabırla direnişine ve mücadelesine devam ediyordu. Ona iç dünyasını nasıl ve ne ile diri tutması gerektiğini Yüce Allah şöyle öğretiyordu: 

“(Ey Muhammedi) Yemin olsun biz biliyoruz ki, onların söylediklerine senin göğsün daralıyor.” (Her, 97) Bu bir durum tespitidir. İç sıkıntılar karşısında, yani insan, hayatın acımasızlığına nasıl göğüs gerecek? İşte Yüce Rabbimiz bunun yolunu da Resulünün şahsında bize şöyle gösteriyor: “Sen Rabbini hamd 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ile tesbih et ve secde edenlerden ol.” (Hicr, 98) İşte özgüven eğitimi bu. 

İslam tarihinde Moğol istilâsının yol açtığı kriz, Hz. Mevlânâ gibi büyük bir düşünce ve irfan adamını oraya çıkarmıştır. Mevlânâ'nın yaşadığı dönemin oldukça sıkıntılı bir dönem olduğunu hepimiz biliyoruz. Hicri yedinci asır, İslâm dünyasının yakılıp yıkıldığı, talan edildiği bir dönemdir. Umitsizliğin, kötümserliğin, hatta İslâm'ın bir inanç sis- 


düren tavrına, onun düşünce dünyasının temel kaynaklarına ve mesajına iyi bakmak gerekir. 
Sosyolojik manada kriz dönemleri, toplumların hayata tekrar tutunmak için, yol göstericileri aradıkları dönemlerdir. Yani, kurtarıcı beklenen dönemlerdir. Bu noktada Mevlânâ, tarihi misyonunu mükemmel bir şekilde yerine getirmiştir. 
Dolayısıyla, Mevlânâ felsefesinde ümitsizlik ve kötümserliğe yer yoktur. O, “bir kimse, iman ve itaat yolunda yürüyüp de bir an bile ziyan etmişse kafirim” sözüyle, insana umut kapılarını açar ve 


Bazı kimseler nezdinde eşya iyi ve kötü şeklinde bir değer yargısına sahiptir. İyi ve kötü gibi değer yargıları, insanın kişisel kaprisleri- Mevlânâ insan hayatında kötülük” sorununa da ne ve ihtiyaçlarına, öte yandan düşünce, değinir. Onun düşünce dünyasına göre, eşyada bilgi ve kültürel düzeylerine göre değişir. aslolan ibâhadir. Varlıkta iyi ve kötü diye bir şey yoktur. Ancak, bazı kimseler nezdinde eşya iyi ve Dolayısıyla kötülüğün bir gerçek olduğunu kötü şeklinde bir değer yargısına sahiptir. İyi ve kabul eden Mevlânâ'ya göre, bu dünyada kötü gibi değer yargıları, insanın kişisel kaprislerimutlak olarak kötü bir şey yoktur. Kötülük 


rühun sonsuzluğuna inşirah/huzur/coşku/heye- can üfürür. Bu ufku genişliğin bir alâmetidir. 


ne ve ihtiyaçlarına, öte yandan düşünce, bilgi ve ağ” ; kültürel düzeylerine göre değişir. Dolayısıyla köizâfidir. özneldir.  tölüğün bir gerçek kiun kabil eden Mevlânâ'ya göre, bu dünyada mutlak olarak kötü bir şey yoktur. Kötülük izâfidir, özneldir. Buna göre, şuna göre değişir. Örneğin, yılanın zehri kendisi için hayattır, insan içinse ölümdür. Yine Zeyd, birine göre iyidir, bir başkasına göre kötüdür. 
“Öyle şeyler oluverir ki, siz, onlardan hoşlanmazsınız, halbuki o, sizin için daha hayırlıdır” (Bakara, 216; Nisâ, 19) ayetine vurgu yapan Mevlânâ, insan hayatının kötümserlikten ziyade İyimserlik tarafı ile ilgilenir. (Mevlânâ, Mesnevi, 1974, IV, 4-6) Büyük mütefekkir Gazâli'nin dediği gibi: Acı ve izdıraplar, nihai iyiliğimiz için tahammül etmemiz gereken tedaviler gibidir. Dünyadaki acı ve ızdıraplar da insanların daha büyük iyiliklere ulaşmaları açısından gerekli olan kılık değiştirmiş iyiliklerdir. (Gazzâli, Kitâbu'l-Esnâ, 1409, 40) Ama yine de Mevlânâ, kötülükler karşısında “pes etmeye, ne yapayım bu benim kaderimdir” gibi yaklaşımlara karşıdır. O, her ne olursa olsun, kötülüklerle mücadele edilmesi taraftarıdır. Yüce Allah diyor Mevlâna; sıcağı, soğuğu, zahmeti, derdi bedenlerimize havale etmiştir. Bütün bunlar; korku, açlık, malların azlığı, bedenimizin hastalığı, hepsi can nakdinin meydana çıkması içindir. Vaidlerle tehditler, iyi ve kötüyü ayirdetmek içindir. (Mevlânâ, Mesnevi, 1974, ll, 227) Bu sebeple Mevlânâ'ya göre, kötülükler karşısında olgun müminin pozisyonu, sopa yiyen kirpinin durumu gibi olmalıdır. Nasıl ki, sopa yiyen bir kirpi, dövüldükçe okları daha çak sertleşir ve mukavemet etmede kuvvet kazamirsa, mümin de zahmetler ve meşakkatler karşısında direniş gücünü daha da artırmalı ve metanetini korumalıdır. (Mevlânâ, Mesnevi, 1966, IV, 8-9) Ne mutlu hayatın acıları karşısında yılgınlık göstermeden, yaşama aşkla yeniden tutunanlaral... 


temi, bir kültür ve medeniyet olarak geleceğine şüphe ve endişe ile bakmanın oldukça yaygın olduğu bir dönemdir. Mevlânâ, bu menfi gelişme karşısında boş durmamış, his ve fikir plânında büyük bir mücadele vermiştir. O, öyle güzel şeyler söylemiş ki, kafalar ve gönüller rahatlasın diye. 
Alim de bir şey öğrensin, testici de bir şey öğrensin diye. (Aydın, Mehmet, İslâm Felsefesi Yazıları, İstanbul, 2000, 96) 

Günümüzde bazı çağdaş terapistler, hastalarını tedavide İslâm tasavvufunun ana kaynaklarından yararlandıklarını söylemektedirler. Bu kaynaklar arasında, işte başta Hz. Mevlânâ'nın muhalled eseri Mesnevi gelir. Son yıllarda Amerika'da Doğu-İslâm klâsikleri arasında en çok satılan ve okunan kitabın Mesnevi olduğu söyleniyor. Hatta bir yazarımız Mektuplar isimli eserinde Amerika'da okuyan oğluna, tefessüh etmiş bir cemiyette ancak Mesnevi okuyarak ayakta durabileceğini, inançlarını koruyabileceğini tavsiye ediyor, 

Ne var Mesnevi'de? 

Rühaniyet var, psikoloji var, ruhsal hayatı tamir var, ümit var, coşku var, inanç var, güven var, insanın kendisi ve çevresiyle barışık olmasının yolu var, dahası, Allah'la bağ kurmanın yöntemi var. Yegâne güven kaynağı olan Yüce Allah'a bağlanan kimse isyanlarda olur mu? O, aşk ehlidir. Acılar karşısında bilenir. 

İşte Mevlânâ, İslâm dünyasının büyük bir yıkıma uğratıldığı dönemde, Müslüman vicdanlara yılgınlığı, bedbinliği değil, çağının sorumluluğunu taşıyan bir mütefekkir edasıyla, tekrar varoluş ve umut ruhunu yeniden aşılamıştır. Mevlânâ'nın bu tavrı, yaşadığımız yüzyılda hâlâ varlığını sür- 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in eğitiminin kişilik, aynı 

zamanda kişiliğin bir kısmini oluşturan karakter 

yapısı üzerindeki etkileri çok fazla ve insan hayatı bakımından çok önemlidir. Çok karmaşık ve duygusal bir yapıya sahip olan insanı, birtakım karmaşıklıklardan kurtaran, onun duygusal yönünü düzene koyan yegane unsur dindir. 
Zira insanin ruhsal yapısının bir bölümünü teşkil eden din unsuru ile kişilik ve karakter kavramları arasında bir ilişki bir etkileşim söz konusudur. 

Karakterin binasının ana taşlarından olan din eğitimi ve öğretimi- nin eksikliği, kişide büyük ölçüde bunalımlar ve yıkımlar oluşturmaktadır. Bununla birlikte, duyuş, düşünüş, davranış vs. bakımından birbirinden tamamen ayni olan insanların dini yaşama, anlama, inanma biçimleri de farklı olacaktır. İşte konunun ilginçliği de burada yatmaktadır. Insanların ruhsal yönleriyle ilgilenen ve onların tedavisinde görev alan kişilerin işleri bu noktada zorlaşmaktadır. Bu konuda din eğitimi ve öğretimi yapan öğretmenlere, din adamlarına büyük iş düşmektedir. Nasıl ki, tıp doktorları insanın beden rahatsızlığını tedavi ediyorsa, din adamları da dini hizmetleriyle insanlarin ruhsal yönlerini tedavi etmeye çalışmalı hatta ruhsal bozuklukların ortaya çıkmasına meyden vermemelidirler. Böylece karakterin müspet yönde gelişmesine katkıda bulunmuş olurlar. 
Zaten bu, din eğitimi ve din eğitimcilerinin asli görevlerindendir. Çünkü karakter, kişinin ahlâki yönünü oluşturmaktadır. Onun için karakterli insanların yetişmesi demek, ahlâkli insanların yetişmesi demektir. 
Hepimizin özlediği insan tipi de budur. 

Karakter kavramı 

Karakterin tanımına geçmeden önce, pek çok kişinin birbirine karıştırdığı kişilik (şahsiyet), huy (mizaç) gibi kavramları açıklamak istiyoruz. 

l. Kişilik 

Kişilik, psikolojinin ilginç konularından olup, kişiliğin ne olduğu hakkında açık bir fikir ortaya konulamamıştır. Çünkü bu sözcük günlük dilde değişik anlamlarda kullanılmaktadır. Hatta genellikle karakter ve mizaç sözcükleri kişilik kavra- mi ile karıştırılmaktadır. Oysa karakter, insanın ahlâki yönü, mizaç ise bir insanın duygusal ve fiili hayatinin özelliklerinin tümü olarak kabul edilmektedir. (Baymur, Feriha, Genel Psikeloji, İnkilap Kitabevi, 4. Baskı, İstanbul, 1978, s. 254) O hâlde karakter ve mizaç sözcükleri ikisi birlikte kişiliği oluşturmaktadır. Bunu somutlaştırmak için şöyle bir şema ile göstermek daha yararlı olacaktır. 


ŞAHSİYET—KİŞİLİK 


KARAKTER 
(Değişebilir Yön) 


Karakterin Rolü 


Din insan hayatına bir anlam kazandırdığı gibi, aynı zamanda bir umut ve teselli kaynağıdır. 
Kişiye gerçek değerini veren dindir. 
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G.Kerschensteiner bu hususta şöyle demektedir: 
Kişilik kavramında insanın bütün varlığı, bütün mahiyeti akla geldiği hâlde 'karakter" kelimesinde bütün varlık akla gelmez. Zira kişilikte düşünce, duygu ve hareket tarzları topyekün göz önünde bulundurulur. 
Karakterde ise, daha ziyade iradeyi harekete geçiren maksimler akla gelir: (Kersehensteiner, G., Karakter 
Kavramı ve Terbiyesi. (Terc; H. 
Fikret Kanad) M.E, Yayınevi, Ankara 1977. 5. 14) 

Kişiliğin, çok kapsamlı bir kavram olmasi nedeniyle, birçok tanım ortaya çıkmıştır. Çünkü kişilik, sayısız etkenlerden oluşan ve değişik katmanlarını bulunduğu karmaşık bir yapıdır. 
Dolayısıyla kişiliği tanımak, tanımlamak ve değerlendirmek oldukça zordur. 

Kişilik, kelime olarak | 
Latince'de maske anlamına gelen “persona” kelimesinden türetilmiştir. 
(Köknel, Özcan, Kaygidan Mutluluğa Kişilik, Altını Kitaplar Yay, İst, 1, l. Baskı, s. 21) Kişiliği oluşturan başlıca unsurlar arasında bir insanın duygu, düşünce, yetenek, ilgi, tutum, davranış ve eylemleri | yer almaktadır. Bu unsurlar insanın görünüşü, ha- = reketleri, jest mimik ve çevreyle uyumuyla dışarıya yansır. Kişiliğin bütünlüğü içinde her insanın öteki insanlardan farklı olmasını sağlayan, kendine özgü özellikleri vardır, Bu özellikler kişiliğin belli unsurlarıyla bağlantılıdır ve bunların dışarıya yansıması kişiliğin göstergesidir. Mesela; çabuk duygulanma, çabuk düşünüp karar verme, fazla heyecanlılık, öfkelenme, alınganlık, güzel konuşma, olayları soğukkanlılıkla değerlendirme birbirinden farklı özelliklerdir. Bununla beraber insanın giyinişi, yürüyüşü, ses tonu, hareketleri, zevkleri kişiliğin birer parçasıdır. 

Kısaca, bir insan beden ve ruhu ile ne İse veya ne gibi görünüş ve davranış özellikleri ortaya ko- 


dindar, 


tespit eder, 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şuurlu yapılan ibadet (ihsan) 
şahsiyetin gerek içe ve gerekse dışa dönük yönünün gelişmesine yardımcı olur, Çünkü kendisini Allah karşısında kabul eden her zaman Allah'ın kontrolünde olduğunu düşünerek kendi durumunu değerlendirir; hayatını Allah'ın emir ve yasakları çerçevesinde gözden geçirir; O'nun rızasına uygun olan ve olmayan davranışlarını 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yuyorsa, bu özellikler onun kişiliğinin göstergesidir. 

ll. Karakter 

Genel olarak, kişilikle eş anlamda kullanılan sözcüklerden biri olan karakter denilince ilk anlamda, kişiyi diğer kişilerden ayıran ruhi ve manevi hususiyetler akla gelir. (Baymur, 
A.G.E, 5. 254) 

Karakter kavramının da çok çeşitli anlamları vardır. 
Ancak eğitimcilerce ortak kabul edilen anlam “kişinin çok yönlü özelliklerin- 

| den” ahlâki yönüne verilen 
isimdir. (Çamdibi, Hasan Mahmut, Şahsiyet Terbiyesi ve Gazali, 
Han yayınları, İst. 1983, s. 33) 
Mesela; dürüstlük, fedakârlık, cimrilik, hasetlik, vb. 
karakter örnekleridir. Bunj lar aynı zamanda ahlâki davranışlarımızın da birer 
Y göstergesidir. Buradan hareketle karakter, şahsın ahlāki prensiplere bağlılığının meydana getirdiği bir tezahürdür. “Şu kimse iyi karaktere sahiptir” cümlesi onun doğru ve düzenli bir kişi olduğunu belirtir. 

Demek ki, karakter sözünün kişilikle doğrudan ilgisi vardır. Ancak kişilik, karakteri de içine alan ve insanın kendine özgü fiziki ve ruhi bütün niteliklerini ul ihtiva eden daha kapsamlı bir terimdir. (Ocal, Mustafa, 
Din Eğitimi ve Öğretiminde Metodlar, T.DV. yay, Ankara, 1991, s 52) 

Genel olarak toplumda karakterden iyi, güzel, doğru, olumlu davranış biçimi anlaşılır. Bu anlamda karakter ve karakterli olmak iyiyi, güzeli, doğruyu yapmak, başkalarını sevmek, özveride bulunmak demektir, İyi huylu, güzel ahlâklı, doğru sözlü insan karakteridir. Oysa iyi kötü, güzel-çirkin, doğru-hatali, olumlu-olumsuz kavramları izafi olduğuna göre bu anlamda karakterli veya karaktersiz olmak da izafi olup, zaman içinde gruptan gruba, toplumdan topluma, ülkeden ülkeye değişebilir. Fakat, yine de kesin olarak bir insanın davranışlarına göre onun ahlâklı we karakterli ol- 


duğuna hükmetmemiz yanlıştır. Hareketler gerçek ruhi durumun gerçek hüviyetlerini göstermez, 

Karakterin gelişmesinde ibadetin rolü 

Karakterin gelişmesinde ve bütünleşmesinde etkisi azımsanamayacak kadar önemli olan unsurlardan biri hiç şüphesiz ibadettir. 

İbadet, duygu, düşünce ve inanç hayatın objektif dünyadaki bir uzantısı, (ârmaner, Neda, İnanç ve ibadet Bütünlüğü Bakımından Din Terbiyesi, M.EB. Ist. 1967, s. 68) olduğuna göre, kişinin kendi içindeki, gerekse sosyal hayattaki uyumuyla ilgisi üzerinde dumilmalıdır, 

Ebu Hüreyre (r.a)'den rivayet edilen aşağıdaki hadiste, inanan kişinin inanç, ibadet bağlantısı ve bu yaşayışın daha ileri giderek inanç-ibadet bütünlüğü içinde yüksek şuur seviyesi belirtilmektedir: “Bir gün Rasülüllah açıkta oturuyordu, yanına biri gelip: “İman nedir?” diye sordu. “İman; Allah'a, meleklerine, Allah'a mülaki olmaya, peygamberlerine inanmak, ayrıca (öldükten sonra) dirilmeye de inanmaktır.” cevabını verdi. “Ya İslâm nedir” dedi. “İslâm; Allaha ibadet edip O'na ortak koşmamak, namazı kılmak ve farz olan zekatı vermek, Ramazanda da oruç tutmaktır.” buyurdu. (ondan sonra) “Ya ihsan nedir?” diye sordu. “Allah'a sanki görüyormuş gibi ibadet etmendir. Çünkü sen O'nu görmüyersan da O seni görüyor” buyurdu. (Buhari, İman; 37; Müslim, İman, 7) 

Burada görüldüğü üzere dini hayatın çeşitli kademeleri ve dereceleri vardır. Duygu, düşünce ve inanç seviyesi; bu inanca bağlı ve dayalı bir davranış seviyesi; gerek duygu ve inanç, gerekse davranışın beraberce yükselebildikleri daha üstün bir dini yaşayış olan dini şuurun insana hakim olması şeklindeki ihsan derecesi. Buna göre dini şahsiyetin gelişmesini tarmamladığı, sorumluluk duygusunun işlerlik kazandığı şuur seviyesi, ihsan derecesindeki dini hayattır. Buna dini kişiliğin bütünleşmesi veya olgunlaşması da denilebilir. Çünkü dindar kişi, kendisi Allah'ı görmese de Allah'ın onu gördüğünü bildiği ve düşündüğü zaman tam bir teslimiyetle kendisini Allah'a verecek, şahsiyetin bütün özelliklerinin tutarlı olmasına dikkat edecektir. Allah'a ibadet esnasında O'nun emirlerine itaat ettiği hâlde ibadetin dışındaki davranışlarında isyan ettiğini görürse, bundan dolayı Allah'tan af dileyip bu davranışların düzeltilmesi ve kişiliğindeki bu uyumsuzluğun giderilmesine çalışacaktır. Böylece ibadetindeki yüksek dini şuur onun davranış bütünlüğünü ve şahsiyetinin gelişmesini sağlayacaktır. Yani ibadetteki ben ile diğer davranışlarındaki ben farklı olmayacak, şahsiyet bütünlüğü gerçekleşmiş olacaktır. Nitekim dini olgunluk, davranışların alışkanlık ve dış baskılar 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sonucu değil, şuurlu bir istek ve tercih ile ortaya konulmasını gerektirir. (ârmaner, a.g.e, 126) 

Bu durum psikolojik açıdan bir şahsiyet bütürlüğü sağladığı gibi, sosyolojik yönden de aynı inanç ve duygu ile aynı Yaratıcı'ya ibadet eden fertleri kaynaştırır, birbirine bağlar. (Taplamacıoğlu. 
Mehmet, Din Sosyolojisi, A, Ù, İlahiyat Fak, yay. Ankara. 1972, 5. 191. 192) Şuurlu yapılan ibadet (ihsan) şahsiyetin gerek içe ve gerekse dışa dönük yönünün gelişmesine yardımcı olur. Çünkü kendisini Allah karşısında kabul eden dindar, her zaman Allah'ın kontrolünde olduğunu düşünerek kendi durumunu değerlendirir; hayatını Allah'ın emir ve yasakları çerçevesinde gözden geçirir; O'nun rızasına uygun olan ve olmayan davranışlarını tespit eder, Diğer insanların da Allah'ın birer kulu olduklarını düşünerek, onlarla olan ilişkilerinde saygılı olur. 
Yani vicdan denilen değerlendirme merkezi bu şuur seviyesinde işlerlik kazanacak ve kişiyi psikolojik ve sosyal uyumu bakımından kontrol edecektir. İşte normal gelişme süreci içinde şuuru vicdan seviyesine ulaşmış bir olan fertte, değerlere ters düşen bir davranış pişmanlık duygusu ortaya çıkaracaklır. (Şentürk, Habil, İbadet Psikolojisi, İz yay İst, 2000, s, 43-44) “Gerçekten namaz, hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar” (Ankebüt, 45) ayeti de şahsiyet bütünlüğü içinde davranışlar arsındaki bağlantıyı ifade eder, Kişi Allah'a inandıktan sonra bu inanca bağlı değerler sistemi içinde kendini disipline edecek ve davranışlarına bir ölçü getirecektir. 
(Şentürk, a.g.e. s 44) Buna göre kişi Allah'a ibadet ederken nasıl dini bir emre uyuyorsa diğer taraftan dinin yasaklarından kaçınır. 

Konuyu özet olarak ifade etmek gerekirse, ibadet insanlar arası ilişkilerde kişilerin birbirlerini tamımalarını, birbirlerine güvenmelerini, dini bir toplumun sağlıklı bir yapıya kavuşmasını sağlayan, (Taplamacıoğlu, a.g.e, s. 192-193) dindar kişinin samimiyet derecesini (dini gücünü) ortaya koyan bir davranıştır. Çünkü kişilerin iç dünyaları gereği gibi bilinemeyeceğinden, onların davranışlarına bakarak onları değerlendiririz. Kişinin dindar olduğunu söylemesi kolaydır, fakat dindarlığı bir yaşayış bütünlüğü olarak davranışlar halinde ortaya koymak gerekir. Bu bakımdan ibadetin hem psikolojik, hem de sosyal uyuma katkıda bulunarak karakterin gelişmesine ve bütünleşmesine yardimei olduğunu söyleyebiliriz. 

İnsanlar kişilik yapıları ve özellikleri bakımındarı farklıdırlar. Kişilik özellikleri dini yaşayışı belirlerken, din de kişiliğe önemli ölçüde katkıda bulunur. Din ve kişilik arasındaki bu karşılıklı ilişki, insan hayatının bütün dönemlerinde mevcuttur. 
Dini hayat, kişiliğin bir parçası ve onun tamamlayıcısıdır. Dini yönden eksiklik gösteren bir kişilik 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yapısı henüz gelişmemiş kabul edilir. Çünkü din, insan yaşamını anlamlandıran ve ona gerçek degerini veren bir olgudur. 

Din insan hayatına bir anlam kazandırdığı gibi, aynı zamanda bir umut ve teselli kaynağıdır. 
Kişiye gerçek değerini veren dindir. Dini duygu ile yoğrulmuş karaktere sahip olan insanlara bu duygu dünya ve ahirette mutlu olmasma yardımcı olan temel bir unsurdur. Böyle bir iradeden yoksun, dini bir yaşam sürdürmeyen insanlar, kişilik yönünden eksik olacağından, çok üzücü ve mutsuz olaylar karşısında ne yapacaklarını şaşırırlar. Böylece kişiliği dini bir maya ile yoğrulmuş olan insanlar hayatta daha fazla mutlu olurlar. 

Ancak burada şunu hemen vurgulamak gerekir ki, dini bir hayat tarzını benimsemek, diğer ilgilerden kopmayı gerektirmez, sadece onlara yeni bir iman boyutu eklenmiştir. Temel hayat tarzı, dine bağlı olan kişi, bütün diğer hayat tarzı şekillerini de bu bağlamda yaşayacaktır. Çünkü merkezi hayat şekli, güçlü etkisini bütün diğer davranışlar üzerinde yaygınlaştırır. Allah'la bağlantı hâlinde yaşayan kişinin, yani dindar insanın dünyası, bu değerler dünyasıdır. Dindar kişi varlığı değerler âlemi olarak görür. Çünkü o âleme duygularıyla değil, kalp ve vicdan gözüyle bakar. (Höketekli, Hayati, “Dini Kişiliğin Kuruluşunda İradenin Rolü” (makale} Paris, 1967, s. 267 vd) 

Bunlardan hareketle, din eğitimcisi için karakterin rolü çok önemlidir. Çünkü öğrenciler, bütün öğretmenlerden etkilenir. Onların etkilenmelerin- de öğretmenlerin bilgi ve kültürlerinden ziyade kişilik ve karakterleri, tavır ve davranışlar daha çok rol oynamaktadır. Bunun için görevde bulunan din eğitimcileri ve yetişmekte olan din eğitimcisi adayları, görevlerinde bizzat kişilik ve karakter örneği olabilecek şekilde mesleklerine hazırlanmalıdırlar. (Öcal, a.g.e, s. 52) 

Şu bir gerçektir ki, çocukların ve gençlerin önemli bir kısmının dini bilgiler öğrenebilecekleri yegane yer aileden sonra okullarıdır. Bazı öğrenciler belki ömürlerinde ilk ve son kez dinden ve dini konulardan bahseden yetkili bir kişi ile karşılaşmış olacaklardır. Onun için din eğitimcileri her yönden olduğu gibi, özellikle kişilik ve karakter bakımından iyi birer “eğitimci” olmak mecburiyetindedirler. O hâlde din eğitimcileri, iyi bir kültür birikimine, yeter seviyede mesleki ve pedagojik formasyona ve hepsinden önemlisi, iyi bir kişilik ve karaktere sahip olmalıdırlar. (Öcal, a.g.e, s. 52) Onların kişilik ve karakterlerinden etkilenen gençler, geleceğin doktorları, hukukçuları, mühendisleri, iktisatçıları, askerleri, öğretmenleridir. 

Kuşkusuz nice insanlar vardır ki, sadece akli motifler ile ahlâki karakter seviyesinde görülebilir. 
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Fakat nice insanlar da vardır ki, bunlar dini motiflere dayanmak isterler. Onlar karakterlerini dini eğitim, dini motif ile terbiye etmek isterler. 

Eğer bir insan karakterli bir adam olma gücünü dinden alıyorsa bizim bunu hoş görmemiz gerekir. (Balaban, N. Rahmi, Karakter Terbiyesi Sağlayacak Bir Din Telakkisi, Ankara, 1950 s. 71) Dim burada o insan için en önemli motiltir. Daha geniş bir ifadeyle, karakterini geliştirmek, eğitmek isteyen insan farklı motifleri kullanabilir. Kimisi dini, kimisi ahlāk, kimisi de toplumu v.s. Bunların hiçbirine “Sen niçin bunu yapıyorsun” diyemeyiz. Herkes hür iradesiyle karar verme hakkına sahiptir. 

Dinin şahsiyeti biçimlendirmedeki durumunu daha somut bir şekilde gösterebilmek için misal vermek yerinde olacaktır. 

Mesela: Cahiliyye döneminde kötü bir âdet vardı. Kız çocuğu diri diri toprağa gömülürdü. 
Böyle bir hareketi onlar şereflerini lekeleneceğini veya yoksulluk- çekecekleri korkusuyla yaparlardı. 
Öldürmek istedikleri kızları doğar doğmaz ya da altı yaşına geldiğinde onlara güzel elbiseleri giydirip gezmeye götüreceklerini söyleyerek onları kandırıp çölde önceden hazırladıkları çukura atar, üstlerini toprakla örterlerdi. Bu geleneği Kur'an yasaklamıştır. 

“Evlatlarınızı yoksulluk korkusuyla öldürmeyiniz. Biz onları da sizi de rızıklandırırız. Şüphe yok ki onların öldürülmesi büyük suçtur...” (Isra, 31) 

Bu konuyla ilgili olarak hepimizin bildiği Hz. 
Ömer'in davranışı dikkat çekicidir. Hz. Ömer, Müslüman olmadan önce kendi eliyle diri diri toprağa gömdüğü bir kız çocuğu için üzülür ve ağlardı. Böylece katı yürekli Ömer'i dini inancı olan Müslümanlık yumuşatmış, ömür boyu bu olay için vicdan azabı çekmiştir. İşte bu örnekle kişide bulunan karakterin dini terbiyeyle değiştiğini çok bariz görebiliriz. 

Dini kişilik kavramında, kişinin yaşamında hakim olan unsur dindir. Dini karakter kişiliğin özel yönünü ifade eder, Onun için, böyle bir insan gerçek bir kişiliğin bütün özelliklerine sahiptir. 
Tek fark buradaki temel ilginin din oluşudur. 

Onun içindir ki, dini kişilik, dini duygu, dini irade ve dolayısıyla imana bağlı olarak doğan ve gelişen bir kişilik şeklidir. Bu kişilikte insandaki bütün eğilim, tutum, hareket ve davranışlar belli bir düzene girmekle birlikte, şuur ve şuur dışı birlikte çalışarak kişilik yapısının bütünleşmesini temin ederler, Karmaşıklıklan kurtulmuş ve gelişimini tamamlamış dini kişiliğin en üst noktasını Allah ile kurulan ahenkli uyum oluşturur. Dolayısıyla, fer- din yaşamı da bu ahenkli uyumun derecesine göre anlam kazanır. 
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Çocukların 
Dini ve Ahlâki Eğitimlerinde 
Dikkat Edilecek Bazı Hususlar 


er dönemde olduğu ibi günümüzde de ailede çocukların hem genel eğitimleri ve hem de dini ve ahlâki eğitimleri çok büyük önem arz etmektedir. Bilhassa son yıllarda bilgisayar ve intermetin giderek yaygınlaşması, eğitimin boyutunu farklı bir mecraya sürüklemiştir. Artık klâsik eğitim yöntemleriyle çocukları eğitmek zordur. Dinin ve tabii olarak Sevgili Peygamberimizin çocuk eğitiminde uyguladığı kurallardan şaşmadan ama çağın ve teknolojinin imkânlarından yararlanmayi da ihmal etmeden eğitim yöntemleri geliştirmemiz ve kullanmamız gerekmektedir. 

Aslına bakılırsa, çocuk eğitiminden ziyade yaşlıların eğitimi- ne önem ve öncelik vermemiz gerekmektedir. Çünkü çocukları eğitecek olan onlardır. Kendileri belli ölçüde eğitilememiş, eğitim-öğretim yöntemlerini öğrenip benimseyememişlerse onlar çocukları nasıl eğitecekler? Çocukları, dededen babadan intikal eden yöntemlerle, disiplin adına çoğunlukla baskı ve dayak ağırlıklı olarak eğitmeye devam edeceklerdir. O da çoğu zaman olumsuz ve ters etki yapacaktır, 


yapmaktadır da... Ama her şeye rağmen biz burada, anne-babalarca ailede çocukların dini ve ahlâki eğitimlerinde dikkat edilmesi gereken birkaç noktayı hatırlatmak istiyoruz. 

Fıtrat kavramı ve ailede çocukların dini ve ahlâki eğitimlerinde dikkat edilmesi gereken bazi hususlar 


Müslümanlar yeni doğan çocuğun bir kulağına ezan, diğer kulağına kamet okurlar. Bununla daha o andan itibaren çocuğun ruh dünyasına veya bir başka ifade ile bilinçaltına dini telkinde bulunulmuş olur. Hıristiyanlar ise bunun karşılığı olarak çocuğu kilisede vaftiz ettirmektedir. 


1. “Fıtrat” kavramı 

Sevgili Peygamberimizin bir hadisini hatırlayarak, ailede çocukların dini ve ahlâki eğitimlerinde dikkat edilmesi gereken önemli bazı hususlara temas edelim, Buyuruyor ki Peygamberimiz (s.a.5.): “Çocuklara ikram- da bulununuz ve onların terbiyesini güzel yapınız.” (Ibn Mâce, 
Edeb, 3) 

Sevgili Peygamberimizin bu tavsiyesi kime? Elbette ki çocuklari terbiye edip eğitmekle birinci öncelikle görevli ve sorumlu 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olan anne ve babalaradır. Onlardan da anne öne çıkmaktadır. Çünkü çocuğun ilk eğiticisi, ilk öğretmeni annedir. Yavrusunu dokuz ay süre ile karnın- da taşıyıp dünyaya getirdikten sonra bağrına basan ve ona şefkat ve merhametle sıkı sıkıya sarılan anne, o andan itibaren ona ruhundan bir şeyler aşılamaya ve dolayısıyla eğitmeye başlamış demektir. İkinci olarak baba ve sonra da aile içerisindeki diğer büyükler, çocuğu eğitme konusunda rol üstlenirler. 

Sevgili Peygamberimizden bize intikal eden ve hemen her Müslümanın bildiğini tahmin ettiğimiz bir başka hadisi şudur: “Her doğan (çocuk) fıtrat” üzeredir. Fakat annesi-babası, onu kendi dinlerine döndürürler. Yahudi iseler Yahudi, Hıristiyan iseler Hıristiyan veya Mecüsi iseler Mecüsi yaparlar.” (Buhari, Tefsir, Süre 30, Kader, 3; Müslim, Kader, 73; Ebu Davud, 


Sürret, 18; Tirmizi, Kader, 5) 





Hadisin ikinci bir rivayet şeklinde; “Her doğan (çocuk) fıtrat” üzeredir. Konuşmaya başlayıncaya kadar bu hâl üzere devam eder, ondan sonra ebeveyni onu Yahudileştirir veya Hıristiyanlaştırır” (Ah. 
med b, Hanbel, Müsned, IV, 24) buyurulmaktadır. 

Kezâ; aynı hadisin üçüncü bir rivayet şeklinde ise; “Her insanı annesi “fıtrat” üzere dünyaya getirir. Sonra anne ve babası, onu Yahudi, Hıristiyan veya Mecusi yapar. Eğer anne-baba Müslüman ise, çocuk da Müslüman olur.” (Müslim, Kader, 25) 

Naklettiğimiz hadisin her üç rivayet şeklinde de geçen “fitrat” kelimesi; “hakkı, gerçeği, doğruyu kabul ve idrak etme yeteneği” demektir. (Bk. Elmalıli Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, c. Vİ, sh. 3824) Öyle ise çocuk, hangi dine, hangi renge ve hangi ırka sahip anne ve babadan, kız veya erkek olarak, ne 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zaman doğarsa doğsun, fitrat” üzere dünyaya gelmektedir. O, doğduğu anda saftır, temizdir, andir, durudur. Masum ve günahsızdır. Herhangi bir kötülüğe veya huysuzluğa sahip değildir. O, içerisine ne konulursa almaya hazır vaziyette bekleyen boş bir kap gibidir. Hadisin naklettiğimiz ikinci rivayet şeklinde olduğu gibi, özellikle 'konuşmaya başladığı andan itibaren” anne-baba ve diğer büyükler ona ne verirlerse, onu almaya ve benimseyip kabul etmeye hazırdır. İşte bundan dolayı Sevgili Peygamberimiz, anne-baba hangi dine mensup ise, çocuğunu o dine yönlendirileceğinden bahsetmiştir. Demek ki burada anne ve babalara birinci öncelikli görev ve sorumluluk düşmektedir. 

Öte yandan bir hadis olarak nakledilen ifadeye göre: “Küçüklükte öğrenilenler taş üzerine nakşedilmiş gibidir” çazlüni, Keşfu'l-Hafâ, Beyrut, H. 1352, tl. 
Baskı, c. 1, sh.196) ve ömür boyu unutulmaz. İslâm eğitimciheri (Bk. Gazzali, İhyâu Ulümü'd-Din, İstanbul, 1320, c. Iil, sh. 
57, 59, 66 vd; lbn Haldun, Mukaddime (Çev. Süleyman Uludağ), c. İl, sh. 1295-1296; Kinalızade Ali Efendi, Devlet ve Aile Ahlâkı, Tercümanı 1001 Temel Eser Serisi, sh. 63; Taşköprülüzrâ- de Ahmed Efendi, Mevzuğtü'l-Ulüm, İstanbul, 1313, e.ll, sh. 
597) ile Batılı eğitimcilerin ( Bk. Samuel Smiles, Karakter (Çev, Mustafa Ertem), 1975, sh. 27) kanaatleri de bu doğrultudadır. Öyle ise çocuğun her bakımdan olduğu gibi, dini ve ahlâki bakımdan da eğitimleri- ne daha doğar doğmaz başlamak gerekmektedir. 
Zaten bundan dolayıdır ki, Müslümanlar yeni doğan çocuğun bir kulağına ezan, diğer kulağına kamet okurlar. Bununla daha o andan itibaren çocuğun ruh dünyasına veya bir başka ifade ile bilinçaltına dini telkinde bulunulmuş olur. Hıristiyanlar ise bunun karşılığı olarak çocuğu kilisede vaftiz ettirmektedir. Ondan sonra da her din mensubu aileler çocuklarını kendi inançları ve kültürleri çerçevesinde eğitmeye başlarlar. 

2. Ailede çocukların dini ve ahlâki eğitimlerinde dikkat edilecek bazı hususlar 

Yukarıda naklettiğimiz hadislerin ışığında, ailede çocukların dini ve ahlâki bakımdan eğitilmeleri esnasında anne-babalarca dikkat edilmesi gereken birkaç hususu şu şekilde sıralayabiliriz. 

a, Anne-baba ve ailedeki büyükler çocuğa örnek olmalıdırlar 

Çocukların dini ve ahlâki eğitimlerinde temel esaslardan birincisi, aile ortamında anne-baba başta olmak üzere bütün büyüklerin, konuşma, tutum ve davranışlarıyla çocuklara örnek olmalarıdır. Unutulmamalıdır ki çocuklar taklitçidirler. Büyükleri nasıl konuşurlar ve nasıl davranırlarsa onlari aynen taklit ederler. Şayet büyükler, Allah (c.c.) 
ve Peygamber (s.a.s.)'in adını saygı ile ararlarsa, 


onlar da öyle anarlar. Konuşmalarında edep ve terbiyeye, nezaket kurallarına riayet ederlerse, onlar da öyle konuşurlar. Evdeki bireyler birbirlerine karşı saygılı davranırlarsa, çocuklar da saygılı davranmaya başlarlar. Huzur ve huşü içerisinde abdest alınır, namaz kılınır, dua edilirse, onlar da aynen yapmaya çalışırlar. Aksine tutum ve davranışları gören, argo ve küfürlü konuşan bir aile ortamında yetişen çocuk da, doğal olarak aynen büyüklerini taklit ederler. Öyle ise, başta anne-babalar olmak üzere çocuğunun edepli, terbiyeli olmasını ve öyle yetişmesini isteyen bütün aile fertleri, öncelikle kendileri buna dikkat ve riayet etmelidirler. 

b. Sevgiye dayalı bir disiplin ve eğitim yöntemi uygularımalıdır. 

Çocukların dini ve ahlâki eğitimlerinde ikinci ama çok önemli olan husus ise, sevgidir. Yani çocukların dini ve ahlâki terbiyeleri Allah sevgisi aşılanarak yapılmalıdır. Bunun için öncelikle yapılacak şey; aslında çocukların kalplerinde mevcut olan Allah ve peygamber sevgisinin öne çıkarılma- 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çok güzel bir şekilde eğitmekte ve hayata hazırlamaktadır. Ancak buna karşılık bazı anneler, çocuk için gayet doğal davranış olan ama kendisine göre 'yaramazlık', ‘huysuzluk’ ve hatta “ahlaksızlık(!) 
olarak nitelendirilen tutum ve davranışları karşısında aciz kalmaktadır. Bunun üzerine hemen onu Allah ile korkutmaya çalışmaktadır: 

“. Eğer sen benim sözümü dinlemezsen, Allah seni taş yapar." (1) Yahut: 

" Annelerinin sözünü dinlemeyen çocukları, Allah cehenneminde yakar.”(() vb. gibi. 

Bu şekilde bilinerek veya farkında olunmadan Allah, korkutucu bir araç veya tehdit unsuru olarak kullanılmaktadır. 

Oysa çocuk, Allah'ın azabı ve cehennemi ile korkutularak değil, cennetiyle müjdelenerek, kalbine Allah sevgisi yerleştirilerek eğitilmeye çalışılmalıdır. Her anne çocuğuna; 

“- Yavrum, Allah uslu çocukları daha çok sever. 
Annesinin babasının sözünü dinleyenleri Allah 


Başta anne-babalar olmak üzere 


sı ve geliştirilmeye çalışılmasından ibarettir. 
Şurası iyi bilinmelidir ki; bütün ilâhi dinlerin özünde Allah inancı ve sevgisi vardır. Zaten sevgi- 


çocuğunun edepli, terbiyeli olmasını ve öyle yetişmesini isteyen bütün aile fertleri, öncelikle kendileri buna dikkat 


yi esas almayan hiçbir din, geniş halk kitleleri arasında tutunma ve yayılma şansına sahip değildir. 
Çocuk eğitimcileri ile psikologlar da sevgiyi, din ile en çok ilgisi olan bir duygu olarak tespit etmişlerdir. (Bk. Pierre Bovet, Din Duygusu ve Çocuk Psikolojisi (Çev. 
$. Odabaşı), TTK Basımevi, Ankara, 1958, sh, 21) Öyle ise diyebiliriz ki; temelinde sevgi olmayan bir eğitim sistemi başarıya ulaşamadığı gibi, (Bk. Yürükoğlu Atalay, Ruh Sağlığı, Ahlâk Değerleri ve Din Eğitimi, Türkiye 1. Din Eğitimi Semineri, Ankara, 1981, sh. 123) özellikle din eğitimi hiçbir zaman başarıya ulaşamaz. 

Ancak, bütün bu gerçeklere rağmen sevgiye değil -maalesef- korkuya dayalı bir eğitim sistemi hâkim vaziyettedir. Güyâ; disiplinli eğitimi!) yapmak veya yaptırmak adına baskıya ve hatta çoğu zaman dayağa başvurulmaktadır. Halbuki, hiçbir zaman disiplin; baskı, şiddet veya dayak arılamına gelmez. Disiplini basit ve anlaşılır bir şekilde ifade etmek istersek; her şeyi yerli-yerinde ve zamanında, maksadına uygun biçimde ve isteyerek yapmak veya yaptırmak demektir. Dağınıklıktan, $orumsuzluktan uzak olmaktır. Öyle ise, ailede çocuklarımızı eğitirken şiddet ve baskı uygulamak yerine, öncelikle kendimiz yapıp örnek olarak, onları severek, okşayarak; neyi, nasıl yapacaklarını veya neleri niçin yapmamaları gerektiğini öğretebilmeliyiz. 

Ailede, “çocukla en çok meşgul olan annedir’ demiştik. Annelerin önemli bir kısmı çocuğunu 


ve riayet etmelidirler, 


cennetine koyar...” gibi ifadelerle yaklaşarak onlari eğitmelidir. Yani çocuğun Allah'tan korkması değil, O'nun sevgi, şefkat ve merhametinden istifade etmesi gerektiği öğütlenmelidir. 

Biz Müslümanlar her işimize 'Eüzü-Besmele" ile yani; “kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla...” diye başlamıyor muyuz? Rahman ve Rahim'in Türkçe karşılığı, esirgeyen ve bağışlayan demek değil midir? Allah esirgeyen yani koruyan, bağışlayan yani affeden olduğuna göre neden O'nu hep cezalandıranı bir varlık olarak öne sürüyoruz? Aslında biz bunu yapmakla çocuğumuz karşısında acizliğimizi ortaya koymaktayız fakat farkında değiliz. Çocuğumuzu nasıl eğiteceğimizi bilememenin sonucu böyle bir tutum ve davranış içerisine giriyoruz. 
Zaman ayırıp, bu işi bilenlerden eğitim yöntemlerini öğrenmiyoruz. Öğrendiklerimizi ise, sabır gösterip çocuğumuzun eğitiminde kullarımıyoruz veya kullanamıyoruz. Onun yerine kısa yoldan gitmeyi tercih ediyoruz. Yani, ya onları tehdit ediyor ve dövüyoruz yahut da Allah ve O'nun cehennemi ile korkutuyoruz. Bu çok yanlış bir yöntemdir. 
Sevgili Peygamberimizin hiç ama hiç yapmadığı ve bizim de yapmamızı yasakladığı bir uygulama biçimidir. 
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Öyle ise yapılacak şey; Allah'ın insanları seven, koruyan ve bağışlayan bir varlık olduğunu öne çıkarmaktır. O'nun bütün yarattıklarını ve insanları sevdiğini, özellikle çocukları daha çok sevdiğini anlatmalıyız. Buna karşılık, bizi yaratıp, seven ve koruyan Yüce Varlığı bizim daha çok sevmemiz gerektiğini anlatmalıyız. 

Eğer çocuklara sevgi ile yaklaşır, Allah'ı, pey- 


Peygamberimiz: 

“- Yavrum, bir daha acıkırsan, ağaçları taşlama, altına düşenlerden al, yel.” buyurdu. Sonra da Rafi'nin başını okşayarak: 

“< Allah'ım, bu yavrunun karını doyur!” diye dua etti ve çocuğu salıverdi. {lbn Mâce, Ticârât, Bab, 
67) 

Çocukluğumuzda belki de birçoğumuz komşumuzun bahçesinden erik, elma, armut, şeftali, 


Disiplin; baskı, şiddet veya dayak anlamına gelmez. Disiplini basit ve anlaşılır bir şekilde ifade etmek istersek; her şeyi yerliyerinde ve zamanında, maksadına uygun biçimde ve isteyerek yapmak veya yaptırmak demektir. Dağınıklıktan, sorum- 


kaysı gibi meyveleri taşlayarak benzerini yaptığımiz gibi, görünüşte basit ve olağan şekilde cereyan eden olay neticesinde, Peygamberimiz bize çok önemli bir metot, bir yol göstermektedir. Şöyle ki: 

Rafi henüz bir çocuktur. Günahı-sevabı, helâliharamı pek kavrayacak yaşta değildir. Onun için 


suzluktan uzak olmaktır. 


gamberi ve dini konuları sevgi ile anlatırsak, onlar da Allah'ı ve peygamberi sever ve güven duyar. 
Bu duygu onların kişiliklerinin ve karakterlerinin oluşmasına ve olumlu yönde gelişmesine katkı sağlar. Daha güvenilir insanlar olarak yetişirler. 

Peki Allah korkusu hiç mi verilmemelidir? Elbette o da verilmelidir ancak bu, sonraki yaş dönemlerine bırakılmalıdır. Çocukluktan çıkıp gençlik aşamasına geldikten sonra ve yetişkinlik döneminde kademe kademe verilmelidir. 

c. Günümüz bilim ve teknolojisinin imkânlarından yararlanılarak geliştirilen alternatiflerden yararlanılmalıdır. 

Çocukların iyi terbiye edilmelerinin yol ve vasıtalarından biri de; onlara alternatifler göstererek günümüz bilim ve teknolojisinden yararlandırmaklır. Çağımız bilgisayar ve internet çağıdır. Artk çocuklar bilgisayar ve internetle dünyanın her yerindeki bilgiye ve gelişmelere ulaşabilmektedir, Onun için, çocukların önüne birtakım engeller ve yasaklar koymanın pek anlamı yoktur. Çünkü çocuk, koyacağınız her tür engeli aşma imkânına sahiptir. l 

Peki o zaman yapılması gereken nedir? Yapılması gereken onlara daha cazip ve farklı alternatifler sunmaktır. Bakınız bu konuda Sevgili Peygamberimizden bize nasıl bir örnek ulaşmıştır: 

Bir gün Ensar'dan (Medineli Müslümanlardan) birinin bahçesindeki hurma ağaçlarını taşlayan Rafi b. Amr isimli çocuğu, bahçe sahibi yakalayarak Peygamberimizin huzuruna getirmişti. Peygamberimiz Rafi'ye: 

“- Yavrucuğum, niçin ağaçları taşlıyorsun?” di- ve sorunca Rafi: 

“- Aç idim Ya Rasülallah, karnımı doyurmak için taşladım!" diye cevap verdi. Bunun üzerine 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Sevgili Peygamberimiz, Rafi'ye olumsuz bir şey söylemiyor, doğrudan yasak da koymuyor. Dolayli bir yasak koyuyor. Yani Rafi'ye, yapmaması gerekeni değil, yapması gerekeni öğretiyor. Bir başka ifade ile bir yasağa karşılık bir alternatif getiriyor. 
Öyle ise biz de Sevgili Peygamberimizin bu yönteminden yararlanmalıyız. Çocuğumuza bir konuda yasaklama getireceksek, ona karşılık bir de serbestlik tanımalıyız. Bir şeyi yapmamasını, bir şeyle oynamamasını İsteyeceksek, yapabileceği veya oynayabileceği, meşgul olabileceği bir şeyler vermeli veya göstermeliyiz. 

“-şuraya gidersen karışmam hal” “Şunu yaparsan seni döverim ha!” “Sakın şu CD'yi, bu filmi seyretme, o kötü ve ahlâksız!” gibi tehditler savurmakla, çocuğumuzu iyi terbiye edemeyiz. Bunun çözüm yolu, Peygamberimizin yaptığı gibi onlar için koyacağımız bir yasağa karşılık, en az onun kadar güzel veya cazip bir alternatif göstermek, iyi, güzel, doğru şeylerle meşgul etmektir. 

Sonuç 

Ailede çocukların dini ve ahlâki eğitimlerinde kullarabilecekleri yol ve yöntemlerle ilgili Sevgili Peygamberimizden nakledilen çok sayıda örnek vardır. Öyle ise, çocuk eğitimi konusunda öncelikle ve özellikle Sevgili Peygamberimizin uygulamalarından yararlanmalıyız. Bunun için de onun hayatını tekrar tekrar okuyup, yapıp-ettiği her bir uygulama üzerinde genişçe düşünmeli ve kendimize bir hisse çıkarmalıyız. Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı ve T. Diyanet Vakfı Yayınları arasından çıkan çocuk kitapları başta olmak üzere, alanında uzmanlaşmış yazarlarımızın muhtelif yayınevleri tarafindan yayınlanmakta olan kitaplarından alıp çocuklarımıza okutmalı, eğitim amaçlı olarak hazırlanmış CD, VCD vb.den istifade etmelerini sağlamalıyız. 
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Hz. Peygamberin Dilinde 


Doğruluk ve Sadaka 


Hadis kaynaklarımızda yer alan ve Abdullah b. Mes'ud'dan rivayet 

edilen bir hadiste, Hz. Peygamber (sas) şöyle buyurmuştur: “Doğruluktan (sıdk) ayrılmayın, zira doğruluk sizi iyiliğe (birr), iyilik de sizi cennete götürür. Kişi sürekli doğru söyler ve doğrunun peşinde olursa Allah katında doğrulardan (sıddik) yazılır. Yalandan kaçının, zira yalan sizi kötülüklere (fucür) götürür. Kişi sürekli yalan söyler, yalanın 

M peşinde olursa Allah katında yalancılardan (kezzab) olduğu yazılır." 
Doğruluk sadece Hz. Ebu Bekir'den gelen bir rivayete göre Hz. Peygamber bu sözü n a a son vasiyetleri arasında zikretmiştir.? Başka bir hadisinde, “Her kim Al-SOO ozgu ve lah ve Rasülünün kendisini Setli ilde sözünde doğru olsun.” 
sözden beklenen buyrulmuştur. Sevgili Peygamberimiz başka bir hadisinde, cennete İ götüren hasletleri sayarken doğru sözlülüğü (sıdku'l-hadis) en başta bir ilke olmadığı zikretmiştir.* Aynı şekilde le e pE doğru sözlü olmayı e gibi aynı şekilde © iäm'n on büyük erdeminin başında zikretmiştir.» “Tehlike bile görendoğrunun zicigı O Siz doğruluktan ayrılmayın. Zira kurtuluş doğruluktadır. Kurtuluş dahi görseniz yalandan kaçının. Zira asıl tehlike yalandadır.” sözü de hadis olan yalan da olarak nakledilen bir rivayettir, (Mekârimu'l.Ahlâk, I, 46) 

sadece sözle ilintili Ahlâki bütün sistemlerini ahlâklı ve erdemli bir hayat için şart koş- r tuklari en büyük ilke şüphesiz doğruluktur. iruluk sadece söze özgü değildir, susarak ve sözden beklenir bir. ilke öneli gibi Melek doğrunun zıddı 


yalan üzere hayat olan ei da sadece sözle ilintili değildir. Susarak yalan üzere hayat m s o Sürenler, yalan söz söyleyenlerden hep fazla olmuştur. Eski dilimizde sürenler, yalan SÖZ buna alma kâzip” eli ý i söyleyenlerden Gerçek anlamda sıdk (doğruluk): h ep fazla a) Hakikat anlamında doğru olanı tasdik etmek, 

b) Tasdik ettiğimiz hakikate uygun doğru söz söylemek ve verdiğiolmuştur. miz sözde durmak, 

c) Söylediğimiz doğru söze uygun davranışta bulunmaktır. 

Şayet doğruluğu sözün sıfatı olarak alacak olursak sözün, hem insanın iç dünyasına, inancına ve düşüncesine hem de iş ve davranışlarına uygun olması demektir. 

Kur'an dilinde, kalbinde tasdik ettiği inancına uygun davranan ve düşüncelerinin doğruluğunu iyi ve güzel davranışlarıyla ortaya koyan 








* Müslim, es-Sahihı, 29. Bab c. 4, $ 2017; Tirmizi, es-Sünen, 46, Bab c 4, 5. 347. 
* Abdullah bin Muhammed el-Kureşi, Mekârimu"-Ahlâk, i, Kahire 1990, 4. 46, 

' Age; s 90. 

"Age; 5. 45. 

Age; s 26. 
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Hz. Peygamberin dilinden sadaka, kişinin Rabbine, kendine ve bütün 


insanlara karşı sadakatini gösteren her 


davranıştır. Yani sıdk Üzere olan sadıkların davranışıdır sadaka, 


kimseye sadık denmiştir. Bakara suresi 177. ayette, tıpkı baştaki hadiste olduğu gibi ayette iyilik (birr) ve doğruluk {sdk} arasındaki ilişkiye dikkat çekilmiş ve Allah'a iman, ahirete iman, namaz ve zekâtın yanı sıra yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilenmek durumunda kalanlara, özgürlüğünü kaybetmiş olanlara çok sevdiğimiz mallarımizdan tasadduk etmek, verdiğimiz sözde durmak, zorluk ve sıkıntılara sabretmek sadıklarını özellikleri olarak zikredilmiştir. 

Hz. Peygamberin hadisleri incelendiğinde doğruluğun davranış boyutuna da “sadaka” adını verdiğini görürüz. “Sadaka” kavramı sadece dilimize geçerken değil, klâsik ve çağdaş Arap dilinde de anlam daralmasına uğramış ve sadece karşılıksız olarak fakirin eline verdiğimiz yardımın adi olmuştur, 

Oysa el-Munavi sadakayı şöyle tarif etmiştir: “Sadaka, imanın sadakatini ortaya koyan her davranıştır.”* Tacu'l-Arus'ta sadaka şöyle tanımlarımıştır: “Doğruluğun davranışla aranmasıdır; doğruluğu davranışla arama teşebbüsüdür,”” 

Buna göre insanın özünde ve sözünde doğru olduğunu ifade eden her davranış “sadaka"dır. 
Tıpkı insanın aklında ve düşüncesinde var olan güzelliği (hüsn) yansıtan davranışlara hasene / hasenat denildiği gibi. 

Şimdi Hz. Peygamberin dilinde “sadaka” olarak adlandirilan davranışları hadis kaynaklarımızdan siralayacağımız hadislerle bunu ortaya koymaya çalışalım: 

= Güzel söz sadakadır. (İbn Hanbel, Müsned, 1, 312) 

* Yumuşak söz sadakadır, (Buhari, Edep, 34) 

* Kardeşinin yüzüne tebessüm etmen sadakadir. (Tirmizi, iv, 339) 

» Allah'ın kullarına selâm vermen sadakadır, (Buhari, Sulh, 11) 

* İnsanlara yol göstermen sadakadır. (Ibn Hanbel, Müsned, Il, 154) 

* Yolunu kaybedene yol göstermeniz sadakadır. 
(İbn Hanbel, Müsned, I, 42) 

* Yolda insanlara eziyet veren bir şeyi kaldırıp atman sadakadır. (Buhari, Mezalim, 34) 

* Bir kimsenin bineğine binmesi için yardımcı olman sadakadır. (lbn Hanbel, Müsned, il, 350) 

* Bir kimsenin yükünü yüklemesi için yardımcı olman sadakadır. {lbn Hanbel, Müsned, Il, 316) 

* Dolmuş kovanı kardeşinin boş kovasına boşaltman sadakadır. (Tirmizi, Birr, 36) 


+ Zayıf bir kimseye gücünle yardımcı olman sadakadır. (lbn Hanbel, Müsned, V, 154) 

+ Sanat ehline yardımcı olmanız sadakadır. tel Heysemi, Hilye, VI, 109) 

* İki kişinin arasını bulman, iki kişinin arasında adaletle hükmetmen sadakadır. (Buhari, Sulh, 11) 

* Konuşma özürlü (ersem) bir insanın kendisini ifade etmesine yardımcı olman sadakadır. (Ibn Hanbel, Müsned, V, 154) 

+ Hastaları ziyaret etmeniz sadakadır. (ei-Heysemi, Hilye, VIl, 109) 

» Toprağa diktiğiniz her bitki, her ağaç sizin için sadakadır, (lbn Hanbel, Müsned, VI, 367) 

* İnsanın veya hayvanların ondan yedikleri sizin için sadakadır. (lbn Hanbel, Müsned, Vİ, 362) 

» İnsanlarla iyi geçinmek sadakadır. (bn Ebi'd-Dünya, Mudardi, s. 24) 

* Çocuklarınıza yedirdiğiniz sadakadır. {lbn Hanbel, Müsned, IV, 121) 

* Eşinize yedirdiğiniz sadakadır. {lbr Hanbel, Müsned, W, 121) 

. Yanınızda çalışanlara yedirdiğiniz sadakadır. 
{lbn Hanbel, Müsned, iv, 121) 

» Kişinin kendi ailesi için nafaka temin etmesi sadakadır. (Buhari, Iman, 41) 

* En üstün sadaka kişinin ilim öğrenmesi ve öğrendiği ilmi Müslüman kardeşinde öğretmesidir. 
{lbn Mace, |, 89) 

+ Cenazelere katılmanız sadakadır. (el-Heysemi, Hilye, Wi, 109) 

* Emr-i bi'l-ma'ruf ve nehy-i ani'l-münker sadakadır. (Ebu Davud, Tatavvu, 12) 

» Namaza attığınız her adım sadakadır. (Buhari, Cihad, 67) 

» Allah'a harmdetmeniz sadakadır. (Müslim, Musafirin, 84) 

* Allah'ı tespih edişiniz sadakadır. (Ebu Davud, Tatavwu, 12) 

+ Allah'ı tekbir edişiniz sadakadır. (bn Hanbel, Müsned, V, 167) 

+ Şerden uzak olmanız sadakadır. (İbn Ebi'd-Dün- a, Kitabu's-Sami, 1/5) 

* Maruf olan her şey sadakadır. (İbn Ebi'd-Dünya, Kitabu'l-Havaric, 5. 21) 

Bütün bu hadislerden hareketle Hz. Peygamberin dilinden sadakayı şu şekilde tarif etmek mümkündür. Sadaka, kişinin Rabbine, kendine ve bütün insanlara karşı sadakatini gösteren her davranıştır. 
Yani sıdk üzere olan sadıkların davranışıdır sadaka, 


Kur'an dilinde, kalbinde tasdik ettiği inancına uygun davranan ve düşüncelerinin doğruluğunu iyi ve güzel davranışlarıyla ortaya koyan kimseye sadık denmiştir. 


* et-Tevkif, s. 140, 
* Tacu'lârus, 4, 6421. 
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İkbâl'e Göre. 
Arzu ve İdeal 


Sahibi Olmak 


Arzu, İkbâl için insan hayatının varoluş sebebidir. İnsanın tüm eylemlerinin itici gücü arzu ve istektir. İsteğin insana yaptığı hizmet, buharın makinenin çalışmasındaki katkısına benzer, İnsan aşktan aldığı hızla cosan arzusunu hayat kazanmak veya onu yapılandırmak için kullanır. İkbâl'e göre insan, fılratının içerdiği potansiyelleri açmalıdır. Arzu ancak bu açılımdan sonra 


gelişecektir. 







Muhammed İkbâl'de insanın kendisini gerçekleştirmesinde benliği tamamlayıcı faktörlerden biri de 
‘arzudur. Bu kavram, kişinin geleceği hakkındaki duygu ve düşüncelerini belirler. 
Ayrıca şimdiki zamanda, içinde bulunduğu durumda, kişinin geçirdiği duygusal serüvenler de, arzu kavramı çerçevesinde değerlendirilebilir. 

İkbâl, insan varlığının ancak bir gaye ve ümidinin olmasına bağlı olduğunu söyler. İnsanın kendini bilmesi, bir gayesinin olması ve bu gaye uğrunda hayatını düzenlemesi demektir. 
İkbâl, gayesiz kalan bir kalbin hayat damarlarının kopmuş olacağını belirtmektedir. Gaye sahibi olmak, fırtınalı bir deniz- de dalgaların kabarması gibi insana da canlılık getirir. İnsanın inandığı düşüncelerle olayları tahlil edebilmesi, ona mutluluk verir. Bilgi birikimi, medeniyet ortamı ve her türlü yapılanmalar, savunulan düşünce 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ve benimsenen gaye doğrultusunda oluşur. 
İkbâl, Esrâr- ı Hüdi isimli kitabında 133. 
mısradan sonraki alt bölümün başlığını şöyle koymuştur: “Benliğin hayatı, arzular yäratmak ve doğurmaktan gelir.” 

İkbâl'de arzu, insanın yaratılışı ile başlar. Şarktarı Haber isimli eserinde yer alan 'Ademin Doğuşu" başlıklı şiirinde, hayatın kucağında yatan arzunur gözünü açması ile başka bir cihanın ortaya çıktığını tasvir eder, Arzu, İkbâl için insan hayatının varoluş sebebidir. Insanın tüm eylemlerinin itici gücü arzu ve istektir. İsteğin insana yaptığı hizmet, buharın makinenin çalışmasındaki katkısına benzer. İnsan aşktan aldığı hızla coşan arzusunu hayatı kazanmak veya onu yapılandırmak için kullanır. İkbâl'e göre insan, fıtratının içerdiği potansiyelleri açmalıdır. Arzu ancak bu ağlımdan sonra gelişecektir. 
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“İslâm'da 'ideal' ve ‘gerçek’ birbiriyle uzlaşmayan iki karşıt güç değildir. İdeal çerçevesi içinde yaşamak, gerçekten tamamen kopmak anlamına gelmez; çünkü böyle bir durumda hayatırı yapısal sağlığı zedelenir, ıstırap verici zıtlıklar meydana gelir. Oysa ki istenilen, idealin gerçeğe sahip çıkmak için sürekli olarak çaba harcaması, bu çaba sonucu gerçeği kendine mal etmesi, kendinden bir parça haline dönüştürmesi ve bütünüyle benliğini nurlandırmasıdır.” (The Reconstruction) kişiliği oluşturan ve kurtuluşa ulaştıran yol ıstırap ve özveriden geçer, İkbâl bu ruhi bedeli ödemiş bir şair olarak insanlara örnek olmaktadır. 

İnsan arzu sayesinde inlemelidir. Bu inleyiş onda farklı tecellilere yol açacaktır. “İnsan bu yedi renkli dünyada cenk gibi feryaddan yanıyor...” “Yarabbi, günün birinde bana böyle bir gün bahşeylel Beni, yanmadan geçen günler- den kurtar.” (Cövidnâme) Yanmak, İkbâl'in eserlerinde hem aşk ve hem de hasretin ateşi için kullanılan bir kavramdır. Çünkü yalnız aşk, insanı bu ilâhi zamana ulaştırabilir. 

Arzu, lezzeti aramaktır. Arayan insan, lezzeti Hakk'ın tecellilerinde bulacaktır. İkbâl'in bu yaklaşımı Allah-insan ilişkisi açısından da değerlendirilebilir. Dikkat çeken bir başka nokta da şudur ki, her an meydana gelen yeni oluşlara göre yeni arzuların yaratılmasıdır. Insanın bu arayış serüveninde özellikle duygusal zeminde üretimi söz konusu olacaktır. Arzu insanın yaratıcılığını ortaya çıkarır. İşte İkbâl'e göre şiir de, arzu ateşinden kaynaklanan bir üretimdir. 

İkbâl, kendisini arzu merdiveninin son basamaklarına çıkmış biri olarak görür, Böyle bir insarın en önemli özelliği, yaratılışın sırrına vâkıf olmasıdır. İkbâl'de arzunun en temel kaynağı Allah'tır. Insan Allah'tan ayrı kalmanın ıstırabını bir zevk haliyle yaşar, Bu zevk insana mahsustur, melekler veya yaratılmış diğer varlıklar bu zevki tadamazlar. “Arzuların insan kalbini istiraplar içinde kıvrandırrnası Hak'tan ayrı kalındıği içindir. Eğer O (Allah) bütün cemali ile tecelli ederse sen yok olursun. / Ayrılık insanı canindan bıktırırsa da, O'ndan visal isteme, O'nun rizasını iste,” (Pesçi Bâyed) İkbâl'e göre kavuşma- da arzunun tükenmesi riski vardır. Diğer mutasavvıflar gibi İkbâl de arzunun sürekliliğini istemektedirler, Çünkü arzu, insanı sürekli olarak bir üst boyuta taşıyan, ötelere götüren varolusun enerjisidir. 

İkbâl'de yaratılış, bütünden kopma anlamını taşır. Arzu, bu kopuş sonrası gelişen bir durumdur. İkbâl, Şarktam Haber kitabında, insanın bu dünyadaki ıstıraplı yaşamının güzelliğinden 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bahseder. Arzunun motive ettiği inlemelerin sonucunda çeşitli makamlar kazanılacaktır. İkbâl, bir 'münib' olarak yüzünü Allah'a çevirmiştir. Yeryüzünde O'nun tecellileri ile sarhoş olmaktadır. 

Arzu, insanın öteleri kucaklayabilmesini sağlar. İnsan arzu sayesinde zaman ve mekân ötesine geçebilir. Yine arzunun insana vereceği şuur derinliği sayesinde vahdet-kesret ilişkisi ve bütünlüğü kavranabilir. 

İkbâl'de arzunun kaynaklarından bir diğeri de Hz. Muhammed'in (s.a.s.) varlığı ile başlayan niyazdır. O'nun gayreti ve Yaratan'a olan sevgisi sonucu dünya huzura kavuşmuştur. 
O'nu örnek alacak insan da her türlü çileye katlanmalı, istikrar içerisinde ilerlernelidir. Hakk'a doğru yapılacak bu kutsi yolculukta insanın enerjisi arzu olacaktır. 

Arzu, bir ideale, davaya olan bağlılık sonucu oluşan tutkulu bir durumdur. İnsanın geleceğe yönelik idealleri var ise o kişi hayatını güçlendirebilir. Bu idealin sadece dünya şartları içerisinde algılanması gerekmez. İdeal, ötelere uzanan zaman ve mekân üstü bir karakter de taşıyabilir. İlâhi özlemi kapsayan bir arzu, insanın hem akıl hem de kalp dünyasını genişletir. İnsanın böylesi arzuları yoksa günü birlik yaşamaya mahkümdur. Arzuları olmayan insan, hem kendisinin hem de yaşamının anlamını kavrayamayacaktır. Çünkü arzu, benliği canlı tutar, insanı hayata bağlar. Arzudan kaynaklanan çaba yaşamin ilk ve en yüksek görevi olmaktadır. Mutluluğu sakin bir hayatta arayanlar, bilmedikleri yolların ve güçlerin korkusu, ürpertisi içindedirler. Ama arzu ateşinizi canlı tutarsanız, akli enerjiniz ve moral gücünüz sizi her şeye egemen kılar. 

Muhammed İkbâl'e göre Müslüman, yüce ideallere sahip bir insandır, Çünkü o, hayatın en derin yerinden konuşan vahye dayanır. 
Kur'an'ın da belirttiği gibi, vahiy ise hayatın evrensel niteliğidir. İdeal sahibi olmak, İkbâl'in insan öğretisinin önemli bir basamağını oluşturmaktadır. 

İkbâl'in yaklaşımına göre arzu kavramı iki özelliği bünyesinde taşır. Birincisi; kişiye ait motivasyonun hedefi olan güçlü bir idealin enerjisi iken, ikincisi; o kişinin içinde yaşadığı toplumun olması gereken ortak ideallerin yapılanmasıdır. 

Birinci özellik, kişinin bireysel olarak ideal sahibi olmasını gerekli kılar. Bu özelliği içeren mesajların bulunduğu mısralardan bir örnek verelim: “Dağlar gibi olgun ve pişkin yaradilışlı ol; denizler yüklü yüzlerce bulutu omzunda taşı.” 
(Esrâr) 


İkbâl, insan için bir ideal olarak kişisel gayretin yönünü de belirlemiştir. Bu hedef tevhi- din korunması ve yayılmasıdır. İnsan bu yönde kendini adamalı ve süreklilik içerisinde bir faaliyet halinde olmalıdır. 

İkbâl'in “zůk-u arzu” dediği -ki arzunun önünüzde bir ideal olması anlamına gelmektedir- daima istemek ve ondan sonra da bu ideali gerçekleştirmek için sürekli gayret sarfetmek yoluyla, benliğin güçlendirileceği ve hedefe bir fert olarak ulaşılacağı görüşündedir. İnsandaki kişisel gayret bir idealin gerçekleşmesine duyulan ümit ile içiçedir. İnsan kendi sorumluluğunu, kendisine ve geleceğe olan güveni ile yerine getirecektir. 

İkbâl'in kendisinin kutsal bir ideale yönelik arzusu © kadar güçlüdür ki, yüklendiği misyo- nun ölümünden sonra da devam etmesini istemektedir. O, öldükten sonra bile, ideal insanlarla birlikteliğini sürdürmek idealindedir. 

İkinci özellikte ise, toplumun ortak idealleri söz konusudur. İkbâl, bu ideallerin tek merkez etrafında birleşmesini, yani toplumu oluşturan fertlerin ortak idealleri doğrultusunda bir araya gelmelerini öngörür. Bir merkezde buluşan fertler, aynı zamanda kişisel bir paylaşıma da katılmış olacaklardır. Görülmektedir ki ideal kavramı sadece kişisel değil, aynı zamanda ortak bilinci oluşturmaya da yöneliktir. 

İkbâl, Müslümanlar için toplumun ortak idealinin “tevhid” olması gerektiğini Esrâr isimli eserinde bir bölüm halinde işlemiştir. Bu bölümün başlığı şöyledir: “Hakiki cemiyet, milli ideale sıkı sıkı sarılmakla vücut bulur. Muhammed ümmetinin ideali, tevhidi muhafaza ve onu neşretmektir.”Bu başlık altında Muhammed İkbâl'in işlediği ana tema, mutlaka bir ideale sahip olunması gerektiğidir. İnsan ve toplumun ideal olarak benimseyeceği hususlar onları motive edecek, hayata canlılık ve yeni bir anlam katacaktır. 

İkbâl, bir idealin ancak müntesipleri tarafından yaşatılabileceğini söyler. Dolayısıyla insan, kendi yolunu yine kendisi hazırlamalıdır. O zaman insan ne yapmalıdır? Büyük bir arzu ile, bedeni içinde kalan canını özgürlüğe kavuşturmalıdır. Bu adımı atabilen insan, benliğini güçlendirmesi ile birlikte özgün faaliyetler içerisinde bulunabilecektir. (Peyâm-ı Meşrik) 

İdeal için, geleceğe güvenle, ümitle bakabilmek lazımdır. Bunun için de bir 'şem'den (mumdan) ışık almak gereklidir. Bu ışık, nuru ilâhidir. Bir “şem'den ışık alan insanın gönlü uyanıktır. Yani bu insan, kendisinin ve çevresi- 


o — DİN-DÜŞÜNCE-YORUM İİ 


nin farkındadır ve mutasavvıfların “kalp gözü dedikleri manevi yapıyla basiretini geliştirmiştir. 

İkbâl'de arzu, sürekli yenilenmelidir. Çünkü hayat sürekli yenilenmektedir. Arzu durağan olamaz. Bu yenilenme iki şekilde olabilir: İnsan- da varolan veya olması gereken arzuların sürekli gelişmesi ve derinleşmesi şeklinde ya da insanın şuur ve duygu alanına yeni arzuların belirmesi şeklinde. İkbâl, bireysel bütünleşmesini sağlamak üzere adım atan insanda her ikisinin de olmasını arzular. 

İkbâl'de arzunun önemli bir fonksiyonu daha vardır. O, arzuyu dini davranışı motive eden bir faktör olarak da ele alır. İlâhi aşktan besle- 


Arzu, insanın öteleri kucaklayabilmesini sağlar. İnsan 

arzu sayesinde zaman ve mekân ötesine geçebilir. Yine arzunun insana vereceği şuur derinliği 

sayesinde vahdet-kesret ilişkisi ve bütünlüğü kavranabilir, 


nen arzu, ibadetin de ötesinde, insanın dini davranışını daha güçlü olarak yapılandırır. İkbål, arzu kavramına bağlı olarak ideal insan için belirlediği rolleri mısralarına şöyle taşımıştır: “Sen talebin çölünde deli ol; yani bu puthane- nin İbrahimi ol.” İdeal insanın toplum içindeki konumu ise şöyle olmalıdır: “Ey kafile içinde bulunan! Hepsinden ayrı ol, hepsiyle beraber git.” (Câvidnâme) 

Yazımızı İkbâl'in arzuyu konu edinen dualari ile bitirelim: 

“Canımda arzular, kıvılcımlara benzer, bir parlayıp bir söner 

Benim geceme yıldız gibi çöküp oturan bir arzu ver yarabbi!” (Zebür-i Acem) 

“Ateşli feryadımla feryadın ateşini artıran ulu Rabbim! 

Bana öyle bir ah ver, öyle bir inleyiş ver ki 

Binlerce sene evvel ölüp de toprak olmuş faniler canlansınlar.” (Zebür-i Acem) 

"Ya Râb! Müslümanlara öyle zinde bir arzu ver ki 

Yüreği yansın ve ruhu çırpınsın.” (Bâng-i Derâ) 

“Allah'ım! Tekrar uyandır göğüslerdeki azim ve iradeleri, 

Tekrar kılıç keskinliği ver Müslümanın basiretine ve bakışına!” (Bâl-i Cibril) 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Gerçekte Kur'an 
Kursu, asla örgün eğitim kurumlarının 
(okulların) 
alternatifi değildir, olamaz. Onların karşısında değil, yanında yer alan, onlarla aynı daik) 
sistemin içinde bulunan ve onların işlevlerini, ortak/genel amaçlarını İslâm din eğitimi açısından tamamlayan lüzumlu bir kurumdur. 
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Kur'an 
Kursunun rnatifliği 





Kur'an Kursu hakkında ileri sürülen görüşler, yapılan değerlendirmeler incelendiğinde zaman zaman çok ciddi yanlışlarla karşılaşılmaktadır. Bu görüş sahiplerinin, görünürde Kur'an Kursu lehinde veya aleyhinde tavır takınmış olmaları fark etmemektedir; 
her iki tarafta da bu yanlışları görmek mümkündür. 

Bu yanlış görüş ve değerlendirmelerin temelinde yatan en önemli nedenlerden biri, Kur'an 
Kursunun konumunu doğru tanimamaktır, Ülkemizdeki Kur'an 
Kursunun sistem içindeki yerini yanlış görme ve onu yanlış konuslandırma, birçok yanlışa yol açmaktadır. 

Söz gelimi, Kur'an Kursunun hem lehinde hem de aleyhinde tutum takınıp görüş beyan edenlerden kimileri, bu kurumu örgün eğitim kurumlarının alternatifi olarak algılamakta ve onunla ilgili değerlendirmelerini bu anlayışa dayandırmaktadırlar. 

Bu çerçevede kimileri, Kur'an 
Kursunun programında Türkçe'den tut, dikiş nakışa kadar örgün eğitim ve başka yaygın eğitim kurumlarının programlarında bulunan derslere yer verilmesini isterken, kimileri de onu diğer eğitim kurumlarının karşısında yer alan başka bir sistemin kurumu olarak algılamakta ve varlığını diğer eğitim kurumları için tehdit olarak görmektedirler. 


Bunlardan birinciler, birtakım sübjektif gerekçelerle Kur'an Kursuna başka eğitim kurumlarının rollerini de yüklemek istemektedirler. Bu talep, Kur'an Kursunu, diğer eğitim kurumlarının yerine ikame etmeyi çağrıştırmaktadır. 
Bu tutumun, esasen Kur'an Kursuna iyilik kılıfı altında kötülük olduğu söylenebilir. Bu yaklaşım, 
Kur'an Kursunun, yüklendiği özel görevi, İslâm din eğitimi görevini hakkıyla yerine getirmesi için önlemler alma, bütünüyle buna yoğunlaşma yerine, onu içinden çikılmaz bir karmaşaya sokacak; dolayısıyla asli görevini de yerine getiremez duruma düşürecektir. 

İkinciler ise, Kur'an Kursunu sistemin dışında yabancı bir urnsur, hem de sistemi tehdit eden bir unsur olarak algıladıkları için doğrudan onun varlığını hedef alarak onun meşruiyyetini sorgulamakta, ortadan kaldırılması gerektiğini ileri sürmektedirler. Her ne zaman şu veya bu sebeple 
Kur'an Kursu gündeme gelse bunlar, genelde ilgili sorunu irdelemek, Kur'an Kursundaki eğitimin nasıllığını/niteliklerini, kalitesini tartışmak yerine doğrudan onun varlığını sorgulamayı tercih etmektedirler. Oysa, toplumumuzu böylesine çok önemli bir hizmetten mahrum bırakmanın nelere yol açtığını, millet olarak yaşadığımız acı tecrübeler açıkça göstermektedir. 


Kur'an Kursu hakkındaki bu tür uç değerlendirmelerin temelinde yatan sebeplerden en öne çıkanı, bu kurumlara karşı politik/ideolojik yaklaşımdır, denebilir. Bu bilimsel olmayan yaklaşım, o insanlarda soğuk kanlılığı, mantıklı/tutarlı düşünmeyi, rasyonel ve gerçekçi değerlendirmeler yapma imkanını yok etmektedir. Bu yaklaşım, ya bilimsel verilerden hiç faydalanmamaya ya da bunlardan bazılarını tek yönlü olarak bilimsel olmayan tarzda kullanmaya itmektedir. Bunun uzantısı olarak, olaylar ve olgular arasında olmayacak ilişkiler kurulması gibi izanla ve insafla bağdaşmaz iddialar ileri sürülebilmektedir. Bu insanların sorun çözmeye çalışırken bile sorun üretir duruma düşmelerinin sebepleri öncelikle burada aranmalıdır. 

Gerçekte Kur'an Kursu, asla örgün eğitim kurumlarının (okulların) alternatifi değildir, olamaz. 
Onların karşısında değil, yanında yer alan, onlarla aynı {laik} sistemin içinde bulunan ve onların işlevlerini, ortak/genel amaçlarını İslâm din eğitimi açısından tamamlayan lüzumlu bir kurumdur. Bu konumu, onun programını geliştirmekten uygulama aşamasına kadar her adımda daima dikkâte alınacak, niteliklerini ve işlevlerini belirleyici olacaktır. 

Kur'an Kursu, her şeyden önce bir yaygını eğitim kurumudur. Her yaygın eğitim kurumu, örgün eğitim kurumlarının alternatifi değil, belirlenen amaçlara ulaşmada onlara yardımcı olan, eksiklerinin tamamlanmasına katkıda bulunan kurumdur. Bu kurumların tanımında bile bu konumları açık seçik görülmektedir: Yaygın eğitim, örgün eğitim sistemine hiç girmemiş veya bu sitemin herhangi bir kademesinde bulunan ya da bu kademelerin birinden ayrılmış olan bireylere ilgi ve ihtiyaç duydukları alanlarda yapılan eğitimdir. 

Yaygın eğitim kurumu olan Kur'anı Kursu, konumunun temel nitelikleri nedeniyle genel örgün eğitim kurumlarının alternatifi olamadığı gibi, mesleki din eğitimi yapan İmam-Hatip Liselerinin de alternatifi değildir. Kur'an Kursu, bu kurumla da karıştırılmamalıdır. Zira, her şeyden önce bunlardan biri, yaygın din eğitimi kurumudur, diğeri ise örgün din eğitimi kurumu. Her ikisinin komumları ve işlevleri farklıdır. 

Aynı şekilde, Kur'an Kursu ile diğer yaygın eğitim kurumları arasında da alternatiflik alâkası kurulamaz; dolayısıyla birinin diğerinin alternatifi olmaya kalkışması, birinin diğerinin yerine ikame edilmesi söz konusu değildir. Bunların her biri, farklı görevler üstlenmiş olup kendisine verilen rolleri en etkin ve verimli biçimde yerine getirmek için çabalamak durumundadır. 

Bu eğitim kurumları arasındaki işbölümüne ilâveten işbirliği, karşılıklı paslaşma/yardımlaşma 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olabilir. Söz gelimi, birçok yerde plânlanan birtakım yaygın eğitim faaliyetlerini (okuma-yazma, anne sağlığı, çocuk bakımı, nüfus plânlaması vb.) 
gerçekleştirmek için uygur mekân bulunamadığı gibi, zaman zaman kursiyer bulmakta da zorluklar çekilmektedir. Bu durumlarda çok rahatlıkla Kur'an Kurslarının imkanlarından yararlanılabilir. 
Tabii ki, Kur'an Kursu da onların imkânlarından yararlanabilmelidir. 

Kur'an Kursunun diğer eğitim kurumlarından konumsal farklılığı, işlevleri itibariyle onlardan farklı olmasını sağlarken, aynı sistem içinde yer alışı da onlarla bütünleşmesini, onlarla işbölümü çerçevesinde işbirliğini gerektirmektedir. Bu bütün içinde her eğitim kurumu gibi Kur'an Kursu da, kendine biçilen rolü (İslâm din eğitimi) en iyi biçimde, bugünün insanının beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte yerine getirmek için çalışacaktır. Bunu yaparken, kendisini öteki eğitim kurumlarından, onların ürünlerinden kopuk, durumda görmemelidir. Kur'an Kursu kendi eğitim faaliyetlerini gerçekleştirirken, mesela, kursiyerlerinin öteki eğitim kurumlarından kazandıkları bilgi ve tecrübe birikimini (ön öğrenmeleri) göz önünde bulundurmak, onları kullanmak, onlardan yararlanmak durumunda olacaktır. Başarılı olmak için Kur'an Kursunun öteki eğitim kurumlarıyla doğrudan ve dolaylı olarak pedagojik işbirliği içinde olması gerekmektedir. 

Her eğitim kurumu gibi Kur'an Kursunun da, kendinden beklenen rolü ifa ederken, mensup olduğu bütünü dinamitleyici bir işlev icra etmesi düşünülemez. mesela, diğer eğitim kurumları vatanımı milletini seven vatandaşlar yetiştirme amacına ulaşmak için çalışırken; Kur'an Kursunun, bu amaca aykırı bir tutum ve uygulama içinde olması beklenemez, onaylanamaz. 

Yapılması gereken, artık Kur'an Kursunun da diğer eğitim kurumları gibi sistemin içinde bir kurum olduğunu; dolayısıyla sistemin öteki kurumlarının alternatifi değil de onların tamamlayıcısı olduğunu iyi kavramak ve bu kuruma ilişkin bütün değerlendirmeleri, bu çerçevede yapmaktır. 
Ülkemizde Kur'an Kursunun polemik konusu olmaktan çıkarılıp çağdaş bir kurum olarak kendisine biçilen rolleri etkin biçimde yerine getirebilir bir konuma kavuşturulması; dolayısıyla toplumun her kesiminin varlığından en azından rahatsız olmayacağı bir duruma getirilmesi için bu yaklaşımın benimsenmesi gerekli şarttır. Bunun için de, özellikle kamusal sorumluluk taşıyanların, bu kurumlara yaklaşımda politik/ideolojik şablonlara mahkumiyetten kurtulup bilimsel yaklaşıma sarılmaları gerekmektedir. 
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Benim Bağlılığım Yenidir, 








Her şey O'ndan geliyor, O'na dönüyor. 

Ben de O'nun rahmetinden geldim. 

Benim O'na bağlılığım yenidir, beni okuyun. 

Üzerimde O'nun kokusu tütüyor, beni koklayın, 

Omzuma dokunduğunda göklerin en yücesine yükseliyorum. Beni izleyin, yücelirsiniz. 

Haberi benden alın. 

Haber yeni olandır. Daha önce hiç duymadığınızdır. 

Ben kitaplar kitabıyım, beni okuyun. 

Benden söz eden her söz sizi O'na ulaştırır. 

O'ndan söz eden her kitap okunmaya değerdir. 

Kitap eğer bir haber iletiyorsa mutlaka benim dilimle yazılmıştır, onun içinde konuşanı benim. 

Bana kulak verin. Kulaklarınıza daha önce hiç değmemiş güzelim sözleri ancak ben fısıldayabilirim. 

Beni yitirmişse bir kul, O'nu kaybetmiştir. 

O'ndan geliyorsa bir söz, benim dilimden geçivordur. 

Dilimi öğrenin, ben daha önce bilmediğiniz bir dille konuşuyorum. 

Beri çocuğum, ben kitabım, taze bir haberim ben. 

Ben yağmura benzerim, onun da biatı tazedir. 

© da göklerden toprağa inerken O'nun kokusuyla, O'nun haberiyle iner. 

Bu sırdandır ki Resul bir gün evinden çıkar ve yağmur altında bir vakit ıslanır. 

Beni sevmek yağmurda ıslanmak gibidir. 

Yağmurda yıkanmak, benim dilimle konuşan bir kitabın sayfalarını açmaya benzer. 

Bana iyi bakın, bendeki yağmuru görün, benim kitabım sizin hayatınızın hayatıdır unutmayın. 

Ben kitabım, beni okumak için kalbinizden çözdüğünüz bir bağı bana atın, beni kendinize bağlayın, benim gönlüme bağlanın. 
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Beni 
Okuyun 


Ben kitabım, beni okumak için kalbinizden çözdüğünüz bir bağı bana atın, beni kendinize bağlayın, benim gönlüme bağlanın, 


Yağmur, kitap ve ben sizinle bir şölene çıkalım. 

Bir dağa çıkalım, kalbimizi dağa çıkaralım. 

Kentlerden, insanlardan, yapılardan, kalabalık caddelerden, trafik ışıklarından, mağaza vitrinlerinden, televizyon ekranlarından uzaklaşalım. 

Birlikte kendi göğümüz olan kalbimizdeki dağa çıkalım. 

Kalbini dağa çıkarmak, bir kitabın, kainat kitabının sayfalarına dalmaktır. 

O kitapta, o kitabın sayısız sözcükleri arasında benim seslerimi bulacaksınız. 

Ben hem kitabım hem o kitabı yazan hem de okuyanım. 

Beni okumakla o kitabı okumuş, o kitabi okumakla yağmurda ıslanmış, o yağmurda yıkarımakla kalbinizi dağa çıkarmış olursunuz. 

İnsan kendisini aradan kaldırmadıkça bana ve O'na ulaşamaz. 

Bunun için okuyun, 

Kitap bunun için inmiştir. 

O da yağmur gibi herkesin ve her şeyin üzerine eşit olarak inmiştir. 

Haklının da haksızın da üzerine eşit olarak yağan yağmur gibi Kitap adil olarak inmiştir. 

Bizi arzdan semaya doğru yüceltmek için inmiştir. 

Madem o bu dilekle inmiştir, biz de onun dileğine uyarak yükselmek üzere okuyalım. 

Ben ve kitap bir anneden doğan ikizleriz, 

Ben ve yağmur aynı gökten inen kelimeleriz, 

Sen de katıl bize. 

şimdi sen ben ve kitap bir gökteyiz. 

Bu yalnızlık yağmuruysa eğer oradan iniyorsa ve bizi çekip almak istiyorsa, gel onu bir tanışlığa, bir dostluğa ve yakınlığa dönüştürelim. 

O 'oku' emriyle indi. 

Demek ki okuyarak yücelebiliriz. 
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Lamia Levent 


Nefsin öyle bir yapısı vardır ki, hiçbir zaman doyuma 


ulaşacak son noktaya varamaz. Hep diğerlerinden bir © n; 


adım önde olmak ister. Daha fazla, daha fazla... 
Bu dahaların sonu gelmez. Vesonunda nefsin bu 





“Bizim yolumuzda nefsinde varlik görmemek en önemli konudur. 
Allah Teâlâ'ya ulaşmanın ana sermayesi budur. Ben bu usulle nefsi- mi varlık âleminin her mertebesin- de teker teker kıyasladım ve şu kānaate vardım: Kâinattaki bütün yaratılmışlar benden üstün” diyor 
Şah-ı Nakşibendi Hazretleri. 

Kişisel gelişim uzmanlarını şoka sokacak, ortaya koydukları tezlerini alaşağı edecek ve belki de onları işlerinden edecek hikmetli bir söz söylüyor. 

Egoyu (nefis) şişirip benliği ön plana çıkartan, ve “istediğin her şeyi elde edebilir, tüm hayallerini gerçekleştirebilirsin” sözleriyle insanları enaniyete ve kendi sınırlarını zorlamaya iten bu düşünce, insanı aşkın olandan koparıp kör nefsinin esiri kıldı. İnsan fıtratına aykırı yöntemlerle, tüm kâinata hükmedecek ve kendine boyun eğdirecek güce sahip olduğunu insana vehmettirdi. Bu da beraberinde hiç de adil 


olmayan acımasız bir rekabeti ge- 


kuşatması içinde boğulur gider, 


tirdi. Artık “ben” tüm dünyaya gücünü ve üstünlüğü 


gösterme yarışına girişti Ve dünya şimdiye değin hiç görmediği bir üstünlük rekabetine ve benlik savaşlarına 


sahne oldu. “Sen de güçlüsün, üstünsün, zekisin, neden diğer insanların sâhip olduklarına sahip olmayasın” demek suretiyle insanı yaşadığı dingin ve huzur dolu dünyasından koparttılar. | 

Nefsin öyle bir yapısı vardır ki, hiçbir zaman doyuma ulaşacak son noktaya varamaz. Hep diğerlerinden bir adım önde olmak ister. Daha fazla, daha fazla... Bu dahaların sonu gelmez. Ve sonunda nefsin bu kuşatması içinde boğulur gider. 

Elbette insan üstündü, eşref-i mahlukattı. Rabbim değer vermeseydi melekleri önünde secdeye davet et- 


mezdi. 


Ancak kadim geleneğimizde, her an âlemlerin Rabbi huzurundayken “ben” demek suretiyle benliklerini nazara vermekten haya etmek asıldır. Hele Rabbu'l-Alemin tüm kâinata tecelli etmişken ve her an her yerde 


hazır ve nazirken... 


Bu sebepledir ki sufiler benliklerini 


“hiçlik” ile özdeşleştirmişlerdir. “Hiç” sufi terminolojisinde benliğin mahfiyetini, kâinattaki tüm varlık içerisinde kendini en aşağı görmek suretiyle arınmayı ve gerçek anlamda eşref-i mahlukat olma sırrına ermeyi ifade 


eder. 


İslâm'da egonun şişirilmesi her türlü kişilik ve karakter bozukluğunun temelini oluşturur. Egonun eritilmesi ise her türlü erdeme ve iyiliklere ulaşmanın yoludur. 
“Ene kendini bizzat var bilirse, yokluk ve karanlığa düşer, kendini yok bilirse varlığa ulaşır. Yoklukta varlığı, varlıkta yokluğu bulunan iki yönlü izafi varlıktır. O halde eneyi yırt, 'Hüve'yi göster” der büyük din âlimleri. 

İnsanoğlu kâinata şöyle bir ibret nazarıyla baksa, en büyüğünden en küçüğüne tüm mahlukatın ahenkli bir düzen içerisinde, yaratılış gayelerine uygun hareket ettiklerini görür. Rabbinin emirlerine harfiyyen uyan ve asla itaatsizlik etmeyen mahlukat içerisinde, karşı gelen, düzeni bozan sadece insandır, İnsanoğlunu kendini müstağni görmesi, nefsini yüceltmesi insanı Firavunlaşmaya, Nemrutlaşmaya götürür. 

Gerçek yüceliği ancak Rabbini “tekbir” etmekte bu- 


lanlar ise, kıyamete kadar hayırla anılan insanlar olarak” 


Rablerinin rızasına ulaşanlardır. 


ar iai MGE gi i sT DSN akl H ia a Re px ye 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bedenini, aklını, kendini, neyin varsa her şeyini, | 


Allah a | bağlamaktır, 













dr AR hi Ai UA iyn i 
LL RRI “BismilahirrahManrahim i Fei i ! "Rahmah ve Rahim. Allah'ın adiyla... 
RL | © Rahimahiyeti ve bütün güzel isimleriyee MPİ il, tüm ,mevcudatı, “Ol” demesiyle oldu-LL) yoktan war ẹden... Bizleri hiçlik denidi .zZinden çıkarıp, | eni ‘güzel surette maddi ve My İl, manevi cihazlarla donatan... Hatta, dahâ dünyaya . göndermeden çok önce, varlık pe âlemini insan için hazırlayıp, insanın hizii | .metine sunan Zât-ı Zülcelâl'in adıyla... 

t U Besmele, Allah'ın” adıyla | başlamaktır. 
Allah'ın adına başlamaktır. Allah adına, Allah için, Allah uğruna: başlamaktır. Allah"ı 

[i | ermek Allah'ı anarak başlamaktır. 


Bis ele her 'hayrin başıdır. Besmele 





yig sö! e gimizi GE de, bilinçli bir 


i de, güzellik, bereket V Prarie dolu. 


“ Besmele; veraia ile > yaratılan iin bağ 







e hayrı getirir veya bizi hayra; götürür.. ! 
Besi jele ile hayır bizi! çağırır. Yal da, biz; hay ağınız. Farkında olmasak da, ne. 





“ kurmak, var olan bağı yenilemek, sağlamlaştırmak, ini hareketini, sözünü, yakınlarını, sahip olduklarını, 


kaynağıdır ki... 
akan pınarlar gibi... Besmele bir anahtardır. Hem hazi- ne, hem anahtar... Yüce Yaratıcı'nın hazinelerinin anahtarı... Allah'ın hazinesinin sonu olduğu düşünülebilir mi? Olan ve olmayan, bildiğimiz ve bilmediğimiz, bizim ve bizden başka her şeyin, gerçek sahibi O'dur. 
O, Malikü'l Mülk'tür,. 

Varlık O'nundur, O'na aittir, O'nun emrindedir. Insan Allah'a kul olduğunu kabul edip, her hareketine Allah namı ile, Allah narmina başlarsa, bütün varlık kendisine yardımcı, dost, yoldaş olur. 


Korkularından kurtulur, çünkü dayandığı Rabbi'nden daha güçlü başka bir ilâh, başka bir kuvvet, aşka bir “şey” yoktur. İsteklerine, emellerine kavuşur, çün Mini andığı Rabbi, daimi güzellikleri, lezzetleiA f Imemeyi” dahi, ebedi cennetiyle kendisine veesek, yegâne kudret sahibidir. Besmele ile başlanma- 


yan ; sin hayrı kaçmıştır. Başında ve sonunda, iyilik aramal i lia Rabbi ile bağını bilmeden veya bilereki paran insan, her türlü sıkıntı ve dertle karşılaş- 


yi göze almış demektir. İsteklerine ise, ancak gücü E tigin loraħda kavuşabilecektir! Bu kavuşması bile, kendisi farkında olmasa dahi ancak Yaradan'ın izni ve emriyle olacaktır. 

| Besmele ile yapılan küçük, önemsiz işler büyür ve 
önem kazanır. Toprağa attığımız bir çekirdeğin, zaman içinde olgunlaşıp filizlenmesi ve bir ağaç olana kadar büyümesini sürdürmesi gibi, söylediğimiz her “besmele”, toprağa bir çekirdek atmak gibidir. Ve bunu söylerken de, Allah'ı anışımız nispetinde, o çekirdek de büyüyecek ve bir ağaç hâlini alacaktır. O ağacın ne kadar çok büyüyeceği, ne derece göz alıcı olacağı bize bağlıdır. Göğsümüzde saklı olan kalbimize 


1 bağlıdır, kalbimizdeki ni te, İni etimizdeki derinlik we 
ide hareket etm nesek de, bu böyledir. N yi di] 


Başlandı Al ahin adına olunca, böyle i 
; “bir. niyete “bedel, elbet karşılığı. vel ; 1 hareketini, sözünü, ri 


samimiyete... | | | E 


| 

| Besmele; Yaratan ile yar i Arasinda, bağ kürmak, var olan bağı yelekli nil „lişini, DPİ eni be- 

















—.denini, aklını! .kendini, eğri hili ili 
| bağlamaktır. iHi e İNİ AL ON 
yi Besmele, in emdi iselâr 1 l e, 





Eksilmek bir yana, aktıkça daha da çok IN 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Dr. Ömer Menekşe 
DİB Derleme ve Yayırı Şubesi Müdürü 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diyebilmek 


“Seni seviyorum” diyene “Beni kendisinden ötürü sevdiğin Allah da seni sevsin" diye mukabelede bulunmak... 
Peygamber ahlakıdır bu, sünnet-i seniyye güzelliğidir. 


evgi; acıyı tatlıya, toprağı altına, hastalığı şifaya, zindanı saraya, belayi nimete, kahrı rahmete dönüştürür. Demiri yumuşatan, taşi eriten hep sevgidir.” 
(Mevlana) 

Sevgi evrenseldir. Hiç kimse altın yığınları gibi kasasına kilitleyemez onu, Sevginin yeri kalplerdedir. Bir annenin kalbindedir yeri, çocuğuna verebilmek için... Bir bahçıvanın ellerindedir, sevgi tohumları saçabilmek için... Evet sevgi her yerdedir. Yeter ki, onu bulmak isteyelim. Sevgiyi bulmak kolay, zor olan onu elde tutabilmektir. Sevgi emek ister. Dikenleri olsa da gül yeşertmekten, gül bahçesine girmekten korkmaz seven, Bazen o dikenler eli ve gönlü kanatsa da sevgi emek ve yürek ister. 

Sevgi, paylaşmaktır, hayatı acısı tatlısıyla... Sevgi paylaşıldıkça büyür ve daha güçlü bir sermaye olarak tekrar bizlere döner. Biz onu başkalarına dağıttıkça, o da içimizde büyür. Bu yüzden sevgiyi başkalarıyla paylaşmaktan hiçbir zaman korkmamak, aksine bu hususta cömert davranmak gerekir. 

Sevdikçe sever insan... Rabbini sevdikçe, her şeyi daha da çok sever... 
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sevgi, paylaşmaktır, hayatı acısı tatlısıyla... 
sevgi paylaşıldıkça büyür ve daha güçlü bir sermaye olarak tekrar bizlere döner. 
Biz onu başkalarına dağıttıkça, o da içimizde büyür. Bu yüzden sevgiyi başkalarıyla paylaşmaktan hiçbir zaman korkmamak, aksine bu hususta cömert davranmak gerekir, 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sevdiği şeylerin hepsinin, Rabbinin kendine bir ihsanı olduğunu, sahibinin de O olduğunu bilerek sever. 

Paylaştıkça artan tek şey, onu yaşayanların kalbinde çoğalır... 
Sevgi sonsuza akar... Evreni sever insan; taşı, toprağı, havayı, suyu, ağacı ve çiçeği sever... Sevgi bir aktarım, iletimdir. Kalpten başka bir kalbe, oradan Rahman'a devri daim eden... 

Kalp öyle büyülü bir aynadır ki, hem tüm sevgileri toplayıp Rabbine yöneltir, kişi her şeyi Allah için sevdiğinden kalpte hep O'nun sevgisi kalır, hem de O'nun sevgisini yine O'nun adına tüm evrene yansıtır. Severse kişi Allah için sever, sevilirse de Allah için... Sevginin şükrü eda edilir böylece. 

Sevmek, sevgi dolu, fedakârlık, diğergamlık, rahmet, şefkat, merhamet yüklü bir yürek taşımak... 

Unutmayalım ki, sevgiyi duyabilmekle de iş bitmiyor. Sevgiyi göstermek de gerek, Hayat çok kısa... Bugün olan yarın yok olabilecektir. Sevgiyi göstermek beklemeye gelmez, yarın çok geç olabilir. Eldekini kaybetmeden kıymetini bilmek gerek. 

İşte buyurun “Çiçek ile Suyun Aşkı"nıdan sevgiye dair bir demet ibret, bir buket hikmet toplayalım: 

Günün birinde bir çiçekle su karşılaşır ve arkadaş olurlar, İlk önceleri güzel bir arkadaşlık olarak devam eder birliktelikleri, tabii zaman lazımdır birbirlerini tanımak için, Çiçek o kadar mutlu olur ki, sevinçten içi içine sığrnaz olur ve anlar ki, su'ya aşık olmuştur. Etrafa enfes kokular saçar, "Sırf senin hatırın için ey sul" diyerek. Zamanla su da çiçeğe karşı bir şeyler hissetmeye başlar gönlünde, İlk defa aşık olmuştur, kendince. Haftalar, aylar birbirini kovalar ve çiçek "Acaba su beni seviyor mu?" diye düşünmeye başlar. Çünkü su, gereğince ilgilenmemektedir çiçekle... Halbuki çiçek, alışkın değildir böylesine ilgisiz bir sevgiye. O daima hamaratça bakım ister, narince sulanmak, sevgiyle koklanmak ister, 

Çiçek, suya "Seni seviyorum" der. Su, "Ben de seni seviyorum" karşılığını verir. Aradan zaman geçer, çiçek yine "Seni seviyorum" der. Su, yine "Ben de" der. Çiçek, sabırlıdır. Bekler, bekler, bekler. Gün gelir, çiçek hastalanır, yataklara düşer. Rengi s0- lar, canlılığını kaybeder, koku saçamaz olur. Su da başında bekler çiçeğin, yardımcı olmak için sevdiceğine. Çiçeğin kurumuş dudaklarından yine "Seni seviyorum." sözleri dökülür sessizce. 
“ben de, ben de seni seviyorum." der su. 

Bellidir ki artık çiçek ölecektir ve son kez zorlukla başını döndürerek, suya benzi atmış, mecalsiz bakışlarla mırıldanır: "Seni ben, gerçekten seviyorum." Çok hüzünlenir su bu durum karşısında ve son çare olarak bir doktor çağırır, nedir sorun diye... 
Doktor gelir, muayene eder çiçeği, sonra şöyle der: "Maalesef, durumu ümitsiz, artık elimizden bir şey gelmez." Su merak eder, sevgilisinin ölümüne sebep olan hastalığı sorar. Doktor, acı acı bakar suyun yüzüne ve der ki: “Çiçeğin bir hastalığı yok dostum... Bu çiçek sadece susuz kalmış, ölümü onun için..." Ve anlamıştır artık su, sevgiliye sadece "Seni seviyorum" demek yetmemiştir.. ama İş işten geçmiştir. 

Seni seviyorum diyene ne denir? “Ben de!” demek siradan bir cevap, Sıra üstünü En Sevgili'nin En Sevgilisi Hz. Habib-i Kibriya Efendimiz (s.a.5.)'den öğreniyoruz. 


Peygamberimizin huzurunda bulunan bir sahabi, kendilerine uğrayan ve sonra da oradan aynlan diğer bir sahabinin arkasından: 

- Ey Allah'ın Resülü! Ben bu kişiyi gerçekten seviyorum, dedi. Bunun üzerine sevgili Peygamberimiz: 

- “Peki, sevdiğini ona bildirdin mi?" buyurdu. 
Adam: 

- Hayır, deyince, Hz. Peygamber: 

- “Sevgini Ona bildir”, buyurdu. Adam derhal kalkıp o şahsın arkasından yetişti ve: - Ben seni Allah için seviyorum, dedi. O da: 

- Beni kendisi için sevdiğin Allah da seni sevsin, karşılığını verdi. (Ebü Davüd, Edeb 113) Sevmek, sevdiğini Allah için sevmek... 

“Seni seviyorum” diyene “Beni kendisinden ötürü sevdiğin Allah da seni sevsin" diye mukabelede bulunmak... Peygamber ahlakıdır bu, sünneti seniyye güzelliğidir. Bize “Seni seviyorum” diyen bir kalbe “Ben de seni seviyorum” şeklinde bir karşılıkta bulunmak o birebir” bir mukabele, “Beni kendisi için sevdiğin Allah da seni sevsin” demek ise, "bire sonsuz" bir mukabele. 

“Allahım, beni senden ötürü seven bu kulunu sen de sev” şeklinde bir dua, bir dilek, bir iyi niyet temennisi aynı zamanda bu, dostun dostluğunu, sevgilinin sevgisini sonsuzlaştırmaya yönelik o dostluğu sonsuz ve sevgisi sınırsıza gönderilen. 
“Seni seviyorum” diyenin sözünü hemen öze çeken bir ifade. Kulların birbirinden razi olması Allah'ın rizasının da bir tezahürü, birbirini sevmeleri de öyle. Bir din kardeşine Allah için “Seni seviyorum” diyen bir mümin kalbe belki de Allah: “Ben de seni seviyorum” diyerek mukabele-i şahanede bulunuyordur. Ve bizim “Beni kendisinden ötürü sevdiğin (Allah da) seni sevsin” şeklindeki duamız da buna vesile oluyordur, kim bilir. 

“Seni seviyorum” sözündeki gönül alıcı, duyguları okşayan, kalbi cezbeden, ruhu celbeden hakikat cevheri; insanlığın sevgi tarihinde emsali bulunamamış pırlantadır, elmastır, zümrüttür, altındır, yakuttur; paha biçilemez pırlantadır. “Seni seviyorum”"" sözünü bir kerecik duymaya canını, kanini, malini, varlığını adayan ve armağan eden niceleri olmuştur. Kimileri o sözü bir faninin ağzından duymak, kimileri de ol Baki'den duymak için yaşamışlardır. Su'yur çiçeğe dediği gibi, “Seni seviyorum” diyebilmek muhakkak değerlidir; fakat yeterli değildir. Sevgi, edebiyat değil, itaat, feragat ve istikamettir. Su, sevdiği çiçeğin “bütün” olarak kendisine ihtiyacı olduğunu “bilme”"yince, bilip de ona bir ab-i hayat olabilecekken olmayınca, zımnen ölümüne sebebiyet verebiliyor... 


DİN VE SOSYAL HAYAT (mi 


Çatlayan dudaklara sunulan bir pınardır sevgi... Gönül bahçesinde açan çiçeklerin çiğ tanesidir. 

Kalbimizdeki sevgi çiçeğini kuru sözlerimizle değil, göz yaşlarımızla sularsak yaşatabilir ve onun bire bin veren semeresini devşirebiliriz. Gönlümüzdeki ilahi sevgi çiçeğinin çekirdeğini, ibadet toprağı üzerine dikip sürekli marifet suyu ile sulamalıyız ki rıza-i ilahi meyvelerini derebilelim ve ne- 


“Allahım, 

bana seni sevmeyi, 

seni sevenleri sevmeyi, senin sevgine yaklaştıran şeyleri sevenleri sevmeyi 

nasip et!” 





ticede firdevs cennetlerinde sonsuz ve sınırsız saadetlere erebilelim... 

Öyle ise; 

Hiç söyleme şansımız olmayabilir... 

Ardımızda kim kalmışsa güzel hatıralar bırakan, arayalım ve sevdiğimizi söyleyelim onlara Allah için... “Seni seviyorum” diyelim.. 

Kaybettiğimizde yerini dolduramayacağımız paylaşmanın sonsuz hazzını yaşayalım onlarla... 
Herkesi arayıp sevgiyi Allah'ın “Çok seven” anlamına gelen “Vedud” ism-i şerifinden tecelliler niyaz ederek... 

“Allahim, bana seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, senin sevgine, yaklaştıran şeyleri sevenleri sevmeyi nasip et!” (Tirmizi, Daavat 73, Tefsirü'-Kur'an 
39) 
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Söyleşi: Uğur ilyas Canbolat 


Uzman Çocuk Psikoloğu 
Aynur Sayım; 


86 cocuklar güle 





im. ia 


benzer, 


sevilmek ister 
99 


Cahit Külebi: “Çocuklar bir güle benzer, sevilmek, öpülmek isterler” diyor. Bize çocuğu anlatır mısınız? 

Ben de bu sözü çok seviyorum. Cahit Külebi çocuğu bu sözleriyle çok güzel anlatmış. Çocuklar dünyanın en sevimli, en saf, en doğal varlıkları. Duyguları tertemiz. Onları biz yoğuruyoruz, kişiliklerine biz şekil veriyoruz. Çocuğun kişiliğinin temelleri 7 yaşına kadar atılıyor. Çocukluk döneminde olumlu-olumsuz yaşantılar, yetişkinlik yaşamımızı etkiliyor. Çocuk sevgiyle, ilgiyle, doğru ve bilinçli yaklaşımlarla büyümek ister, Ama çocuğa ilgiyi de sevgiyi de yeteri kadar vermek gerekir. Şu söz çok hoşuma gidiyor, sizinle de paylaşmak isterim: “Anne ve baba, öyle bir ortam hazırlamalılar ki, çocuk sanki her zaman anne-babası yanındaymış gibi kendini güvenli ve hiç yanında değilmiş gibi özgür hissetsin.” 


Erişkinlerin en tatlı unutamadıkları hatıraları hep çocukluk yıllarına ait olur. Çocukluk bayramları, okul açılışları, müsamereler, oyunlar vs. Bir psikolog olarak çocukluk yıllarının gelecek yılları nasıl etkilediğini düşünüyorsunuz? 

Evet haklısınız. Çocuk doğumdan itibaren çevresini tanımaya çalışır. Bebekliğin ilk aylarında bebeğin dış dünyayı, birtakım objeleri yakalama, mimikleriyle tepki verme davranışlarıyla tanımaya başladığını görürüz. Gelişim dönemlerine göre verdiği tepkiler, kazandığı beceriler, davranış şekilleri farklılık gösterir. Çocuğun gelişim dönemlerini bilmek, öğrenmeye hazır bulunuşluğu ebeveynler tarafından bilinmelidir. Aile, çocuğun eğitim ve öğretim yaşamında en önemli kurumdur. Çocuğun kişiliğini büyük ölçüde anne ve çevre tutumları şekillendirir. Çocukluk yaşantılarımızı çok iyi hatırlar ve değindiğiniz gibi unutmayiz. Bu, olumlu ve aynı zamanda olumsuz yaşan- 


“Çocuğa saygı duymak, gerçekçi ve doğal davranmak onu dinlemek çok önemli. Onunla göz teması kurmayı unutmayarak bunu yapmalıyız ve mutlaka dokunsal teması artırmak durumundayız, Nerede, ne zaman, nasil, ne söyleyeceğimizi iyi belirlememiz.” 


tilar içerir. Çocuğun olumsuz yaşantıları, örneğin; anne-baba kavgaları, aile içi şiddet, boşanma, çocuğun istismarı, ihmali, aile tutumlarında- ki yanlışlar, ilgisizlik, bazen ilginin fazla olması, okulda arkadaşlarının alay etmesi, öğretmenin onu sınıf içinde utandırması, eleştirmesi gibi pek çok olumsuz yaşantının erişkinlikte iz bıraktığını görüyoruz. Çocukluk veya erişkinlikte, kendine güvensizlik, sosyal ilişkilerde sorun yaşaması, s0- 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rumluluk davranışının yeterince gelişmemesi, birtakım psikiyatrik rahatsızlıklar gibi sonuçlar ortaya çıkmaktadır. 
Burada Duygusal Zekâ (EO) kavramı da devreye giriyor. Artık potansiyel zekâdan ziyade duygusal zekâ kavramı önem kazanıyor. Kişinin yaşamında akademik başarı, eğitim ve öğretim açısından kuşkusuz önemli, fakat hayat başarısı daha önemli diye düşünülüyor. Bunun için, çocuğun kendini tanımasına yardımcı olmak, iletişim yöntemlerini örnek olarak ve anlatarak öğretmek, empatinin önemini kavratmak, işbirliği, yardımseverlik gibi duyguları kazandırmak, olabildiğince zengin uyaran sunmak, hedef belirleme, planlı çalışmayı öğretmek, sorun çözme becerilerini kazandırmak hedeflenmeli. Çocuğumuzla paylaşımlarımız bir o kadar önemli. Çocukla zaman geçirmek, ama kaliteli, aktif zaman geçirmek. 

Çocuğun psikolojisinde oyunun nereye oturduğunu merak ediyorum? Çocuk için oyun sadece bir oyundan mı ibarettir yoksa aileye yönelik mesajlar da içerir mi? 

Oyunun tanımı konusunda eski zamanlardan beri çeşitli görüşler öne sürülmüştür. Tüm bu görüşlerin ortak yönü, büyük düşünür Montaigne'nin belirttiği gibi, “Çocukların oyunu oyun değil, onların en ciddi uğraşısıdır” şeklinde özetlenebilir. 

Oyunlar önce bebeğin kendi bedensel duyumlarını araştırması ile başlamakta, daha sonra yakın çevresiyle, daha büyük gruplar ve sosyal ortamlarda gelişerek devam etmektedir. 

Oyunun eğitimdeki değeri çok eskiden beri bilinmekle birlikte, eğitimde kullanılması yenidir. Çocuk ruh sağlığı uzmanları, oyunun çocuğun kişilik gelişimi ve çocuğu tarımadaki rolüne dikkat çekmişler ve çocuğun ruhsal uyumsuzluklarının tedavisinde oyunun önemini ortaya koymuşlardır. 

Oyun terapisi, psikolojik yardım sürecinde tedavi amaçlı kullanılmaktadır. 

Bunun yanında bazı çocuklarda, bir oyuncağa bağlılık, her gittiği yere oyuncağını da götürme, onunla yatma, sorunlarını oyuncağına anlatma 


—— söyLEşi ği 


gibi davranışlar görülmektedir. Bu durum, küçük yaşlarda doğal olabilmekte, çocuğun yaşı büyüdükçe devam ediyorsa, bize çocuğu iyi izlememiz gerektiği mesajını vermektedir. Çoğunlukla peluş, yumuşak tüylü oyuncaklara çocukta bir bağlılık söz konusu olabilmektedir. Bu oyuncaklar, her durumda anlamlı olmamakla birlikte, genellikle sevgi-şefkat-dokunsal temas ihtiyacını giderme amacıyla seçilmektedir. Anne-babaların yapması gereken, çocuklarının gelişimlerini yakından takip etmeleri gelişim dönemleri hakkında bilgi sahibi olmaları, çocuklarındaki davranış değişimlerini iyi gözlemeleridir. Aile içindeki sorunlar, aile içi şiddet, anne-baba ayrılığı, yeni bir kardeşin doğumu, ev-okul değişimi gibi yaşantısındaki değişimler çocuğu etkilemekte, bu dönemlerde daha etkin ilgiye ihtiyaç duymaktadırlar. 


“Çocukların oyunu oyun değil, onların en ciddi uğraşısıdır” 





Ebeveynlerin çocuklarıyla oyun oynaması, özel zamanlar geçirmeleri, 505- yal ilişkilerini takip etmeleri, ortak tutumlar sergilemeleri, âile bireylerinin kurdukları iyi iletişim önem taşımaktadır. 

Oyunların oluşumunda cinsiyet, iklim ve kültür önem taşımaktadır: 

Yapılan araştırmalara göre kız çocuklarının ip atlamak, evcilik, saklambaç, seksek, ebecilik oyunlarını; erkek çocukların futbol, koşmaca, misket 
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Küçük yaşlarda oyuncak-oyun seçimi gibi konular, daha sonraki yaşlarda aile içi toplantılarla iletişimin artırılması ve evle-aileyle ilgili pek çok kararda çocuğun fikrinin alınması gibi. 
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oyunlarını tercih ettikleri görülmektedir 

Yine oyunların çocukların yaşlarına ve gelişim dönemlerine göre farklılıklar gösterdiği bilinmektedir. 

Oyuncak çocuğun beş duyusunu, doğal yeteneklerini uyaran, hayal gücünü zenginleştiren, bedensel, duygusal ve sosyal gelişimini hızlandıran oyun malzemeleridir. 

Oyun gibi, oyuncaklar da çocuğun psikolojik yönden değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. 

Oyun ve oyuncak seçimi çocuğun yaşına, gelişim seviyesine uygun olmalıdır. 

Çocuğa oyuncak seçerken, oyuncak hakkında onun da fikrini almak en iyisi olacaktır. 

Çocuğun gelişim düzeyini arttıracak, eğitici yönü olan oyuncakların seçilmesi gerekmektedir. 

Ebeveynler o çocuklarıyla oyun oynamalılar. Bu aralarındaki iletişimi güçlendirecek, çocuklarını tanımalarını sağlayacaktır. Çocukları oyun oynarken, iyi bir gözlemci olmalıdırlar. 

Çocuğun kurduğu ilişkiler, kendi ruhsal dünyası, hayal kirıklıklarını oyunda görmek mümkündür. 

Aile ve eğitimcilerin yaptıkları hatalardan birisi de, okul çağı başlayan çocuğun oyunla bağının bittiği düşüncesidir. Oyun, çocuğun gelişimi açısından o kadar değerlidir ki, çocuk ruh sağlığı sevgi ve oyun olarak tanımlarımaktadır. Okul döneminde belki oyun süreleri azalacaktır fakat kesinlikle oyun çocuk için bitmeyecektir. 

Ebeveynlerin çocuklarına vermek istedikleri mesajları oyun aracılığıyla birlikte oynadıkları oyunda vermeleri daha kolaydır. 


Çocukla iletişimin ilkeleri neler olmalıdır? 

Çocuk sahibi olmak, her anne-babanın yaşamındaki dönüm noktasıdır. Bu mutluluk kişinin yaşayacağı en mükemmel duygudur. Her anne- baba çocuğu için her şeyin en güzelini ister kuşkusuz. 

Çocuğun sağlıklı gelişebilmesi, anne-babanın bu role hazır olması ve çocuk eğitimini bilmesine bağlıdır. Öncelikle eşler evlilik ilişkilerini değerlendirmeli, ebeveynliğe hazır olup-olmadıklarını tartışmalı, sonra çocuk sahibi olmaya karar vermeliler, Bu tartışma kişilerin özgüveni, evliliğe yükledikleri anlam, eşlerin birbirinden beklentileri güven duygularını kapsamalıdır. 

Yapılan en büyük hatalardan biri, evliliği kurtarmak, eve bağlamak hedefiyle çocuk sahibi olma kararı almaktır. 

Çocuğun dünyaya gelmesiyle, ailenin yaşam tarzı değişecektir. Bu değişimin sağlıklı oluşması önem taşımaktadır. 
Günümüzde pek çok klinikte etkili anne-baba olmak, iyi anne-baba olmak gibi çalışmalar yürütülmektedir. Amaç, ebeveynlerin çocuklarını tanımaları ve onların bilişsel, sosyal, duygusal gelişimlerinin en sağlıklı biçimde oluşması için imkan sunmalarını sağlamaktadır. 

Ebeveynlerin çocuklarıyla konuşurken kullandıkları dil çok önemlidir. Duygularımız doğaldır, birbirlerinin duygu ve düşüncelerini sözel ifadeler ve beden diliyle algılarız. 

İletişim, kişilerin birbirlerine (bilinçli ya da bilinçsiz olarak) duygu ve düşünceleri aktardıkları süreçtir. 

Çocuğuyla güçlü iletişim kurmanın birinci basamağı, onun duygularını ve düşüncelerini olduğu gibi kabul etmek ve dinlemektir. Dinleme, et- 


kin dinleme (katılımla dinleme), pasif dinleme (edilgin dinleme), kapı aralayıcı mesajlarla dinleme şeklinde olur. 

Pasif (edilgin) dinleme; herhangi bir yorum katılmadan, jest ve mimiklerle çocuğunuzu dinlediğinizi hissettirmeniz şeklindedir. 

Etkin dinleme (katılımlı), söylediği sözleri açarak tekrar etmek ve kendi çözümlerini bulmasın- da yardımcı olmak şeklindedir. 

İletişimde insanın duygularını doğru ifade etmesi kuşkusuz çok önemli. Bize “Ben sen dili nin ne olduğunu anlatabilir misiniz? 

Ben dili, bireyin karşılaştığı davranış ve durum karşısında bireysel tepkisini, kendi duygu ve düşüncelerini açıklayan ifade şekline denir. Kendimizi “ben”li cümlelerle anlattığımız zaman karşımızdakini incitmemiş, fakat kendi mesajlarımızı da vermiş oluruz. 

“Sen” dili suçlama içerir ve karşımızdaki kişi doğal bir savunmaya geçer. Dolayısıyla sonuç anlaşılamama, tartışma, kavgaya kadar gidebilir, Sen ve ben diline örnek vermek gerekirse; 

Sen dili; Sen hatalısın! Çok yanlış davranıyorsun! 

Ben dili: Senin bu davranışın beni incitti, üzüldüm! Şeklinde ifade edilebilir. 

Aynur Hanım Çocuklarımızla iletişimi engelleyici etmenler nelerdir? 

Önemli bir soru bu Uğur Bey. Öğüt vermek, çözüm getirmek, kendi düşüncelerimizle yönlendirmek, 

Yargılamak, eleştirmek, kıyaslamak. 

Sürekli sorular sormak, incelemek, 

Teselli vermek veya çocuğunuzun anlatmaya çalıştığı konuyu değiştirmek. 

Etiketlemek, tahlil etmek. 

Çocuğumuzla başarılı iletişim kurmak için neler yapmalıyız? Bu konuda neler önerirsiniz? 

Çocuğun duygu ve düşüncelerini anlamayı yani empatik yaklaşmayı öneririm öncelikle. 

Çocuğa saygi duymak, gerçekçi ve doğal davranmak onu dinlemek çok önemli. 

Onunla göz teması kurmayı unutmayarak bunu yapmalıyız ve mutlaka dokunsal teması artırmak durumundayız. Nerede, ne zaman, nasıl, ne söyleyeceğimizi iyi belirlememiz ve akıcı, sade bir dil kullanmaya çalışmayı da ilave etmeliyim. 

Yaramaz çocuk var mıdır Aynur Hanım? 

Bu, ailenin ve çevrenin normlarına da bağlı bir konu. Yaramaz çocuk hareketli olan ve/ veya kurallara uymayan çocuklar için kullanılıyor genellikle, Ailenin tutumlarını öncelikle tanımak gerekli, Klinik çalışmalarımızda eleştiri-yargılama-kıyaslamayı fazla kullanan veya fazlaca toleranslı ajlelerin çocuklarında birtakım davranış sorunları görebilmekteyiz. Çocuk için kritik dönemler ve olaylar vardır. Bu durumlar çok iyi izlenmeli ve doğru yaklaşımlar belirlenmelidir. Dikkat Eksikliği / Hiperaktivite Bozukluğu'nda da çocuğun aşırı hareketliliği, yaramazlık olarak nitelenebiliyor. 
Bunu profesyonel olarak belirleyebilecek kişi bir psikiyatrist olacaktır. Çocuğun davranış değişimleri varsa veya ailenin çözemediği derecede sorunlar yaşanıyorsa bir uzman yardımı gereklidir. 
Bu çalışmaların psikiyatrist, bazı durumlarda nörolog, psikologtan oluşan bir ekip tarafından yapılması ve aile-okul-tedavi ekibi-çocuk dörtgeni ile çözülebileceği unutulmamalıdır. Artık yaramaz çocuk tanımının değiştiğini söyleyebiliriz. 

Çocuğun öğrenme taklit etme süreçleri nasıldır? Çocuklarda anne baba rollerine karşı yaklaşım nasıl olmaktadır? 

Çocuk model alarak büyür, Buna biz identifikasyon (model alma) diyoruz. Özellikle kız çocukların anneyi, erkek çocukların babayı, okul döneminde öğretmeni, sevdikleri bir kahramanı, ablayı-ağabeyi model aldıklarını görüyoruz. Doğru modeller, çocuğun kişilik gelişimini olumlu etkilerken, yanlış model ya da davranışların, çocuğun gelişimini olumsuz etkilediğini biliyoruz. 
İdentifikasyon eksikliğinde çocuğun cinsel gelişimiyle ilgili sorunlar ortaya çıkabiliyor. Örneğin, baba yokluğunda, çocuğun yaşamında erkek modeli yoksa, sürekli anneyle birlikteyse anneyi model almaya başlayan erkek çocukta cinsel seçimle ilgili sorunlar görülebilmektedir. Çocuğa taklit etme fırsatı verilmelidir. Annesinin topuklu ayakkabılarını giyme-süslenme davranışı kız çocuklarında doğal bir davranıştır. Anneyi taklit ediyordur. Bu davranışın engellenmesi değil, çocuğu bilgilendirerek, en azından evde bu davranışa izin verilmesi gereklidir. 

Klinik pratiğinizde en çok rastladığınız yanlış anne baba tutumları nelerdir? 

Anne-babanın farklı mesajlar vermeleri, tutumlarının farklı olması, kararlı olmakta zorlanmaları, okul yaşantısı ile birlikte çocuğun oyun yaşantısının bitmesi gerektiğine inanılması, kardeşlerle veya arkadaşlarıyla çocuğun kıyaslarıması, aile içi şiddet, toleranslı ya da baskıcı tutumlar, çocukla empati kurulamaması, anne-babaların çocuğu anlamamaları, ödülün ya da cezanın fazla ve yanlış kullanılması, aile büyüklerinin müdahaleleri, çocuktan beklentilerin, çocuğun kapasitesi veya gelişim dönemine oranla yüksek olması gibi yanlış tutumları sıkça gözlüyoruz. Çalıştığım popülasyon çoğunlukla özel eğitim gerektiren çocuklar. Öğrenme güçlüğü yaşayan veya zekâ engeli olan bir çocuktan beklememiz gereken 


DİYANET AYLIK DERGİ OCAK zn 3g 


Bh sovs 


becerilerin farkında olarak beklenti düzeyimizi belirlemeliyiz. Bu konuda ailelerle çalışmalarımız neticesinde olumlu yaklaşımları genellikle oluşturuyoruz. 

Aile içinde ebeveynlerin kız ve erkek çocuklarına yaklaşımında farklılıklar olmalı mıdır? 

Tutumlar anlamında hayır. Fakat model almann önemi üzerinde durduk. Anne-babaların kiz ve erkek çocuklarıyla geçirdikleri özel zamanlarda yapacakları etkinlikler, seçecekleri oyunlar ve ayrıca çocukların yaşlarının farklı olması durumunda çocuktan beklentiler ve yaklaşım şekilleri de farklı olabilecektir. 

Çocukta cinsel kimliğin oluşması sırasında ailenin nelere dikkat etmesi gerekir sizce? 

Model alma en önemli unsur. Çocuğun doğru modellere sahip olması gerekli. Cinsel kimliğin oluşma aşamasında bunun öneminden bahsetmiştik. Çocuk kendi bedenini tarıma aşamasından sonra karşı cinsin bedenini merak eder. Bu merak duygusundan dolayı anne-babanın bedenini gözleme, merak etme, davranışları gözlenmekte, cinsellikle ilgili sorular artmaktadır. Bu, doğal bir süreçtir. Çocuğun cinsel gelişimi açısından yaşanması gereken bir durumdur. Ailelerin çocuklarının soruları karşısında bazen yetersiz kaldıkları ya da nasıl yaklaşacaklarını bilemediklerini görüyoruz. Çocuğa cinsellikle ilgili yaşına ve gelişimine uygun açıklamalar yapmak ve sorularını rahatlıkla ailesiyle paylaşabileceği güveni verilmelidir. Çocuğun sorularına cevap vermemek kadar, erken ve kapsamlı açıklama yapmak da sakıncalı olabilmektedir. 

Çocuklarda yemek yeme çok büyük sorun her zaman. Anneler ellerinde tabak ile çocuk peşinde dolaşırlar. Bu duruma ne diyorsunuz? 

Bu konuda aile tutumlarından bahsedeceğim yine, Çocuğun özbakımı ile ilgili becerileri kazanması yönünde ailenin çaba göstermesi, çocuğun özgüveni açısından gereklidir. Korumacı tutumlara sahip, endişe düzeyi yüksek ebeveynlerde bu tutumla daha sık karşılaşıyoruz. Eğer çocuğun yemek yememesi fiziksel bir sorundan kaynaklanmıyorsa, bu alışkanlıkla ilgilidir. Çocuğun tutumlarını bizim tutumlarımız belirliyor. 

Çocukların yurdumuzda yeterince özgüve- ne sahip olduklarını düşünüyor musunuz? 

Aileler son yıllarda daha bilinçli. Psikiyatri-psikoloji -eğitim programlarının- ailelerin okumaya eğiliminin artması ile toplumun çocuk eğitimi konusunda daha bilinçli tutumlar benimsediğini gözlüyorum. Psikiyatrik yardım alma oranı son yıllarda arttı. Bunun nedeni, önceki yıllarda toplumun psikiyatrik yardıma bakış açısı olumsuzken, şimdi gerçekten ihtiyaç olduğuna inanmaya başlanılması diye düşünüyorum. Bu bilinç, ailelerin de doğru tutumlar benimsemesi dolayısıyla çocukların daha özgüvenli yetişmelerine olanak sağlıyor. 

Televizyona teslim edilen çocuklar, yarınlarında nelerle karşılaşırlar? 

Televizyonun eğitici ve eğlendirici özellikleri nedeniyle çocuk gelişimine faydaları var kuşkusuz. Fakat çocuğun izleyeceği programlar ebeveynler tarafından yönlendirilmeli ve kontrol edilmelidir. Yasağın fazlaca konulmasını da sakıncali buluyoruz. Çocuğa doğruyu yanlışı bilgilendirerek biz öğreteceğiz. Son yıllarda müzik kanalları sendromundan bahsedildiğini belki duymuşsunuzdur. Çok küçük yaşlardan itibaren günün büyük bir kısmını televizyon karşısında geçiren çocuklarda iletişim bozuklukları gözlendiği, ortaya atılan tezlerden biri. Çocuğun sosyal gelişimi açısından ebeveynleriyle-yaşıtlarıyla iletişimde bulunmaya ihtiyacı var. Çocuğun günlük programı olmalı. Mutlaka bu programda iletişime önemli bir zaman dilimi ayırmalı diye düşünüyorum. Aynı sorun bilgisayar oyunları ve intemet için de geçerli tabii. 

Çocukların fikirlerine müracaat etme yaşı ve şekli nasıl olmalıdır? 

Küçük yaşlardan itibaren çocuğun fikrini alabileceğimiz konular vardır. Küçük yaşlarda oyuncak-oyun seçimi gibi konular, daha sonraki yaşlarda aile içi toplantılarla iletişimin artırılması ve evle-aileyle ilgili pek çok kararda çocuğun fikrinin alınması gibi. Tabii, her konuda olduğu gibi özel konular ve sınırlar anne-baba tarafından belirlenmek kuralıyla uygulama yapılmalı. 

Siz çocuklar üzerinde çalışan uzman bir psikologsunuz. İyi bir çocuk yetişmesi için neler önerirsiniz? 

Tüm bu önerilerimiz bütününde, tekrar vurgulamak istediğim; aile içi iletişimin kaliteli olması, ailenin kullandığı iletişim dilinin sağlıklı olması, etkili iletişimin anne-baba tarafından kullanılması, çocukla empati kurulması, çocukluk gelişim dönemlerinin bilinmesi, iyi gözlemci olabilmek, çocuğu anlamaya çalışmak, çocuğa zengin uyaran sunmak, gelişimin bir bütün olduğunu ve çocuğun becerileri gelişim döneminin gerektirdiği derecede kazanabileceği unutulmamalı. Tüm anne-babalar en iyiyi yapmaya çalışıyorlar kuşkusuz. Fakat farkında olmadan ya da bilinçli tutumları bilmediğimiz durumlarda çocuk eğitiminde hatalar yapabiliyoruz. Bu hataları yapmamak, en aza indirmek için, ebeveynlere sürekli okumalarını, araştırmalarını, tartışmalarını ve iyi gözlemci olmalarını öneriyorum. 


Doç. Dr. İsmail Karagöz 
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi 


Hz. Peygamber... vin 
Çağrısına icabet Edebiliyor muyuz? 







üce Allah, ilk insandan itibaren son Peygamber Hz. 

Muhammed (s.a.s.)'e kadar her topluma gönderdiği peygamberler insanlara rehberlik etmiş, hak ve batıl, doğru ve yanlış, hayır ve şer yollarını göstermiş, insanları iman, ibadet ve itaate çağırmıştır. Her toplumdan bu çağrıya uyanların yanında uymayanlar da olmuştur. Son olarak Hz. Muhammed (.a.5.)'i bütün toplumları İslâm'a çağırmakla görevlendirmiş, Hz. Muhammed 
(5.a.5.) de, bu görevini en iyi bir şekilde yapmıştır. Peygamberimizin hakka çağrısına on beş asırdır dünyanın dört bucağından pek çok insan icabet etmiş ve elmeye devam etmek- 
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Yüce Allah, son kelâmı Kur'an'da “ey insanlar” hitabıyla tüm insanları hak dine davet ettiği gibi “ey müminler” hitabıyla müminleri peygamberin davetine icabete çağırmaktadır. Yazımızda Allah'ın müminlere yönelik bu hitaplarından birini içeren Enfâl süresinin; “Ey İman edenler! Peygamber size hayat verecek şeylere çağırdığında Allah ve Resulü'ne icabet edin ve şüphesiz bilin ki Allah kişi ile kalbinin arasına girer. Unutmayın ki O'nun huzuruna götürüleceksiniz” anlamındaki 24. ayetini tahlil etmeye çalışacağız. 

Ayette müminlerin; Hz. Peygamberin maddi ve manevi, dünyevi ve uhrevi menfaat verecek şeye çağırdığı zaman Allah'ını emrini uygulamak, yasaklarındarı kaçırmak, hükümlerine uymak, Peygamberin sünnetini yaşatmak ve ahlâkını kabul etmek suretiyle Allah ve Peygamberinin davetine icabet etmeleri gerektiği, Allah'ın, kulunun kalbi ile kendi arasındaki bütün sırlarına vâkıf olduğu, ahirette Allah'ın huzuruna toplanacakları, bu gerçeğin iyi biinmesi ve ona göre hareket edilmesi gerektiği WUTgularımaktadır. 

Ayet beş hüküm içermektedir: 

1. Allah ve Peygamberin davetine icabet etmek dini ve zorunlu bir görevdir. Bu hükmü “Allah ve Resulü'nün çağrısına icâbet edin” emrinden çıkar: tıyoruz. Mealde “icabet edin” diye çevirdiğimiz “istecibü” kelimesi; soruya cevap vermek, isteği karşılamak, ihtiyacı ve sıkıntıyı gidermek, duayı kabul etmek ve davete icabet etmek anlamlarına gelen “el-isticâbe” kelimesinden emirdir. Âyette, “Allah ve peygamberin davetine isteyerek ve Mi icabet edin” anlamına gelir. 

“Allah'a ve Peygamberine icâbet”; Allah ve Peygamberin emir ve yasaklarına, helal ve haramlarına, öğüt ve tavsiyelerine uymak demektir. Ayetteki “istecibü” emri, dini görevlerin tamamını içerir ve bu emir zorunluluk ifade eder. Sahabeden Sa'id bin Mu'allâ'nın şu rivayeti bu hususu açıkça ifade etmektedir. Anıları sahâbi şöyle bir olay anlatiyor: 

“Ben mescidde namaz kılıyordum. Hz. Peygamber beni çağırdı, çağrısına hemen icabet edemedim. Sonra yanına gittim ve ona, “ey Allah'ın Elçisi” namaz kılıyordum, (bu sebeple hemen yanımza gelemedim) dedim.” Bana, “Allah; ‘sizi çağırdığı zaman, Allah'ın ve Peygamberinin çağrısına icâbet edin” buyurmuyor mu?” dedi.” (Buhâri, Tefsir, 
1) 

Hz. Peygamber zamanında onun çağrısına uymak, yanında yer almak, emirlerini yerine getirmek nasıl çağrıya uymaksa, ölümünden sonra yasayan müminlerin de Kur'an ve sünnetin buyruklarına uyması, buna uygun bir hayat sürmesi onların çağrısına uymaktır. Bu çağrıya uymak, yalnızca müminlerin değil, bütün insanların faydasınadır. 
Çünkü Allah ve Resulü'nün insanlara öğrettikleri ve 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hayata geçirilmesini istedikleri bilgi, inanç ve uygulamalar, insanlara hayat verecek mahiyette ve niteliktedir. 

2. Allah ve peygamberin davet ettiği şeyler, insanların yararına olan hususlardır. Bu hükmü, “Size hayat verecek şeye” cümlesinden çıkartıyoruz. 
Hayat verecek şeylerin ne olduğu konusunda tefsir kitaplarında (mesela; bk Taberi, IV, 9/21-17; Kurtubi, Vi, 389; Beydâvi, İli, 27-28; Hâzin, Mi, 27-28) farklı görüşler beyan edilmiştir. Bunları şöyle sıralayabiliriz: 

aj İnsana hayat verecek şey; dini ilimlerdir. 
Çünkü insanı iman, ibadet ve Kur'an ahlâkına yükşeltecek ve hakka ulaştıracak olan şey ilimdir, onun için Kur'an'ın ilk emri “oku” olmuş, onun için Kur'an'da “bilenler ile bilmeyenlerin eşit olmayacağı” (Zümer, 9), “Allah'tan hakkıyla korkanların bilginler olduğu” (Fâtır, 28) vurgusu yapılmıştır. Kalbin gerçek anlamda hayatı, cehaletin giderilmesi ile mümkündür. Cehaletin giderilmesi ise, ancak bilgi ile mümkün olur. Allah'ı, peygamberini, kitabını ve dini tanımayan, bilmeyen ve öğrenmeyen kimse dini kuralları uygulamaya koyamaz. 

bj İnsana hayat verecek şey; insanı Allah'ın rizasina ve cennete kavuşturacak olan iman ve salih amellerdir. Din insanın dünya ve ahirette mutlu ve huzurlu olmasını ister. Bu da ancak iman edip sålih amelleri işlemekle mümkün olur. (Bakara, 75) 

e) İnsana hayat verecek şey; Kur'an'dır. Kur'an, dünya ve ahiret mutluluğunu gösteren en mükemmel rehberdir. (Bakara, 185; İsrâ, 9) 

d) İnsana hayat verecek şey; cihattır. Müslümanların dini görevlerini yapabilmeleri ancak cihat 


ile mümkün olur. (Bakara, 218; Al-i İmrân, 142; Nisa, 95- 96; Enfâl, 72, 74, 75; Tevbe, 20) Cihadı; iman edip sã- 


lih ameller işlemek, hak dinde sebat etmek, nefsi kötülüklerden ve haramlardan alıkoymak, İslâm'ı öğrenmek ve öğretmek, İslâm'ın bilinmesi, tanınması, yücelmesi ve hükümlerine uyulması için çalışmak, Müslümanları her türlü tehlike ve saldırılara karşı savunmak, fitne ve fesadı önlemek, yeryüzünde güven ve huzuru sağlamak ve benzeri gerek İslâmı toplumunun gerekse tüm insanlığın yararına olan kişisel ve kurumsal bağlamda sözlü, yazılı, görsel, bilimsel ve ekonomik olarak yapılan her türlü çabayı göstermek şeklinde anlamamız gerekir. 

e) İnsana hayat verecek şey; kalbin Allah'a iman, ibadet, itaat ve ilim ile yaşatılması, mecazi anlamda küfrün, isyanın ve cehaletin öldürülmesi, böylece nefsin tezkiye edilmesidir. (A'l, 14-15; Şems, 
9) 

0) İnsana hayat verecek şey; şahadettir. Çünkü şehitler Allah katında ölmez, daima diridirler. (Bakara, 154) 

g) İnsana hayat verecek şey, itaattir. Çünkü Allah'a ve Peygambere imanı, onlara itaat etmeyi gerektirir. (Nür, 47; Enfâl, 1) İnsan ancak Allah ve peygambere itaat ile Allah'ın merhametini kazanıp ebedi mutluluğunu elde edebilir. (Aki İmrân, 132) 

Her ne kadar tefsir kitaplarında bu şekilde görüşler beyan edilmiş ise de “hayat verecek şeyler” ifadesi; Allah'a iman başta olmak üzere dini görevlerin tamamını içerir. İbadetler, salih ameller, ahlâki davranışlar, Kur'an'ın öngördüğü fert, aile ve toplum hayatı, temel hak ve hürriyetler, sevgi ve saygı, kardeşlik ve dostluk, yardımlaşma, paylaşma ve benzeri tüm erdemler; fitne ve fesat, bölücülük ve bozgunculuk, arsızlık ve edepsizlik, hırsızlık ve yolsuzluk, kumar ve fuhuş, yalan ve aldatma, cehalet ve tembellik ve benzeri kötülük ve günahlardan arınma insanlara hayat veren, onları güven ve huzur içinde yaşatan ilkeler, Allah ve peygamberin çağırdığı dini görevlerdir. Bunlar, insanlığın kurtuluş reçetesi, ebedi mutluluğun anahtarıdır. 

İnsanları yaratan ve yaşatan, güldüren ve ağlatan Allah'tır (Necm, 43-45) “Hayat vermeyi, ihya etmeyi”, en geniş mânasıyla almak gerekir. “Hayat verme” mecazi anlamda yaşatmayı ifade ettiği gibi dinin emirleri sağlıklı yaşamanın kurallarını içerdiği ve insan fıtratına uygun olduğu için biyolojik mânada hayat vermeyi de ifade eder. İnsanın ruh ve beden sağlığını tehdit eden stres, yalnızlık, ümitsizlik ve çeşitli korkuların önemli sebeplerin- den birisi iman ve maneviyatın huzur ve rahatlık veren geniş ufkundan mahrum olmasıdır. Emeklerin boşa gitmeyeceği, her karşılaşılan zorlukta bir hikmetin bulunabileceği, Allah'ın kullarına yakın olduğu, onlara her zaman yardım ettiği, bu dünyada sıkıntı çekse bile Allah'a kullukta bulunabilirse ahirette mükafatla karşılaşacağı, orada adaletin tecelli edeceği inancı insanı, psikolojik olarak canli tutar ve ihya eder. Dünyayı bir imtihan yeri olarak gören, burada insanın bir kısım görevlerinin bulunduğuna inanan, bu görevlerin yerine getirilmesi halinde kişinin iki cihanda mutlu olacağına iman eden ve buna göre hareket eden insan huzurlu olur, Kur'ân ve sünnet kendisine rehber olur, Allah ve Peygamber, zulmün ve baskının yer almadığı, hukuk ve adaletin hâkim olduğu bir dünya düzeni ister, bu anlamda Allah ve Resulü'nün çağns, bütün dünya insanları için barış ve huzur içinde yaşama çağrısıdır. 

3. Peygamberin daveti, Allah'ın davetidir. Bu hükmü, ayetteki “de'â” fülilin ikil değil de tekil olarak kullanılmasından anlıyoruz. Çağırma emri Allah ve peygambere birlikte değil sadece Peygambere isnat edilmiştir. “Allah ve peygamber sizi yaşatacak şeye çağırdığı zaman” şeklinde değil, “Peygamber sizi yaşatacak şeye çağırdığı zaman” denilmiştir. Çünkü davet birdir, peygamberin çağas, Allah'ın çağrısı demektir. İtaatte de öyledir. 
Peygambere itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. 
“kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur” (Nisâ, 80) anlamındaki ayet ile “Kim bana itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur, bana isyan eden de Allah'a isyan etmiş olur” (Buhâri, Ahkâm, 1) anlamındaki hadis bunun açık delilidir. Peygamberler, Allah'ın izni ile itaat edilmesi için gönderilmişlerdir (Misā, 64) 

4. Allah kişi ile kalbi arasın girer. Allah nasıl kişi ile kalbi arasına girer? Bu cümle hangi gerçeği dile getirmektedir? Tefsir kitaplarına baktığımızda tarklı yorumların yapıldığını görüyoruz. (mesela; bk Taberi, IV, 9/213-17; Kurtubi, YII, 389; Hâzin, İli, 27-28) Her şeyde önce bu ifadenin mecazi olduğunu söylememiz gerekir, Bu ifade ile kastedilen anlamları şöyle sıralayabiliriz: 

a) Kâfir ile iman ve Allah'a itaat, mümin ile küfür ve Allah'a isyan arasına girer. İman edip itaat etme veya inkâr edip isyan etme her ne kadar insan iradesi ile ilgili ise de Allah'ın iradesinin insandaki hidayetin varlığı veya yokluğunda etkili oluşunda şüphe yoktur, Allah dilediğini hidayete erdirir, dilediğini dalalette bırakır (Bakara, 26; Ra'd, 27; Ibrahim, 27; Fâtır, 8) Onun için Al-i İmrân suresinin 8. 
ayetinde akıl sahiplerinin, “Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme...” diye dua ettikleri bildirilmektedir. Peygamberimiz (s.a.5.) de “Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım! Kalbimi dinin ve itaatin üzerine sabit kıl” diye dua etmiştir (Ahmed, el-Müsned, VI, 251) Ayet; iman etmenin ve imanı korumanın ancak Allah'ın lütfu ve yardımı ile mümkün olduğuna işaret eder. Hiçbir insanın giremeyeceği, bilemeyeceği ve müdahale edemeyeceği kalplere Allah müdahale edebilir; inanç, bilgi ve duyguların değişmesini sağlayabilir. Bu sebeple insanlar, inanç, duygu ve düşüncelerini güzelleştirmesi için Rab'lerine sığınmalıdır. 

b) Allah kullarına, kendilerinde daha yakındır. 
İnsan nerede olursa olsun, Allah onunla beraberdir (Hadid, 4) Onların her yaptığını bilir ve haberdar olur. İnsan bir şeyi açığa vursa da gizlese de fark etmez, Allah her şeyi çok iyi bilir. (Ahzâb, 54) “Andolsun, insanı biz yarattık ve nefsinin ona verdiği vesveseyi de biz biliriz. Çünkü biz ona şah damarından daha yakınız” (kar, 16) anlamındaki ayette olduğu gibi tahlil ettiğimiz ayetin bu cümlesi de Allah'ın kullarına olan manevi yakınlığını temsili olarak ifade eder. Ayet, Allah'in kalplerin sırlarını bildiği, bu itibarla gafil olunmaması; kalbin ihlâslı, iyi niyetli ve temiz olması gerektiği konusunda bir uyarıdır. Allah kalplerin iman, inkâr, ihlas ve riya halini bilir. Kalplerde bulunan hiçbir bilgiyi, kararı, eğilimi ve duyguyu Allah'tan gizlemek mümkün değildir. 

c) Allah, kullarının kalplerine malik ve hakimdir. 
Allah, kişi ile kalbi arasına girer, onu istediği gibi yönlendirir. Dilerse aklını, fikrini ve idrâkini yok eder, bu takdirde hiçbir şeyi bilemez ve anlayamaz hale gelir. Allah, dilediğini yapar. Yüce Allah, insana kalbinden daha yakındır, kalbinde olanı kendisinden daha iyi bilir, onun kalbine ondan daha fazla maliktir, her istediğini ona yaptırır. İsterse Allah, insanı bir anda gönlündeki amellerden mahrum ediverir, azim ve iradesini bozuverir, niyetini ters yüz ediverir, kanaatlerini ve zevklerini değiştiriverir. İnsan ile kalbi arasını öyle ayırır, öyle açar ki kendi kendine hasım oluverir, aklını, muhakemesini ve şuurunu alıverir, böylece anlamaz ve kendini duymaz ediverir, nihayet canını alır da öldürüverir. 
(Yazır, V, 2387) Onun için insanın, Rabb'inden müstağrnimiş gibi davranmaması gerekir. 

d) Canları alan ancak Allah'tır. Allah'ını kişi ile kalbi arasına girmesi, vakti gelince ölüm meleği vasıtasıyla kullarının canlarını almasının temsili ifadesidir. Allah, insanı ölüme davet ettiği zaman icabet etmemeye hiç kimsenin gücü yetmez (Cuma, 8; Münâfikün, 11) Dolayısıyla ayet; ölümün her zaman gelebileceğine, ölüm gelmeden önce ölüm ötesi için hazırlık yapılması ve ölüme hazırlıklı olunması gerektiğine de işaret eder. Onun için Kur'an'da birçok ayette bu hususa dikkat çekilmiş, Allah ve Peygamberin çağrısına icabet edilmesi emredilmiştir: “Allah'tan, geri çevrilmesi imkansız olan bir gün gelmeden önce, Rabbinizin çağrısına isteyerek icâbet edin. O gün sizin için ne sığınacak bir yer vardır ne de (günahlarınızı), inkâr edebilirsiniz!“ gşürâ, 47) Bu yüzden insan, Allah ve Peygamberin davetine fırsat elde iken isteyerek ve severek icabet etmeli, her işinde, dürüst, doğru, samimi ve ihlaslı olmalıdır. Onun için yüce Allah; *...O halde, doğru yolu bulmaları için benim davetime uysun- 


lar ve bana imarı etsinler” (Bakara, 186) buyurmakta-. 


dır. Doğru yolda olabilmek için ilâhi davete isteyerek ve severek uymak gerekir. Allah ve peygamberin bu davetine; “Ancak (bütün kalpleriyle) kulak verenler, icabet eder...” (En'âm, 36; bk. Âli İmrân, 172) Yüce Allah, hak davete icabet edenlere, af, mağfiret ve mükafat vaat etmektedir: “Ey kavmimiz! Allah'ırı dâvetçisine uyun, ona iman edin ki, günahlarınızı bağışlasın ve sizi elem dolu bir azaptan kurtarsın.” (Zubrüi, 31 “Ebedi mükğfat); Rablerinin çağrısına icâbet edenler ve namazı dosdoğru kılanlar; işleri, aralarında şürâ (danışma) ile olanlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcayanlarındır” (şürâ, 38); “Rablerinin emrine icabet edenler / uyanlar için mükafatın en güzeli vardır. 
O'na icabet etmeyenler ise, yeryüzünde olan her şey ve onun yanında bir katı daha kendilerinin olsa, kurtulmak için hepsini kurtuluş fidyesi olarak verirlerdi. İşte hesabın kötüsü bunlar içindir. Varacakları yer de cehennemdir. O ne kötü yataktır!” 
(Ra'd, 18) 

Allah ve peygamberin davetine icabet etmeyenler, kendilerine zarar verirler, Allah'a ve peygambere bir zarar veremezler: “Kim Allah'ın davetçisine icabet etmezse / uymazsa, yeryüzünde Allah'ı âciz bırakacak değildir. Kendisi için Allah'tan başka dostlar da bulunmaz. İşte onlar apaçık bir sapıklık içindedirler” (Ahkât, 32) anlamındaki ayet, bu gerçeği ifade etmektedir. Bu kimseler, ahirette pişman olacaklar, dünyaya dönüp Allah ve peygamberin davetine icabet etmek isteyeceklerdir: “(Ey Peygamberim!) İnsanları, kendilerine azabın geleceği gün ile uyar ki, o gün zalimler, “Ey Rabbimiz! Yakın bir süreye kadar bizi ertele de senin çağrına uyalım / iman edip ibadet edelim ve peygamberlerin izinden gidelim” diyecekler. Onlara şöyle denilecek: “Daha önce siz, sonunuzun gelmeyeceğine yemin etmemiş miydiniz?” (ibra him, 44) anlamındaki ayet bu gerçeği ifade etmektedir. 

5. İnsanlar kıyamet kopunca dirilecekler ve ilâï huzurda toplanacaklardır. İslâm'ın iman esaslarından biri de ölüm sonrası hayatın varlığına ve insanın dünyada bütün yaptıklarından sorgulanacağına, iman veya inkâr haline göre cennet veya cehenneme gidileceğine imandır. Bu gerçeğe iman etmeyen veya şüphesi olan mümin olamaz. Tahlil etmeye çalıştığımız ayetin “Unutmayın ki O'nun huzuruna götürüleceksiniz cümlesi, bu gerçeğe işaret etmektedir. Ahirette Allah herkese amelinin karşılığını verecektir, amel iyi ise karşılığı iyi, amel kötü ise karşılığı da kötü olacaktır. Hiç kimsenin ameli zayi olmayacaktır. İman edip salih amel işleyenler cennete, inkâr edip isyan edenler cehenneme gideceklerdir (Bakara, 25, 39) 

Sonuç 

Enfâl suresinin 24. ayetinde hayat verecek şey- 


lere çağırdığında müminlerin Allah ve Resulü'ne icabet etmeleri gerektiği, Allah'ın kişi ile kalbinin 


arasına girdiği ve ahirette O'nun huzurunda toplanacakları gerçeği bildirilmektedir. Müminler; Allah ve peygamberin davetine isteyerek ve severek icabet etmeli, inancında, ibadetlerinde, işlerinde, söz ve davranışlarında ihlâslı olmalı, inkâr, isyan ve gösterişe sebep olabilecek şeylerden sakınmalıdır. 
Bilmeli ki insanı dünyada ve ahirette mutlu ve huzurlu yapacak, stres ve sıkıntılardan, gam ve keder- den kurtaracak olan şey; inançtır, dinin kurallarına uymak, Allah ve peygamberine itaat etmektir. İnsan daima ilâhi irade, murakabe ve imtihan halindedir. Bu imtihan bazen nimet bazen musibetle olur. Nimet halinde de musibet hâlinde de sabırlı olabilen huzurlu yaşar. Allah'ın rızasını ve sevgisi kazanmanın yolu, peygamberin çağrısına uymak, onun sünnetine sarılmaktır. İslâm'a değil nefse ve şeytana uymak, sonuçta insanı huzursuz eder, Onun için mümin şeytana ve nefsine değil peygamberin çağrısına uymalıdır. Peygamberin çağrısına ancak imarı edip salih ameller işlemek, inkâr, isyan ve günahlardan sakınmak, kısaca Kur'an'a ve sünnette yer alan hükümleri uygulamak ve yaşamakla mümkün olur. 
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Dini Sorular ve Cevaplar 


Hazırlayan: Dini Soruları Cevaplandırma Komisyonu 


dir? 

Muharrem ayının onuncu gününe, aşüre qünü denmektedir. Rasülullah (s.a.5.), “Aşüre günü orucunun önceki yılın günahlarına keffaret olacağını umarım” buyurarak (Tirmizi, Savm, 47), ÜM- 
| metine bu günde oruç tutmayı tavsiye etmişler- 
| dir. 
| Hz. Peygamber döneminde Yahüdiler sadece 
| muharrem ayının 10. gününde oruç tuttuklarından, onlarınkine benzememesi için öncesine veya sonuna bir gün ilave edilerek tutulmasi uygundur. 

Sargı üzerine mesh edilebilir mi? 

Vücudun herhangi bir yerinde kırık, çıkık ve- 
| ya yaradan dolayı sargi bulunduğunda, abdest 
| alırken veya guslederken bu sargı çözülerek altı 
| yıkanır ve yaranın üstü meshedilir. Ancak sargının çözülmesinin zararlı olması halinde çözülmeyip üzerine meshedilebilir. Sargının çoğunluğunun sadece bir defa meshedilmesi yeterlidir. 
Yapılan bu mesh ile, o uzuv hükmen yıkanmış olur. Meshetmenin zararlı olması halinde, bundan da vazgeçilebilir. Sarginın abdestsiz veya cünüp iken sarılmış olması meshe engel olmadı- 
| ği gibi, sargı üzerine meshin belirli bir süresi de 
| yoktur; yara veya kırık iyileşinceye kadar aynı 
| sargı üzerine meshedilebilir. 

sargıya meshettikten sonra bu sargı değiştirilse veya sargı düşse, mesh bozulmaz; iade edilmesi de gerekmez. Arcak, yaranın iyileşip sarginın çıkarılması halinde, mesh bozulur. Yara iyileştiği halde, sargı açılmamış olsa bile mesih bozulur. 

Varis çorabı üzerine mesh yapılabilir mi? 
i Varis hastalığından dolayı ayağa giyilmesi 

gereken özel çoraplar, kırık, çıkık üzerindeki sar- 
|. gı hükmündedir. Bu itibarla, varis çorapları üzerine meshedilmesinde bir sakınca yoktur. 

Abdest uzuvlarında yara veya hastalık bulunması halinde nasıl abdest alınır? 

Abdest uzuvlarından birinde yara veya hasta- 


lik bulunan kişi, bu organın yıkanması zarar verecekse, yıkamayıp ıslak elle mesheder. Mesh edilmesinin de zarar vermesi durumunda, bu da terk edilir. Bu rahatsızlık abdest veya gusül uzuv- | larının çoğunluğunda ise, abdest veya gusül yerine teyemmüm edilir. 

Mest nedir ve üzerine meshetmenin şartları nelerdir? 

Mest, ayakları topuklarıyla beraber örten bir tür ayakkabıya verilen isimdir. Abdest alirken, ayağa giyilen mestlerin üzerine meshetmek caizdir. Ancak üzerine mesh edilebilmesi için mestin; 

a) Ayaklar yıkanarak alınan bir abdestten sonra giyilmiş olması, 

b) Ayağa giyilmiş olarak normal bir yürüyüşle yaklaşık 5 km. veya daha fazla yürüyecek kadar dayanıklı olması, 

c) Mestlerin bağsız olarak ayakta durabilecek kadar sağlam ve kalın olması, 

d) Mestlerin her birinde, ayak parmağının küçüklerinden üçünün gireceği kadar genişlikte delik bulunmaması, 

e) Hemen suyu emerek ayağa geçirmemesi, 

f/ Mesti giyenin ayağının ön kısmında, elin küçük parmağıyla en az üç parmak yer bulunması gerekir. 

Abdestli olarak ayağına mest giyen kimse, mest giydikten sonra ilk defa abdestinin bozulmasından itibaren, mukim ise bir gün, yolcu ise üç gün mestleri üzerine mesh edebilir. Mesh ile | abdest aldıktan sonra, abdestli iken ayağından mestlerini veya birini çıkarırsa, hades (abdestsizlik hali) ayağına geçmiş kabul edilir ve abdestini | bozmadan ayaklarını yıkayıp tekrar mestleri giymesi gerekir. Abdestsiz çıkarmışsa, ayağını yıkayarak abdest alması gerekir. Süresi dolduğunda, abdestli ise mestleri çıkarıp ayaklarını yıkaması yeterlidir; abdestsiz ise ayağını yıkayarak tam abdest almalıdır. 

İdrardan sonra gelen akıntı guslü gerekti- | rir mi? 
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İdrardan sonra gelen ve prostatın salgılarından olan yapışkan, beyaz ve bulanık sıvıya vedy denir. Bazen ağır yük taşımaktan dolayı da gelebilir. Vedy abdesti bozmakla birlikte, guslü gerektirmez. Hanefi mezhebine göre vedy necaset-i galiza, yani kaba pislik olduğundan, dağıldığında el ayasını kaplayacak kadar çamaşıra bulaşması halinde namaza manidir; yıkanması gerekir. 

Vaktinde kılımamayan namazlar kaza edilebilir mi? 

| Kur'an'da vaktinde kılımamayan namazların 
| kaza edilmesi ile ilgili olarak açık bir ifade bulunmamakla birlikte, Hz. Peygamber bizzat kendisi vaktinde kılamadığı namazları kaza etmiş ve ashabına da bunu tavsiye etmiştir. Peygamberimiz Hendek savaşı sırasında harbin şiddetlenmesi nedeniyle ikindi namazını kılamamışlar; bunun üzerine “Bizi ikindi namazından alıkoydular. Allah onların evlerini ve kabirlerini ateşle 
| doldursun” demiş ve ikindi namazını akşam ile 
| yatsı arasında kaza etmiştir (Müslim, Mesacid ve Me- 
| vadi'w's-Salat, N. 627). Ayrıca Hayber Fethi'nden 
| dönerken, bir yerde konakladıklarında gece 
uyuya kalmışlar ve vaktinde kılamadıkları sabah namazını güneş doğduktan sonra kaza etmişlerdir (Mislim, Mesacid ve Mevadi'u's-Salat, N. 680). Yine Peygamberimiz “Kim namazı unutursa veya uyuyup kalırsa hatırlayınca onu kılsın” buyurmuştur (Buhari, Mevâkitü's-Salati, No: 562; Müslim, Mesacid ve Mevadi'u'5-Salat, N. 680-684). 

Unutma ve uyuma gibi bir mazeret olmaksızın terk edilen namazların kazası ile ilgili herhangi bir hadisin bulunmaması, bu namazların kazasının olmadığını göstermez. Zira, Hz. Peygamberin veya bir müminin prensipte bilerek farz namazları terk etmesi düşünülemez. Ancak Hz. Peygamberin bir mazerete binaen vaktinde kılınamayan namazları kaza etmesi ve bu yönde tavsiyede bulunması mazeretsiz olarak terk edilen namazların kaza edilebileceğinin de göstergesidir. 

Mazeretsiz olarak vaktinde kılınmayan nma- 
| mazların kaza edilmesiyle yetinilmeyip, ayrıca 
tövbe edilmesi gerekir. 

Kaza namazlarında ezan ve kamet gerekir mi? 

Ezan ve kamet vaktin değil, namazın sünneti olduğu için kaza namazı kılarken de ezan ve 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kamet getirmek sünnettir. Kamet getirilmeden kılınan namaz geçerli olmakla birlikte, terk etmek uygun değildir. 

Birden fazla kaza namazı kılınacak ise, her bir namaz için ayrı ayri ezan ve kamet getirilmesi daha faziletli olmakla birlikte, başta bir kere ezan okunup, her bir kaza namazı için ayrı kamet getirilmesi de mümküdür. 

Hangi vakitlerde kaza ve nafile namaz kılinamaz? 

Hiçbir namazın kılımamayacağı vakitler şunlardır: 

a) Güneşin doğmaya başlamasından itibaren yaklaşık 45-50 dakika geçinceye kadar olan zaman içinde, | 

b) Öğle vakti girmesine yaklaşık 10 dakika kalmasından itibaren öğle vakti girinceye kadar olan süre içinde, 

© Güneşin batmasına 45-50 dakika kalmasından itibaren akşam namazı vakti girinceye kadar olan zaman içinde. 

Ancak, güneşin batmasından önceki kerahat vaktinde, o günün ikindi namazının farzı kılınabilir. Fakat mazeretsiz olarak ikindi namazını bu vakte kadar geciktirmek mekruhtur. 

Namaz kılanın önünden geçmenin hükmü nedir? 

Namaz kılan kişinin önünden geçmek doğru değildir; ancak iki saf kadar önünden geçilebilir. | Bu nedenle, önünden insan veya hayvan geçmesi muhtemel olan açık yerlerde namaz kılan kişinin önüne sütre dikmesi uygun olur. Hz. Pey- | gamber'in uygulaması ve tavsiyeleri bu yöndedir. Sütre, namaz kılanın önüne dikilmeyip, uzatılmak suretiyle de yapılabilir. Sütre olarak koyanacak bir şey bulunmadığında çizgi çekmek de sütre yerine geçer. Cemaatle kılınan namazlar- da, sadece imamın sütre edinmesi yeterlidir; dierlerinin sütre koyması gerekmez. Sütreye karşı namaz kılarken, biraz sağ veya soluna doğru namaza durmak daha uygundur. Namaz kılarken önünde sütre bulunan kişinin önünden geçmekte bir sakınca yoktur. 

Camide namaz kılanın önünden geçilmeme- | lidir. Ancak uzunluğu 20 m. den fazla olan ca- | milerde, namaz kılanın ayakları ile secde mahalli arasında olmamak kaydıyla önünden geçilebi- | lir. 








AILE VE 
BİREYSELCİLİK 


elki doğduğumuz andan itibaren bizi kuşatan, bize bir SORU NU 


tür hayat nefesi üfleyen ve yaşadığımız sürece bize kucak açan aile ortamına ilişkin derin tecrübelerimizi dile getirmenin zorluğunu hepimiz biliriz. Aile kavramının çöküntüye uğradığı durumlarda ailenin ne anlama geldiğini daha iyi fark etmekle birlikte, bizi ailenin değerini yeterince takdir etmekten alıkoyan nedir? Onun daha çok geleneksel bir değer ortamı olarak bizi kendine çağıran sesini duymakta neden zorlanırız? Bazı kutsal kitaplara baktığımızda ailenin ilk insanlarla yani Adem ve Havva ile birlikte teşekkül ettiğini görürüz. Bu bakımdan insanın kendini evrende bulması ile kendi yuvasını 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teşkil etmesi neredeyse aynı zaman dilimine tekabül eder. Elbette burada insanın yaratıcı özelliğinin belki en köklü tezahürünü görmek mümkündür; yani tabiatın kendisine sunduğu imkanlarla yetinmeyen insan belki tüm hayatının en büyük buluşunu yapmıştır aile ortamını oluşturarak... Diğer canlılarda da aile yapısına nispeten benzer birtakım birlikteliklerin oluşu ile insanın en temel buluşu olan aile arasında paralellik görmek aslında yanıltıcıdır. Çünkü aile, salt birlikteliğin çok ötesine giden bir ortak anlama ve değerler kaynağı olarak diğer canlıların birlikteliklerinden farklı bir düzleme sahiptir. 

Aile; en geleneksel değerimiz olmakla birlikte, aslında daha geride değerlerin üretildiği bir ortamdır. Bu yüzden aileyi sadece diğer geleneksel değerlerimizin yanı sıra duran bir değer gibi algılamak yanıltıcıdır. Belki şöyle desek daha doğru olacaktır: Aile, değerlerin değeridir veya kaynak değerdir. Ne demek istediğimi, hemen her vesile ile verdiğim bir başka örnek ile açıklamalıyım. Aile, tıpkı dil gibi hem bizim bir değerimiz hem de tüm değerlerimizin bir kaynağıdır. Nasıl ki dil birtakım cümleler, eserler, eylemler ve inançlar üretmemize imkan veren ve bu canlı karakteriyle hayatımızı destekleyen bir zemin ise, benzer şekilde aile de şahsiyetimizin, tavırlarımızın, dünya görüşümüzün inşa edilmeye başlandığı en temel ortamdır. Orada bizler üretiliriz başlı başına bir değer olarak. Aile bizim gibi değerlerin üretildiği bir kaynak olarak değerlerin değeridir. 

Bu yüzden aile ortamı içinde yeşeren tecrübelerimizi dile getirmekte ve gerçek anlamıyla ailenin değerini takdir etmekte hepimiz bir şekilde zorlanırız. Aileye ilişkin her değerlendirmemiz sonuçta aile içinde edindiğimiz tecrübelerle şekillenir. Tabir caizse aile dediğimiz şey bir tuval ve boyalar, aile tecrübelerimiz ise bu tuval üzerine çizilen şekiller gibidir. Her bir ailenin kendine özgü şekiller içinde farklı tecrübelere yol açtığını göz önüne aldığımız- da hiçbir aile ortamının aslında bir başka aile ortamuıyla kıyaslanarnayacağını fark ederiz, Bu bakırdan her bir aile ortamı, dışarıdan açıkça gözlemleyemeyeceğimiz bir orijinal ve farklı bir dünyadır... 
Her bir aile ortamı farklı bir resim yada tablonun teşekkül etmesidir. 

Geldiğimiz bu noktada yukarıda kısmen değindiğim insanın en yaratıcı buluşu olarak ailenin orijinalliği hususu daha bir aydınlarımış olmalıdır. Insan, alle ortamını icat ederek kendisini tabiattan kısmen ayırdığı gibi, her bir aile ortamını diğerlerinden farklı kılarak bu orijinalliği pekiştirmektedir. 
Böylece aile ortamı, değerlerin değeri olduğu kadar aynı zamanda çok özel bir değer olarak kendi yerini korumaktadır. 

Elbette tüm genellemelerin maruz kaldığı sıkıntya açık olmakla birlikte, ailenin kaynaklık ettiği değerleri doğrudan tecrübe edemeyenlerin değerlere bakışında bile bir farklılık gözlemlenebilmektedir. Daha açık söylersek, aile ortamı içinde algılanan değerlerin aile ortamı dişında aynıyla algılanması bana pek mümkün görünmemektedir. Bu yüzden aile ortamı dışında yetişenlerin bizzat “değer” kavramına gereken değeri verebilecekleri konusunda tereddütlüyüm. Bu açıdan bakıldığında 

ailenin çöktüğü yerlerde neden diğer değerlerin de çökmekte olduğunu daha rahat kavrayabiliriz. Aile, değerlerin kaynağı olarak hemen diğer f tüm değerlerimizi bir şekilde destekleyen, onların anlam käzanmasına imkan veren VE yaşanan değerler olarak tecrübe edilmesini sağlayan kaynak değerdir. 
Artık geleneksel aile anlayışlarımızın, geleneksel değerlerimizin ve geleneksel anlama tarzımızın değişmeye başladığı çağdaş dünyada aile eskisi gibi değerlerin değeri olmaya devam edebilecek midir? Artık, boşanma oranlarının hızla yükseldiği ülkemizde ve diğer toplumlarda ailenin orijinalliğinden ne ölçüde söz edebileceğiz? 
Yoksa kutsal metinlerin sundukları şekliyle insanoğlunun en temel buluşu olan aile artık bir buluş olmaktan çıkarak kaldırılması zor bir yük haline mi gelmektedir? Değerler değerini ya da kaynak değeri hızla kurumaya sevk eden şey nedir? Acaba insanoğlu, aile dediğimiz temel değerin daha da gerisinde bir başka değeri mi keşfetti ve böylece âile bir yüke dönüştürülmeye başlandı? 

Modern Batı toplumlarına genel olarak bakıldığında orada aile değerinin içinden keşfedilen ancak aile dediğimiz kaynak değerle pek de uzlaşmayan bir başka değerin keşfedildiğini fark ederiz: Bireyselcilik. Bireyselcilik, ailenin birtakım kuralcı ve baskıcı görünüm alması durumunda bireyin kendi haklarını ve kişiliğini koruma çabası olarak çoğu insana anlamlı gelmektedir. Belki burada sadece kuralcı ve baskıcı aile yapısı yerine aynı zamanda aile içinde farklı değerlere sahip insanların bulunmasına da dikkat çekmek yerinde olacaktır. Batı toplumları, klasik çağlarda görülmeyecek şekilde bireyselcilik dediğimiz bir başka değeri keşfederek aile yapısının geleneksel görünümünü değiştirmiştir. 


Bu durumu kabaca şu şekilde de açıklayabiliriz: Geleneksel aile ortamı, değerlerin değeri olarak varlığını sürdürürken, diğer taraftan aile içi otorite veya oto-kontrol sistemine de yal açmıştır. Bu yüzden geleneksel âile yapısında dikey bir hiyerarşi ya da otoritenin teşekkülünü gözlemleyebiliriz. Bu durum elbette aile ortamının yeşerttiği değerlerin aile bireyleri üzerinde bir yaptırım gücüne sahip olması ile eş anlamlıdır. Ve ister istemez değerler ile yaptırım gücü arasındaki paralelliği kuracak ve koruyacak bir baskıcı tutuma yol açabilmektedir, 

Batı toplumları, değerler, yaptırım gücü ve baskıcı tutum arasındaki bu ilişkiyi ancak bireyselcilik dediğimiz yeni değeri keşfederek çözebilmiştir. Ne var ki bu çözülme dikey hiyerarşik yapıya yatay bir görünüm kazandırsa da sonuçta aile ortamı ile bireyselcilik arasında bir denge kurmayı başaramamıştır. Bugün başta A.B.D. ve Batı toplumlarında görülen ailenin hızla çöküşü insanoğlu- nun en eski buluşu ile en yeni buluşu arasında henüz bir denge sağlayamamış olmasından kaynaklanmaktadır. Batı toplumları ile açık bir iletişim içinde bulunan ülkemiz de elbette kendi tarihin- den ve din anlayışından getirdiği geleneksel değer olarak aile ile hızla Batı'dan tevarüs ettiği bireyselcilik arasında denge noktasını keşftedebilmiş değildir. 

Elbette ülkemiz insanının yeni tanışmakta olduğu bireyselcilik değeri ile geleneksel değeri olan âile arasında sağlıklı bir ilişki kültürü oluşturmasını hemen bekleyemeyiz. Ne var ki buna karşilik hızla yitirilmekte olan bir değer olarak aile, içinde yaşandığı sürece değeri anlaşılabilecek bir temel değerdir. Ailelerin çöküp gittiği yerde ailenin eskisi gibi temel veya kaynak değer olarak bir ortam teşkil etmesini bekleyemeyiz. Aile ortamı, adeta bir cam kase gibi bir açıdan son derece kırılgandır da. Bir kez kırıldı mu artık onun eskisi gibi derlenip toparlanabileceğini ummak nafiledir. Olsa olsa eski bir değer olarak onun hatiras Oo yaşanabilir. Bugün 
A.B.D.'nde ancak Noel kutlamalarında yılda bir kez bir araya geiebilme imkanına kavuşan bireylerin aile ortamını eskiyi yad etme düşüncesinin ötesine götürebilmeleri mümkün olmamaktadır. 

Bu durum karşısında modern Batı toplumları, geleneksel aile kavramının çekirdek işlevi ile karşılaştırılarnayacak şekilde parti, hayır kurumları, sendikalar, eğlence kulüpleri gibi bireyselciliği ilk bakışta zedelemez görünen dağınık bir geniş aile ortamı içinde bireylerin yalnızlığını giderme çabasındadır. Ne var ki bu geniş ve dağınık aile modelleri artık değerlerin değeri olan aile ile karşılaştırılamayacak kadar zayıflıkta ve sınırlılıkta basitçe bazı güncel değerlerin paylaşımını mümkün kılan bir örgütlenmeden başka şeyler değildirler. 

Günümüzde ailenin genel durumuna ilişkin bu yüzeysel tasvirlerimiz karşısında acaba İslâm bize neyi telkin edebilir? Modern bireyselcilik değeri karşısında geleneksel şekliyle aile kurumunu korumak İslâm inancı açısından ne ölçüde mümkündür? Dahası, İslâm anlayışımız içinde kaynak değer olarak âile ile bireyselcilik dediğimiz yükselen değer arasında bir denge kültürü oluşturabilmemiz söz konusu olabilir mi? 

Bana öyle geliyor ki, İslâm'ı anlamak ve yaşamak isteyenlerin artık yalnızca klasik aile modeline bağlı kalarak modern dünyaya İslâm'ın aile anlayışim yansıtmaya çalışmaları en iyi ihtimalle “modem bireyselciliğin bir eleştirisi” olabilir. İster kabullenelim isterse reddedelirm ama bugün çağdaşlaşmak İsteyen toplumlarda aile ortamının geleneksel yapısı hızla dönüşmek zorunda kalmaktadır. 
İslâm anlayışımız içinde bu dönüşümü iyice kavrayacak ve değerler değeri ya da kaynak değer olarak aile ile önü alınamaz bir değer olarak bireyselcilik arasında ortak bir kültür geliştirmek durumundayız. Bu ikisini çatıştırmak yerine bireysel hak ve 

lendiren bir anlama ve eylem modelleri kesfetmek durumundayız. İnsanoğlu her iki icadını gerçekleştirmiştir; şimdi bizi bekleyen görev şu anki halleriyle birbirleriyle çatışmakta olan bu iki farkli değeri “birbirine dönüştürebilecek” bir dinamik değer oluşturmaktır. Bu elbette en fazla bir kültür sorunudur ama İslâm'ın bize bu noktada söyleyebileceği çok şeyler olduğuna düşünüyorum. Şimdi dilerseniz hep birlikte İslâm'ın bizlere bu noktada neler söyleyebileceğini düşünelim. Zira düşünmek, düşündüğümüz şeyin acil çağrısına kulak vermektir. Bu yüzden 
İslâm'ın neler söyleyebileceğini düşünmek belki kendi sorunlarımızın çağrısına kulak vermektir. O halde ancak çağrıya en iyi kulak verebilenler en iyi düşünebilenlerdir. Modern zamanların en büyük problemleri arasında yer aları kaynak değer olarak âile ile bireyselcilik sorununa iş işten geçtikten sonra kulak vermek, artık düşünülemez olanı düşünmeye çalışmak gibidir. Her şeyi zamanında düşünmek lazım... 
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Medet Coşkun 


Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı 





Peygamberimiz...» 


Çocuklara Olan İlgisi 


ve Şefkati 


lemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hz. Muhammed (5.a.5.) 

| her konuda en güzel örnek olduğu gibi 
çocuklara karşı şefkati ve merhameti ile de tüm insanlığa örnek olmuştur. Peygamberimiz (s.a.5.) 
başta kendi çocukları ve torunları olmak üzere bütün çocuklarla yakından ilgilenmiş, 

onlarla ilgili yapılması gereken şeyleri doğumlarından itibaren bizzat uygulayarak ev halkına, ashabına ve onların şahsında da tüm ümmetine örnek bir davranış olarak göstermiştir. Nitekim Hz.Peygamber (s.a.5.), kızı Hz. 
Fatıma (r.a.)'ya, torunlarının doğumundan önce, “Doğum olunca bana haber vermeden çocuğa hiçbir şey yapmayın" diye tembihlemiş, doğumdan sonra çocuğu kucağına alarak isim verilmeden önce çocuğun sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okumuş daha sonra da ismini koyarak çocuk hakkında hayırlı uzun ömür ve ilim temenni- 





















sinde bulunarak dua etmiştir. Ashabdan Ibn-i Abbas (r.a.) çocukken Peygamberimiz (s.a.s.)'in kendisine "Allah'ım buna hikmeti öğret" diye dua ettiğini, Enes (r.a.) de çocukluk döneminde, Allah'ın mal ve evladını çok ve ömrünü uzun kilması ve verdiklerinin kendisi hakkında hayırlı ve mübarek olması için Peygamberimizin dua ettiğini belirtmiştir. (Kütüb-i Sitte, Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, Prof. Dr, Ibrahim Canan, c.2, 5448, 450-451) 


Peygamberimiz çocuklarla yakından ilgilenmiş, onlardan şefkatini hiçbir zaman esirgememiştir, Üsame b. Zeyd'in bir rivayetine göre Peygamberimiz, Üsame b. Zeyd'i bir dizine torunu Hasan'ı da öbür dizine alır oturtur sonra onları bağrına basar ve “Allahım! Sen bunlara rahmet et (acı). Zira ben bunlara merhamet ediyorum” diye dua ederdi. (Buhari, Edeb, 22) Peygamberimiz, çocuklara şefkatle muamele etmiş onların başlarını okşayarak, öperek sevgisini izhar etmiştir. Yine bir gün Peygamberimiz, torunu Hasan'ı öptü. Bunu gören Akra b. Habis, “Benim on tane oğlum olduğu halde hiç birini öpmedim” dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz ona baktı ve “Merhamet etmeyene merhamet olunmaz” (Buhari, Edeb,18) buyurdu. 


Enes bin Malik der ki: “Ben ev halkına Resülullah (s.a.s.) dan daha şefkatli olan bir kimse görmedim. Oğlu İbrahim, Medine'nin köylerinden birinde, sütannesinin yarında bulunuyordu. Pey- 


Peygamberimiz, çocukların eğitimi konusunda kiz, erkek herhangi bir ayırıma gitmemiş her ikisinin de en güzel şekilde eğitilmesine işaret etmiştir. Kız çocuklarının toplumdan dışlandığı, hor görüldüğü bir ortamda kız çocuklarının eğitilmelerine ve güzel yeriştirilmelerine özel bir vurgu yaparak 


gamberimiz, çocuğunu görmeye giderken, biz de yanında giderdik. Allah Resülü içeri girer, oğlunu alır, öper, sonra dönerdi.” (Müslim, Fedâil, 63) Peygamberimizin oğlu İbrahim'i son ziyaretinde Abdurrahman bin Avf da beraberindeydi. Oğlu İbrahim'in bulunduğu eve vardıklarında onu kucağına aldı, öptü ve kokladı. O sırada İbrahim can veriyordu. 
Peygamberimiz ağlamaya başladı. Abdurrahman bin Avf: “Sen de mi ağlıyorsun ey Allah'ın Resülü? Sen insanları böyle ağlamaktan men etmemiş miydin?” 
dedi. Peygamberimiz de; “Ey İbn-i Avf! Bu, merhametten kaynaklanan bir ağlamadır, “Göz ağlar, kalb üzülür, ancak biz, Yüce Rabbimizin razı olacağı sözden başkasını söylemeyiz! Vallahi ey İbrahim! Biz senin ayrılığınla çok üzülüyoruz” dedi. (Buhari, Cenâiz, 43) 


Peygamberimiz (5.a.5.), çocuklara karşi güzel davranılmasını, onların istismar edilmemesini ve onlara karşı şiddete başvurulmamasını her seferinde vurgulamış, bu tür davranışlarda bulunanların bu davranışlarından vazgeçmelerini ısrarla istemiştir. Bir defasında Peygamberimiz kızının oğullarından biri kucağında (olduğu halde) dışarı çıkarken anne babaların çocuğa karşı haksız davranışlarına dikkat çekerek: “Siz Allah'ın kokularından (nimetlerinden) olduğunuz halde ne yazık ki anne ve babanız sizin için cimriliğe, korkaklığa ve cehalete düşerler (haksızlık ederler)” buyurmuştur. (Tirmizi, Birr,11, (V,317) Zaman zaman bu tür haksızlıkların yapıldığına işaret ettikten sonra Peygamberimizin çocukları öptüğünü gören bir bedevi Arabın; “Siz çocukları öper misiniz?” demesi üzerine Peygamberimiz: “Allah, senin kalbinden merhameti çıkardı ise ben ne yapayım?” (Ben senin kalbine merhamet verecek değilim. (Buhari, Edeb, 18) buyurarak bu kimsenin çocuklara merhamet duymayışını tasvip etmemiş, kınamıştır. Peygamberimizin bu ve benzeri o (Buhari, Zekat,10-11; Ahmed b, Hanbel, Müsned,vi, 293) hadisleri çocuklara iyi davranılmasını ve onlara haksızlık yapılmamasını, çocuk olmaları sebebiyle istismar edilmemelerini ve onlara şiddet uygulanmamasını öğütlemektedir. 
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Sadece çocuklarına ve torunlarına değil diğer çocuklara da aynı şefkat ve merhameti gösteren Peygamberimiz, çocuklarla şakalaşmayı ve onlara anlayışla yaklaşmayı ve zaman zaman oyun oynayarak onlarla ilgilenmeyi öğütleyerek; “Çocuğu olan onunla çocuklaşsın” (DİA, Çocuk md. 357) buyurmuş, böylece anne babalara çocuklarını bizzat eğlendirmelerini tavsiye etmiştir. Kendisi de torunlarıyla ilgilenmiş, zaman zaman çocukların hoşuna gidecek ve onları eğlendirecek konuşmalar yapmıştır. Konuyla ilgili olarak İbn-i Abbas, şu sevgi ve ilgi dolu hâdiseyi nakleder: Peygamberimiz, Hüseyin'i omzuna almış taşıyordu. Bir adam: “Ne güzel bir bineğe binmişsin ey yavrucuğum “dedi. Peygamberimiz de: “O da ne güzel bir süvâridir!” buyurdu. (Tirmizi, Menâkıb, 31) Konuyla ilgili bir başka örnek ise şöyledir: Peygamberimiz bir davete gidiyorken o sirada torunu Hüseyin de sokakta çocuklarla oynuyordu. Peygamberimiz ashabından ayrılarak biraz ilerledi ve ellerini açarak Hüseyin'i yakalamak istedi. Hüseyin de bir oraya bir buraya kaçarak yakalanmak istemedi. Peygamberimiz de gülerek onu yakalamaya çalışıyordu. Sonuçta Peygamberimiz torununu yakaladı, onu öptü ve; “Hüseyin bendendir, ben de Hüseyin'denim! Hüseyin'i seveni Allah sever...” 
buyurdu. (İbn-i Mâce, Mukaddime, 23; İbn-i Hanbel, Iv, 
173) 


Sadece çocuklarına ve torunlarına değil 


diğer çocuklara da aynı şefkat ve 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ber Efendimiz bizim eve gelerek onu gördüğün- de; "Ebü Umeyr'i üzgün görüyorum, sebebi nedir?” dedi. "Babam, 'Yâ Resulallah, oynadığı kuş nugayr öldü' dedi. (Nugayr, serçeye benzeyen kırmızı gagalı bir küçük kuştur.) "Bundan sonra Peygamber Efendimiz, Ebü Umeyr'i ne zaman görse; "Ebü Umeyr ne oldu senin nugayr? 
diye takılırdı.” (Buhari, Edeb, 81) 

Peygamberimiz çocuklarla yakın ilgi kurmakla kalmamış aynı zamanda onlara şefkat, merhamet gösterilmesini, onlara güzel muamele yapılarak en iyi şekilde eğitilmelerini oöğütleyerek: “Çocuklarınıza hoş muamelede (davranışta) bulununuz ve onları güzel terbiye ediniz” (Ibn Mace,Edeb,3, il, 1211), “Hiçbir baba çocuğa güzel terbiyeden daha üstün bir hediye vermiş olamaz” (Tirmizi, Bir, 33, W,338) buyurmuştur. Bu hadisi şeriflerle Peygamberimiz (5.a.5.), çocuklara karşı davranış şeklimize ve onların güzel bir şekilde eğitilmesininin gereğine işaret etmiştir. Çocukların güzel terbiye edilmesini sadaka vermekle de irtibatlandırarak “Adamın çocuğunu güzel terbiye etmesi bir ölçek sadaka vermesinden daha hayırlıdır” (Tirmizi, Birr, 33, v, 337) buyurarak öncelikle çocukların güzel eğitilmesine, ahlaklı birer fertler olarak topluma kazandırılmalarına işaret etmiştir. 


Peygamberimiz, çocukların eğitimi konusunda kız, erkek herhangi bir ayırıma gitmemiş her ikisinin de en güzel şekilde eğitilmesine işaret etmiştir. Kız çocuklarının toplumdan dışlandığı, hor 


merhameti gösteren Peygamberimiz, çocuklarla şakalaşmayı ve onlara anlayışla yaklaşmayı ve zaman zaman oyun oynayarak onlarla ilgilenmeyi öğütleyerek; "Çocuğu olan onunla çocuklaşsın” buyurmuş, böylece anne 


görüldüğü bir ortamda kız çocuklarının eğitilmelerine ve güzel yetiştirilmelerine özel bir vurgu yaparak Peygamberimiz şoyle buyurmuştur: “Kim ki üç tane kız çocuğu yetiştirir, güzel terbiye eder, evlendirir ve onlara iyilikte bulunursa o kimse için cennet vardır” o (Ebu Davud, Edeb, 131, 


babalara çocuklarını bizzat eğlendirmelerini tavsiye etmiştir. 


Peygamberimizin karşılaştığı çocuklara selâm vermesi ve onların hal ve hatırını sorması (Buhari, Edeb, 81) onları bağrına basması, torunlarını omuzuna alması, (Buhari Fezail, 25; Tirmizi, Menakib, 31) çücuğun hoşlanacağı lakaplar takması, onlarla oynaşması ve onları eğlendirmesi o (Müsned 11,537) hep Peygamberimizin çocuklarla ne kadar sıcak ilişki kurduğunun göstergesidir. Peygamberimizin çocuklarla yakın ilgisini ve şakalaşmasını Enes bin Mâlik şöyle anlatıyor: "Peygamberimiz (s.a.s.) insanların en güzel ahlâklısı idi. Benim Ebü Umeyr adında küçük bir kardeşim vardı. Peygamw355} “Kimin kiz çocuğu olup da onu canlı canlı (mezara) görnmez, ona hakaret etmez ve erkekçocuğunu ona tercih etmezse Allah o kimseyi cennete koyar” (Ebu Davud, Edeb, 131, V,354) Bu hadislerden de anlaşıldığı üzere çocuklar arasında kız-erkek ayırımı yapmadan, erkek çocuğunu kız çocuğuna tercih etmeden her ikisine de eşit muamelede bulunulması ve aralarında ayırım yapılmaması Peygamberimizin tavsiyeleri arasındadır. 


Şu halde bizlerde çocuklarla ilişkilerimizde Hz. 
Peygamberi (s.a.s.) örnek almalı kız-erkek ayırımı yapmadan onlara sevgi, şefkat ve merhametle muamele etmeliyiz ve onları geleceğe yönelik olarak aileden başlamak üzere en güzel şekilde eğitmeliyiz. Çünkü onlar bizim geleceğimizdir. 


AİLE 


Rahime Beder Şen 
Aile Uzmani 
Başbakanlık Aile Araştırma Genel Müd. 


Modern Hayatta 
Komşuluk İlişkileri 





omşu, konutları yakın lan kimselerin birbirlerine göre aldıkları isimdir. 
Komşuluk ise ikamet yerine bağli olarak, aynı mahallede müstakil birimler halinde yan yana ve üst üste yaşayan aileler arasindaki ilişkiye verilen isimdir. Komşuluk ve bu olgunun etrafında geliştirilen haklar ve ödevler bütünü toplumumuzda en gelişmiş beşeri ilişkilerden biridir. Komşuluk 


Eskiden evler birbirine uzak iken insanlar birbirine daha yakındı. İnsanlar ve komşular arasında sevgi, saygı, hürmet, yardımlaşma ve dayanışma duygusu hakimdi. Bugün ise büyüyen şehirlerde, apartmanlarda iç içe oturulsa da insanlar birbiriyle tanışmaktan uzak durmaktadır. 


ilişkilerinin olumlu olmasını sağlamak için gösterilen gayretlere halk dilinde “komşuluk etmek” 
denir, Komşuların birbirine karşı gözettikleri saygıyı ifade etmek için “komşu kapısı”deyimleri kullanılır. 

Komşuluk ilişkisinde akrabalık ve kanbağı sözkonusu olmadığı halde Türk kültürünün egemen olduğu coğrafyada komşuluk ilişkileri, nitelik itibarı ile sıcak, sarni- 





mi ve teklifsiz bir ortama dayanır. 
Türk halkı komşuluk ilişkilerine büyük önem verir. Bunu atasözlerimiz ve deyimlerimiz en güzel şekilde anlatır; “komşuluk hakkı”, “komşu komşunun külüne muhtaçtır”, “hayır dile komşuna, hayır gelsin başına”, “ev alma, komşu al”, “komşuluk kardeşlikten ileridir”. Bu atasözlerinin bir kısmının kaynağı çok eskilere dayanmaktadır. Örneğin komşuya saygının gözetilmesinin gerektiğini dile getiren “kurt komşusunu yemez” atasözü Kaşgarlı 
Mahmut'un “Divan-ı Lügati't- 
Türk” (ITyy.) adlı eserinde yer almaktadır. 

Karşılıklı güven ve iyi niyet komşuluk ilişkisinin temelini oluşturur. Komşunun akrabadan ileri olduğu düşüncesi de akraba ile belirli zaman aralıkları ile görüşülebildiği halde komşu, daima yan yana ve yüz yüze bulunulan bir yakın olarak kabul edilmesinden kaynaklanır. Ailenin sikıntılı veya neşeli anları ilk anda daima komşu ile paylaşılır. Doğum, ölüm, nişan, düğün, asker yolcu etmek gibi örf ve adetlerimizde dayanışmanın ilk halkasını komşular teşkil eder. Komşuluk, 
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İN kire 


pratikte kadınlar için zaruri ve sürekli bir ilişki biçimidir. Komşuluk ilişkilerine ister milli, ister evrensel, isterse de dini açılardan bakılsın uygulamada temel niteliğinin yardımlaşma ve dayanışma olduğu görülür. 

İslâm dinine göre hak ve sorumluluklar açısından, aile fertlerinden sonra komşular gelir. Komşusunun zulmünden, 





şerrinden emin olmayan kişinin kamil imana erişmiş olamayacağını ifade eden hadis bu konu- 


da güzel bir örnektir. Yine 
“komşusu aç iken karnı tok yatan bizden değildir” hadisi İslâm dininde komşuya verilen önemi belirtmektedir. Komşuya eza etmemek, onlarla güzel geçinmek, onları zarardan korumak, nasihat edip gözetmek gibi emirler İslâm dininde komşu hukununun temel esaslarını belirler. Komşu hakkını gözetmeyen ve komşusuna kötü söz söyleyen kişinin, yaptığı iyiliklerin sevabından mahrum kalacağı da hadislerde ifade edilmiştir. 

Ülkemizde köy, kasaba ve geleneğe bağlı toplum kesimlerinde iyi komşuluğa büyük önem verilir. Komşuya saygılı olmaya, uyum içinde birlikte yaşamaya, gerektiğinde birbirine yardım etmeye ve dayanışma içinde bulunmaya özen gösterilir. Fakat günümüz toplumlarında ve ülkemizde de sosyal ilişkiler özellikle büyük şehirlerde toplumsal değerler kaybolmaya yüz tutmuştur. Bu iletişim çağındaki iletişimsizliğin ortaya çıkardığı sorunlar herkesçe kabul edilmiş bir gerçektir. Giderek bencilliğin ör plana çıkması insanları komşularındarı habersiz bir şekilde yasamaya itmektedir. Büyük kent hayatı geleneksel komşuluk ilişkilerini büyük ölçüde etkilemiş ve değiştirmiştir, Hızlı ve plansız şehirleşme, sanayileşme ve benzeri etkilerin yarattığı kültür şoku sonucunda komşuluk ilişkileri zayıflama hatta yok olma eğilimi göstermektedir. lyi komşuluğun sınırı daralırken, kötü komşu ve komşular arası anlaşmazlıkların yoğunluğu ile iletişimsizlik dikkati çekmektedir. 

Bunun yanında en yakınımızda yaşayan insanlardan habersiz olmak insanlığa yakışmayan bir nitelik olarak değerlendirilebilir. Bu nedenle öncelikle en yakınımızdaki insanlardan başlayarak din, dil, ırk, sosyal statü, ekonomik statü ayrımı yapmaksızın eşit ve ölçülü bir 


biçimde komşuların gözetilmesi gerekmektedir. 

Eskiden evler birbirine uzak iken insanlar birbirine daha yakındı. İnsanlar ve komşular arasında sevgi, saygı, hürmet, yardımlaşma ve dayanışma duygusu hakimdi. Bugün ise büyüyen şehirlerde, apartmanlarda iç içe oturulma da insanlar birbiriyle tanışmaktan uzak durmaktadır. Oysa yeni komşuya “hoş geldine gitmek” ve bir ihtiyacının olup olmadığını sormak, ihtiyacı varsa karşılamak, duruma göre onu davet etmek, komşuda hasta varsa ziyaret etmek, yardım etmek, yalnızsa bir çorba pişirmek, küçük çocuğu varsa ona bakmak, düğünü varsa yardım etmek, öleni olmuşsa yalnız bırakmamak, küçük çocukları ile ilgilenmek, yemek v.b şeyler götürmek, komşu dedikodusuna meydan vermemek, bayram gibi özel günlerde ziyaret etmek, tanışılmasa bile karşılaşıldığında selamlaşmak, gönül alıcı birkaç söz söylemek, aileden sonra en yakın tanışlık biriminin komşular olduğunu unutmamak; kısacası yakın komşuyu bir dost kabul edip yaşamına müdahale etmeden dengeli ve ölçülü ilişkiler kurmak oldukça güzel ve yapılması gereken davranışlardır. Bu davranışların bir kısmını dahi gerçekleştirmek modern hayatın koşuşturmacası içinde insana verilen değeri ifade ettiği için önemlidir. 


Öncelikle en yakınımızdaki insanlardan başlayarak din, dil, ırk, sosyal statü, ekonomik statü ayrımı yapmaksızın eşit ve ölçülü bir biçimde komşuların gözetilmesi gerekmektedir, 








nsanlar için kendi türlerinden eşler var 

ederi ve aralarında sevgi yaratan Yüce Allah'a sonsuz hamd ve şükürler olsun, Aile 

hayatını en güzel şekilde yaşayarak bizlere örnek olan Hz. Muhammed Aleyhisselam'a da binlerle salât ü selam... Aile efradına, ashabına ve onun yolundan gidenlere de selâmı olsun. 

Rabbimiz! Bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve nesiller ver. Bizi takva sahiplerine önder kıl. 

Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi saptırma, bize rahmetinden ver. Şüphesiz sen çok bağışlayansın. 

Rabbimiz! Nurumuzu tamamla. Bizi bağışla, şüphesiz senin her şeye gücün yeter. 

Rabbimiz! Bizi sana teslim olanlardan eyle. 
Neslimizden de sana teslim olmuş bir ümmet lütfeyle. Bize vazifelerimizi göster, tövbelerimizi kabul et. Şüphesiz tövbeleri kabul eden ve çok merhametli olan ancak sensin. 

Ey sevginin ve rahmetin kaynağı! Sen Rasulünün diliyle, iffetini korumak için evlenenlere mutlaka yardım edeceğini vaat ettin. Sen vadinden dönmezsin ve vadini yerine getirenlerin en üstünü sensin. Hayatının belki bu en önemli gününde, bu 








Dr. Ekrem Keleş eşesi/Mekke-i Mükerreme 


gelinimizin dünya ve ahiret hayatına ilişkin olarak giderilmedik hiçbir sıkıntısını, görülmedik hiçbir ihtiyacını bırakma, Efendimiz Hz. Muhammed ve ailesine rahmet ettiğin gibi bu gelinimizi ve ailesini de rahmet alanına al. 

Allahım! Eşi ile birbirlerini, Hz. Muhammed ile Hz. Hatice validemizin birbirlerini sevdikleri gibi sevmeyi nasip eyle. Kendilerine Hz. Âdem ile Havva annemiz arasına koyduğun sevgi gibi bir sevgi ver, Hz. Ali Efendimiz ile Fatıma validemiz gibi birbirlerini sevdir. Birbirlerine karşi kalplerini ısındır ve onları fitneden, fesattan, nefretten ve düsmanlıktan muhafaza eyle, 

Allahım! Ona takva, iffet, sıhhat, afiyet ve ihtiyaç duyduğu her alanda yeterlilik nasip eyle. Onu yardımından mahrum birakma. Ona bol ve helâl nak ver, Verdiğin rizki hakkında bereketli kıl. Onu kanaatkör eyle, İlmini artır. Faydalı şeyleri öğret, Hidayete ulaştırdıktarı sonra kalbini eğriltme. Ona, öğrettiklerinden yararlanmayı nasip eyle, 

Allahım! Ona anne olmayı ve anne şefkatini nasip et. Tertemiz bir nesil lütfet. Şüphesiz sen dualari işitensin. Salih evlat ihsan eyle. Rabbim! Onu ve soyundan gelecekleri, namaz kilanlardan eyle. 
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Allahım! Ona, iffetini muhafaza ederek yaşamayı, namazını kilan, orucunu tutan ve sana itaat eden saliha bir hanım olarak cennetine girmeyi nasip et. 

Evinin; Kur'an okunan, İslâm konuşuları ve meleklerin ziyaret ettiği bir yuva olmasını nasip eyle. 
Onları gece ibadetinden uzak kılma. 

Allahım! Onun kalbini zikrine aç. Sana ve Rasulüne itaat etmeyi ve Kitabınla amel etmeyi nasip eyle. Bütün işlerinin sonucunu güzel eyle. Onu dünya perişanlığından ve ahiret azabından koru. 

Allahım! Onu Peygamberin Muhammed (s.a.5.Y'in sünneti üzere yaşat, ona İslâm üzere yaşamayi ve İslâm üzere hayata göz yummayı nasip et ve şeytanın ve fitnecilerin saptırmasından muhafaza buyur. 

Sadakatten ayırma. Eşini kendine bağlı ve vefali eyle, 

Kötü arkadaş ve kötü komşudan uzak eyle, İyi komşular ver. Şerlilerin şerrinden, fitnecilerin fitnesinden, iftiradan, kıskançlıktan muhafaza eyle. 

Allahım! Eşiyle birlikte bugünü, İslâmi hayatlarında daha iyiye ve daha güzele doğru önemli bir değişim durağı eyle. Bir insan olarak geçmişte işlediği günahlar var ise, onları bağışlayıver, gelecekte ise onu günahlara bulaşmaktan muhafaza buyur. Eşiyle birlikte senin rızana uygun olarak ħareket etmeyi nasip eyle, Ey lütuf ve ihsan sahibi! 

Allahım! Bizler insanız ve senin kulunuz. Birçok kusurlarımız, açıklarımız ve eksikliklerimiz var. Bu kardeşimiz de senin kulundur. Onun eksikliklerini, kusurlarını, açıklarını kapatıver. Sağından, solundan, önünden, arakasından, yukarıdan ve aşağidan gelecek tehlikelere karşı omu muhafaza eyle. 
Onu, altından kalkamayacağı sıkıntılardan ve korkulardan uzak kıl. 

Rabbim! Kendisine Müslüman olmayı nasip ettiğin gibi, ölünceye kadar Müslüman kalmayı da nasip eyle, Neslini İslâm'dan koparma. Ona, verdiğin nimetlere şükretme, takdirine razi olma, sikintilara, musibetlere, taatlara ve dünya hayatının olumsuz çekiciliklerine karşı sabretme bilinci ver. 
Selim bir kalp, doğru sözlülük, daima seni anan bir zihin nasip eyle, Kalbine bir nur, gönlüne bir nur, gözüne bir nur, kulağına ve bütün uzuvlarına bir nur ver, Günahlardan uzak durma şuuru nasip eyle. Onu, dünya ve ahiret hayatı açısından hiçbir yarari olmayacak faydasız işlerle uğraşmaktan muhafaza buyur. 

Allahım! Ona helâl ile yetinerek haramdan sakınmayı, sana itaat ederek günahlardan uzak kalmayı nasip et ve lütfunle onu başkalarına muhtaç etme, Helğlinden yeterince ver ki harama muhtaç olmasın. Lütfun ve ihsanını esirgeme ki senden başkasına ihtiyacı kalmasın. Hayırlı ve faydalı işlerle uğraşmayı nasip et ki dünya ve ahiret hayatı açisından boş ve faydasız işlerle uğraşamasın. 

Allahım! Onu, en güzel işler yapmaya muvaffak 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kıl ve en güzel ahlâka eriştir. Bunlara ancak sen eriştirirsin. Kötü işlerden ve kötü ahlâktan koru. 
Bunlardan da ancak sen korursun. 

Allahım, Onu kâfirlerin; imansızların; fasıkların, zalimlerin ve sana karşı sorumluluk bilinci taşımayanların baskı ve şiddetiyle karşılaştırma. 

Rabbim! Şeytanın yönlendirmelerine karşı onu sana emanet ediyoruz. Onu şeytanın tasallutundan uzak eyle. 

Ey kalpleri evirip çeviren Allahım! Onun kalbini dininde sabit kıl. Kalbinde, iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma! 

Allahım! Kendisine seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi ve sana yakın kılacak her işi sevmeyi nasip et. Ona imanı sevdir ve çekici kıl, Gönlünde inkârcılığa, fasıklığı ve isyana karşi bir nefret yarat ve bunları itici kıl ki onlardan uzak kalsın. 

Allahim! Sen onun Rabbisin. Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Onu yaratan sensin, o, senin kulun. 
Onu, sana verdiği söz ve ahdine bağlı kıl, İşlediği günahlar var ise, onların şerrinden kurtar. İhsan ettiğin nimetlerin kadrini bilmeyi nasip et. 

Allahım! Bu gelinimize öyle bir rahmet ver ki, iki cihanda da doğruluktan hiç ayrılmasın ve mutlu olsun. Öyle içten bir tövbe nasip et ki onu bir daha ebediyer bozmasın ve öyle bir istikamet ver ki ebediyen bu doğrultudan sapmasını. 

Allahım! Ona, hayırlar işlemeyi, kötülükleri terk etmeyi, yoksulları sevmeyi nasip et. Onu, hıyanetten, küfürden, şirkten, İslâm'ın emir ve yasaklarına karşı gelmekten, münafıklıktan, gösterişten, riyadan, kötü ahlâktan faydasız ilimden, korkmayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan uzak tut. 

Allahım! Onu, sıkıntıdan, üzüntüden, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, kalp katılığından, gafletten, zilletten, meskenetten muhafaza eyle. 

Allahım! Onu zulmetmekten de, zulme uğramaktarı da koru, Uzerine kul hakkı ve hayvan hakkı geçirme. Günahtan, zenginliğin fitnesinden, fakirliğin fitnesinden muhafaza eyle. 

Allahım! Çekilmez belâlardan, isyana düşmekten, görülmez kazalardan ve düşmanlarını sevindirecek musibetlerden onu muhafaza eyle. 

Allahım! Kendisine sıhhat, iffet, emanet, güzel ahlâk ve takdire rıza anlayışı ver. 

Allahım! Bu kulunun kalbini nifaktan, amelini riyadan, dilini yalandan, gözünü hıyanetteri uzak tut, 

Allahim! Geçmişte işlediği günahlar var ise onları bağışla, ömrünün geriye kalan kısmında da onu günah işlemekten muhafaza buyur. 

Allahım! Verdiğin güzellikleri, nimetleri ve yetenekleri ondan çekip alma. Bundan sonraki her gününü bundan önceki günlerinden daha mutlu ve huzurlu geçirmeyi nasip eyle, geçmişi aratma. 
(Amin) 
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evsimlerin kendilerine has, bizlere anlat-MM rs istedikleri ya da bizim farkına varmamiz gereken dilleri vardır. Her mevsim farklı duygular yaşar, farklı hallerin içine gireriz. 
Mevsimlerin en güzeli derseniz, kainatın yeniden canlılığının yaşandığı bahardır derim. Bir başkadır baharın tadı. Orta yol tutturmuştur kendine. Kışın 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Mevsimlerin D 


ğundan, ayazından nasibini alır ve sabırsızlıklarını kar ve ayaz bir güzel terbiye eder, Buna rağmen ısrarlıdır çiçekler. Gene de sabırsızdır. Aşk bahara duyuları özlemdir, Bir uyanıştır, bir diriliş muştusudur. 
Her doğan gün, her açan çiçek bahara teslim olmaya başlar, Güneşin sıcaklığını yüreğimizde duyarız. Açan kardelenler bizleri adım adım 


soğuğundan, yazın hararetinden farklı ayri bir. APE >. ota zirvelere doğru sürükler, Su şırıltı- 


güzellik katar kendisine. 


Yaz, olgunluğun, meyveye duruşun f — — 


sembolüdür. Ya Sonbahar, yaprak yaprak döker gözyaşlarını, sararır, $0- 

lar. Hüzünlerimizi yansıtır 

bizlere, 

Mevsimler bir bakıma bizi anlatırlar. 
Kışın her şeyin uykuda olduğu gibi, bizler de bir uzlet yaşıyormuşuz. Kış; 
karıyla, çamuruyla, ayazıyla, buzuyla esir almıştır her şeyi. Karın altında kırların örtüsü kardelenler saklıdır. Kardelenler, kışa inat hep açma sevdasındadırlar, bahara özlemlerinderni dolayı. Badem ağaçları, erik ağaçları, üzerlerine yağan beyaz kar tanelerini, beyaz çiçekleriyle değiştirmek için can atarlar. Bahara hazırlık vardır. Kışın en kavurucu soğuğunda, en körpe dallarının uçlarına kadar, 

Her taraf kar... Kar altında kalan yerlerde dışarı çikmak zor, ilk olmak daha da zor. 

İlklerin ardından hep, izleri takib edenler gelir. 
Bu yol zor, takip zor, yürümek zor, çalışmak zor... 
Güzellikler zorlukların ardından gelmiştir hep. Karanlığın ardından, aydınlığın gelmesi gibi... 

Karda eller üşür, donar, diller bile konuşamaz olur. Sobalar yanar, ocaklar tütmeye çalışır uzun kış gecelerinde. Çaydanlıkta su kaynar, düşünceler demlenir. Tefekkür imkanı, en iyi kış mevsiminde oluşur. Hayaller bile farklıdır kışın. İçimizi ısıtan birer meşale olurlar. 

Yalnızlığı, kışın bitişini beklemeden açan çiçekler kadar kimse bilemez. Üzerlerine karakışın korkusu sinmiştir. Açtıklarına mi yansınlar, solacak çiçeklerine mi? Sabırsız davranan çiçekler, kışını soğu- 


m.“ 


a ları bir başka keyif verir insana, 
Kış nazlı bir gelin gibi, terk-i di- 
| yar eder, yad ellere doğru. 
Dağın zirvesinde biraz kar ve soğuk kalsa da, ovada bahar hükmünü sürdürmekte, gafletten uyanan dağların kar suları, yaz boyunca, ovaları sulamaya devam etmekte. 

Kuşların her biri başka bir besteyle karşılar (o baharı. 
Bülbül en iyi nağmelerini gül için söyler. Güvercinler, 

cami pervazlarında, ezanlara bir başka eşlik eder. Turnalar, gökyüzünde halay çeker bulutlarla, Sanki kainat tek dil olmuş, susulan kışın ardından; bir nağmeler topağıdır, yüreklerden kopanlar. 
Taleal bedrularla karşılanır baharlar, Bir başka özlem vardır, sinelere sinen, Özlemle beklenen, selamlara durulan. Sabah rüzgarlarıyla selamlar yollanan Sevgililer Sevgilisine, her baharda. Nisan onun doğumu, âlemini yeniden canlanışına sebep olduğundan. Gelip yüreklere misafir olmasını beklemektedir bahar. Gönlü ona açmak ve onun yolunun yolcusu olmak. 

Baharlar uyanıştır, silkiniştir, yeniden diriliştir. 
Yere atılan tohumlar çiçeği, çiçekler de meyveyi çıkartır bağrından. Aynı topraktan ayrı kokular, ayrı tatlar, ayrı güzellikler. Tabiat kendini yeniler ve değişmez kanunlarından bahseder bizlere, bir şey anlatmak istercesine. 

Gaflette olanlara bir fırsattır bahar. Uyuyanlara bir uyanıştır bahar. Bahar içimizde, bahar düşüncelerimizde, bahar yaptıklarımızda. 

Ve bahar, mücadele kokan her yerde, çiçek açmakta... 
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İN İSLAM DÜNYASINDAN 


Doç.Dr. Ahmet Kavas 
İSAM 


Başkent: Menâme (143.395) 

Nüfus: 770.000 (2005 tahmini) 

Yillik nüfus artışı: % 1.7 

Yüzölçümü: 711.9 knr 

Kmz'ye düşen kişi sayısı: 1004 kişi 

Bir ada devleti olduğu için kara sırırı bulunmamaktadir. 

$ahillerinin uzunluğu: 161 km 

En yüksek noktası: Cebel Dühâr 
(Dukhan Mountain) 137 m 

Para Birimi: Bahreyn Dinarı 

Sulanabilir arazi: % 4.4 

Başlıca şehirleri: Muharrek (91.939), 

Rifo (79.985), Medinetü Hamed (52.718), Sitre (43.910) ve Medinetü İso (36.833) Maonarşiye dayalı bir idaresi bulunan Bahreyn'de mintaka (çoğulu menâtik) denilen 12 belediye bulunmaktadır. 
Bağımsızlık ilam: 15 Ağustos 1971 
İngiliz sömürgesinden kurtuluş tarihi: 16 


Aralık 1971 
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Fiziki ve beşeri coğrafya 
“ Bahreyn, Basra Körfezi içinde Suudi Arabistan'ın 24 
km. doğusunda, Katar'ın 28 km. batısında yer alan ve en büyüğünü Bahreyn adasının oluşturduğu toplam 36 adadan oluşan birtakım adalar devletidir. Bahreyn adası 565.7 km”lik yüzölçümüyle ülke topraklarının 96 85'ine sahiptir. Kuzeyden güneye 48 km., doğudan batıya ise uzunluğu 16 km. uzanır. Diğerleri ise büyüklüklerine göre Havar (50 km”), Ümm Nas'an (19 km), Muharrek (18 km”) ve Sitre (10 km?) adalarıdır. Adaların çoğu ise çok küçük olup bunların pek fazla dikkate değer özellikleri bulunmadığı bir kısmında ikamet dahi edilmemektedir. Son yıllarda deniz doldurularak suni adalar inşa edildiği için küçük adacıkların sayısının artığı görülmektedir. Coğrafi olarak son derece hayati önemi hâiz bir mevkide bulunduğu için tarihin ilk dönemlerinden günümüze kadar Sümerliler, Babilliler, Asurlular, Persler, Araplar, Portekizliler, Osmanlılar, Umanlılar ve İngilizler buraya sahip olmak için 

kıyasıya mücadele etmişlerdir. 

Arazinin çok az bir kısmı tarıma elverişli olup daha ziyade hurma ve sebze yetiştirilmektedir. Ülkenin su ihtiyacı artezyen usulü yer alti su kaynaklarından çıkarılsa da dünyanın en büyük deniz suyu arıtma tesisleri sayesinde bu konuda büyük bir sıkıntı çekilmemektedir. Sınırlı miktardaki hayvancılık yanında balıkçılığın ülke ekonomisine nispeten bir katkısı vardır. Yazları sıcak ve nemli bir iklime sahip olan Bahreyn, kışları daha soğuk ve serin bir iklim geçirmektedir. 


Ada haklının 9697'sini Bahreynli ve komşularından gelen 
Arap asılllar oluştururken, yabancılar arasinda ise Hintliler, Pakistanlılar ve İranlılar kalabalıktır, Ayrica çok sayıda ABD vatandaşı ve Avrupalı bu ülkede yaşamaktadır. 

Tarih 

M.O. 3000'li yıllara kadar giden Bahreyn'in tarihi geçmişin- den bugüne pek fazla bir iz kalmamıştır. Mezopotamya ile Hindistan arasındaki deniz ulaşımın- da önemli bir konuma sahip olması dolayısıyla Sümerliler, Babilliler ve Asurlular tarafından buranın ele geçirildiği bilinmektedir. İnsanlık tarihinin yazılı en eski destanı kabul edilen Gilgamış Destanı'nda buranın adi Dilmun olarak geçmektedir. Adada dünyanın tarih öncesi dönemine ait en büyük gömütü olup burada 150.000 höyük mevcuttur. 

Bahreyn ismi İslâm'ın yayılmaya başladığı ilk yıllarda ortaya çıktı. Öncesinde Araplar arasında 
Aval olarak isimlendirilirdi ve Våil kabilesinin putuna verilen isimdi. İki deniz manasına gelen bu yeni ismin buradaki deniz suyu- nun tatlı ve acı iki ayrı akıntıya sahip olduğu için verildiği iddia edilmektedir. Ancak İslâmi dönemin başlarıgıcındaki Bahreyn ismi daha ziyade adadan ziyade kara tarafındaki kısma verilmekteydi, 

Henüz Hz. Peygamber'in hayatta olduğu dönemde Arap yarımadasının Bahreyn adasına bakan sahil bölgesinden ve ayni adla bilinen bölgeden Medine'ye Mİuiz b. El-Aziz el-Abdi'nin 


eT, 


dedi ir 


başkanlığında yirmi kişiden oluşan bir heyet gelerek Müslüman oldular. Mekke'nin fethinden sonra Rasulullah Bahreyn'e Alâ b. Abdullah b. İmâd el-Hadramiyi buranın emirine götürülmek üzere bir davet mektubuyla gönderdi. Emir  _——— 
Münzir b. Savā bu j mektubu alınca kendisiyle bir- / likte Bahreyn ġ halkının ço- /£ ğu Müslüman oldu f ve buranın | idaresi doğrudan Medineye bağlandı. Bahreyn'e ikinci heyet ise hicri dokuz veya onuncu yılda gönderildi. Hz. Peygamber'in vefatı üzerine çikan dinden dönme hareketlerinin Bahreyn'de başını bizzat emir Hutâm el-Abdi çekti. 
Hazret-i Ebu Bekir buraya Alâ b. 
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Abdullah el-Hadrami'yi bu defa kumandan olarak bir birliğin başında gönderdi ve bunlar Hutam el-Abdi'nin ridde hareketini bastırdılar. 
Bugünkü Bahreyn adasının bulunduğu kısmın İslâm topraklarına katılması ise 
Abbasilerin Emevi hanedanına son verdikleri sekizinci yüzyıla rastlamaktadır ve ada 
| halki arasında Müslümanlik gide- 
/ rek yaygınlaştı. (o Fatimiler 
Bağdat'a yürümelerine engel olan Beni Hilâl ve 
Beni Süleym Bedevi 
Arapları'nı Güney Mısır'a sürerlerken, Karmatileri de Bahreyn bölgesine göçmeye zorladılar. 
Bunlar burada bir müddet idareyi ele geçirdilerse de dahâ sonra ahali onların hakimiyetine son verdiler. Ardından burada farklı kabileler hüküm sürdüler. 
Portekizliler'in XVI. yüzyılın ilk yıllarında Hint Okyanusu'nu dolaşmaya başladıkları dönemde 
Basra Körlezi'ne de girdiler ve 
1521 yılımda Bahreyn kalesinin 
olduğu yere bir kışla inşa ettiler. 
Buranın halkı onların varlığını hiçbir zaman kabullenmedi. Kızildeniz ve Hint Okyanusu'nun 
Aden Körfezi bölgesinde Portekizliler ile ilk ciddi deniz savaşları 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Misir Memlüklüleri arasında vuku buldu. 1517 yılında Mısır'ın 
Osmanlı idaresine girmesinin ardindan hem Memlüklü donarması, hem de Osmanlı Devleti'nin büyük desteğiyle kuruları ve başına Piri Reis'in geçirildiği 
Hint Kaptanlığı donanması sayesinde Portekizliler Kızıldeniz'den çıkarıldı. 

Kanuni Sultan Süleyman'ın 
İrakeyn Seferi esnasında Bağdat'ta bulunduğu 1534 yılında Bahreyn'den gelen elçilik heyeti 
Osmanlı Devleti'ne bağlılıklarını bildirdi. Bu arada 1559 yılında 
Bahreyn adasının idaresi Osmanllar tarafindan Portekizliler'der alındı, Portekizliler bu adayı tekrar ele geçirmişlerse de 1602 yilinda İranlılar burayı Portekizliler'den kesin olarak aldılar. 

1783 yılında bugünkü Katar 
devletinin batı sahilinden gelen ve Benü Utbe kabilesine mensup olan el-Halife ailesi İranlılar'ın buradaki nüfuzu iyice azaldığı için idareyi kolayca ele geçirdi. 
Ailenin reisi konumundaki Ahmed b. Muhammed el-Hâlife bu başarısından dolayı Ahmed el- 
Fatih olarak isimlendirildi. 1796 
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yılındaki vefatından sonra yerine oğulları Abdullah ve Selmân geçtiler. Aile içinde en uzun süre 
Bahreyn hakimi olan Birinci Şeyh 
İsa b. El- Halife (1869-1932) 
olup, İkinci İsâ (1961-1999) ise ülke bağımsızlığı almış ve kendisini Bahreyn emiri ilan etmişti. 
Oğlu Hamed onun vefatından sonra é Mart 1999'da Bahreyn emiri olmuşsa da 14 Şubat 
2002'de kendisini kral ilan etti. 
Günümüzde dahi adanın idaresi bu ailenin elinde bulunmakta olup yerine geçecek kişiyi kral tayin etmektedir. Şura Meclisi'nin 
40 üyesi kral tarafından belirlenirken 40 üyeli Millet Meclisi halk tarafından seçilmektedir. 
Portekizliler'in ardından Hindistan yolu üzerinde deniz gücünü artıran Avrupalı devletlerden İngiltere'nin Doğu Hint Şirketi adına 1820 yılında Bahreyn'deki el-Halife ailesini kendisiyle bir anlaşma yapmaya zorladı. 1859 yılında Bahreyn Emiri Birinci Muhammed İngiliz tehdidi karşısında Osmanlı Devleti'nden yardım istedi ve gemilerine Osmanlı bayrağı çekildi. 1861 yılında da bu adayı İngiltere'nin himayesi- 





ne girdiren yeni bir anlaşma daha imzalattı. Bütün bunlar ada halkının iradesi dışında olan gelişmelerdi. Bu sebeple her fırsatta kendilerini Osmanlı Devleti'ne bağımlı hissettikleri için Bağdat'taki validen ve Basra'daki Osmanlı donanmasından daima yardım istemekteydiler. Bir dönem Osmanlı'nın Necid kaymakamlığına bağlı kalan Bahreyn İngiltere'nin baskısından kurtulmak için büyük gayret sarfetmekteydi. Suudi Arabistan'da çıkarı Vehhâbi hareketine karşi başlangıçta Osmanlı Devleti'nden beklediği yardım gelmeyince İran'a müracaat etti ve oradan gelen görevliler Bahreyn'e lran bayrağını dalgalandırmaya başladılar. Bu arada Osmanli memurları da adaya çıkınca el-Halife ailesi tarafından İran bayrağının bir elçilik bayrağı olarak kalmasina karar verildi ve Osmanlı bayrağı tekrar adaya çekildi. 

İngiltere ile 1913 yılında 
Londra'da bir anlaşma yapan 
Osmanlı Devleti Bahreyn'in müstakil bir devlet olmasına müsaade etti. Buna karşılık İngiltere de bu ada üzerinde hiçbir hak iddia etmeyecekti, Ne var ki Birinci 
Dünya Savaşı yıllarında İngiltere pek çok konuda olduğu gibi 
Bahreyn konusunda da yapılanı anlaşmaya riayet etmeyerek burayi işgal etti. 1932 yılında adada petrol bulunması buranın geleceği için büyük umutlara vesile oldu ve adanın kiymeti gittikçe arttı, 








1971 yılına kadar yaklaşık altmiş sene İngiliz sömürgesi olarak 
kalan Bahreyn 15 Ağustos 1971 
tarihinde bağımsızlığını ilan etti. 
16 Aralık 1971 tarihinde de İngiliz sömürgeciliği sona erdi. 1973 
yılında ülkenin anayasası kabul edildi ve aynı yıl Millet Meclisi kurulduysa da iki yil sonra bu meclis dağıtıldı. Körfezde komşu olan Bahreyn dahil Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Uman'dan oluşan altı ülke Körfez İşbirliği Konseyi'ni kurdular. 

Kara komşusu bulunmayan 
Bahreyn 1981 yılında Suudi Arabistan ile arasında deniz üzerinde uzanan 25 km.lik bir yol yapımına başladı. Arabistan'ın el-Aziziye isimli mahalli ile Bahryen'in 
Cisre isimli mahalli arasında uzanan yolun inşası bir milyar iki yüz milyon dolar harcanarak 
1386 yılında tamamlandı. Böylece iki ülke arasında inşa edilen ve 
Kral Fahd Yolu adı verilen bu denizüstü yolla iki ülke birbirlerine kara yoluyla bağlandılar. 





Bahreyn, 1990 yılında Kuveyt'i işgal eden Irak'a karşı tavır takınan ülkeler arasında yer aldı ve ABD ile hareket etti. 1973 yılında dağıtılan Millet Meclis'ini yeniden kurdu. 

2002 yılı Şubat ayında Bahreyn anayasası değiştirilerek 
Bahreyn Devleti olan ülkenin adı 
Bahreyn Krallığı'na ve Bahreyn 
Emiri unvanı da Bahreyn Kralı 
(Melikü Bahreyn) olarak değiştirildi. 1783-1971 yılları arasında el-Halife ailesinden Bahreyn'in hakimi konumundaki idarecileri- ne şeyh denirken, 1971-2002 








arasında emir, 2002'den itibaren de kral denmektedir ve halen ülkenin krali Hamed b. İsâ el-Hali- 


fe olup veliahtı Selmân b. Ha- 


med el-Halife, başbakan ise Halife b. Selmân el-Halife'dir. 

Dini hayat ve kültür 

Bahreyn'de nüfusun büyük bir çoğunluğunu Müslümanlar oluşturmaktadır (9698). İslâm, devletin resmi dinidir ve ahvali şahsiye konusunda şeri hükümler uygulanırken diğer konularda 
İngiliz hukuku esas alınarak yapılan Kanunlar geçerlidir. Hükümette dini konularla ilgilenmek üzere İslâmi İşler Bakanlığı (Vüzâratü'-ş-Şuünü'-İslâmiyye) bulunmaktadır. 

Ülkede iki üniversite bulunmakta olup bunlardan ilki başkent Menâma'da bulunan Bahreyn Üniversitesi (Câmiatü'|- 
Bahreyn) diğeri ise Körfez İşbirliği Meclisi'nin müşterek olarak 
1998 yılında açtığı Haliç Arap 
Üniversitesi'dir (el-Câmlatü'l-Halicü"l-Arabi). 

Bahreyn'de Ahböâru'!-Halic, el-Eyyâm, el-Vasat ve Bahreyn isimli üç Arapça ve Gulf Daily 
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News ve Bahrain Tribune isimli iki İngilizce günlük gazete çıkmakta olup, ayrıca iki radyo ve beş kanallı bir televizyon istasyonu mevcuttur. 

Bahreyn Yazarlar Birliği başkanı olan Kasım Haddad şâir kimliğiyle ülkenin önemli edebiyatçıları arasında yer almaktadır. 
Diğer şairler arasında Ahmed eşşsemlân, Abdurrahman Ref ve 
Ali eş-Şerkâvi gibi isimler öne çıkmaktadırlar. Hikaye, tiyatro oyunu ve senaryo yazarı Emin 
Salih, çok sayıda fikri edebi eserleri bulunan Abdullah Halife dişında Ferid Ramazan ve Muhammed Abdülmelik ülkenin önemli yazarları arasında gelmektedirler. Tefsir, Hadis ve Fıkıh alanlarında 1976 yılında profesör olan 
Şeyh Nizam Yakubi İslâmi finans kurumlarının fikri temelini oluşturan ve bu alanda çok sayıda eserler veren Bahreyn'in önde gelen alimlerindendir. 

Ekonomi 

Petrol ve doğal gaz öncesinde Bahreyn halkının en büyük geçim kaynağı inci avı ve ticaretiydi. Piri Reis Kitâb-ı Bahriye isimli eserinde Basra Körfezi'nde bulunan dokuz ada bulunduğunu bunlardan birisinin de Bahreyn adası olduğunu belirttikten sonra bu ada halkının inci avı ve ticaretiyle ilgili teferruatlı bilgi vermektedir. Petrolün ve ardından doğalgazın bulunmasıyla birlikte Bahreyn ekonomisi büyük bir artış gösterdi. Ülkenin artarı gelirleri sayesinde refah düzeyi çok yükseldi ve pek çok alanda yatırımlar çoğaldı. Kendi petrol rezervlerinin gittikçe azaldığını dikkate alan Bahreyn devleti başta Suudi Arabistan gibi ülkelerden aldığı ham petrolü işlemek üzere rafinelerinden büyük gelir elde etmektedir. Hayvancılık, balıkçılık ve inci ticareti ile ülke ekonomisine belli bir katkı sağlamakla birlikte son yillar- da turizm ve bankacılık yatırımları giderek ağırlık kazandı. Kişi başına düşen milli gelir 7.000 
dolar seviyesindedir. 
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Hz. Osman (r.a) hicretten 47 yıl önce Mekke'de dünyaya gelmiştir. 
Babası Affan b. Ebu'l-As, 
Kureyş kabilesinin en önemli kollarından Beni 
Ümeyye oğulları ileri gelenlerinden birisi olup aynı zamanda şehrin zenginleri arasında yer almiştir. Babasi gibi ticareti meslek olarak belirleyen Hz. 
Osman (r.a.) bu sayede genç yaşında kabilesinin en varlıklı üyelerinden biri haline gelmiştir. 

Hz. Osman (r.a.) Hz. Ebü Bekir (r.a.)'in özel gayretleri sayesinde Müslüman olmuştur. Bu sebeple gerek kendi ailesinden, gerekse diğer kabilelere mensup müşriklerden baskı ve işkence görmüştür. Bu dönemde Hz. Peygamber (5.a.5.)'in kızı Rukiye (r.a.) ile evlenerek Allah Rasulü (5.a.5.)'nün yakın akrabası arasına girmiştir. 
Hz. Osman (r.a.) Rukiye (r.a.)'nin Medine döneminde vefatından sonra Rasulüllah {s.a.s.)'in diğer kızı Ümmü Gülsüm (r.a.) ile evlenerek ona ikinci kez damat olacaktır. 

Mekke müşriklerinin kendi içlerinden Müslüman olanlara baskılarını yoğunlaştırdıkları sırada Hz. Osman (r.a.) da eşiyle birlikte Habeşistan'a hicret etmiştir. Bir müddet Habeşistan'da kalmış, daha sonra Mekke'ye geri dönmüş, ardından da Medine'ye hicret ederek ilk muhacirlerin arasına katılmıştır. 

Hz. Osman (r.a.) hicretten sonra gerçekleşen pek çok hadisede Hz. Peygamber (s.a.s.)'in yanında yer almıştır. Eşi Rukiye (r.a.)'nin ciddi rahatsızlığı sebebiyle Hz. Peygamber (s.a.s.)'in de izniyle Bedir savaşına iştirak edememiştir. Ancak 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Uhud, Hayber ve Mekke'nin fethi ile Hevazin savaşı ve Tebük seferine katılmıştır. Hudeybiye 
Barış anlaşmasından önce Müslümanların temsilcisi olarak Mekke'ye gitmiştir. 

Hz. Ebü Bekir (r.a.) ve 
Hz. Ömer (r.a.) dönemleinde halifelerin en yakın danışmanları arasında yer alan Hz. Osman (r.a.), Hz. Ebu 
Bekir (r.a.)'in kendisinden sonra Hz.Ömer (r.a.)'i halife tayin ettiğine 

dair yazıyı kaleme almıştır. Hz. Ömer (r.a.)'in bir suikast neticesinde şehit olmasından sonra Müslümanlar Hz. Osman'ı kendilerine halife olarak seçmişlerdir. Hz. Osman (r.a.) halife olduktan yaklaşık iki yil sonra Küfe, Misir ve Basra gibi büyük eyaletlerin valilerini sırasıyla değiştirmeye başlamış, bunların yerine de genellikle kendi ailesinden yani Beni Ümeyye'den idareciler tayin etmiştir. Gerçekleşen bu tayinlerle birlikte devletin bütün idari kademeleri Ümeyyeoğulları'nın kontrolüne geçmiş, onun bu politikası halk arasında yönetime karşi bazı rahatsızlıkların ortaya çıkmasına sebebiyet vermiştir. 

Hz. Osman (r.a.)'ın hilafeti döneminde Müslümanlar o zamana kadar gerçekleştirilen en geniş ve hizli fetih harekâtına girişmişlerdir. Bunun sonucunda ülkenin sınırı doğuda Horasan'ı aşmış, batıda ise Kuzey Afrika Müslümanların hakimiyetine girmiştir. Akdeniz'de stratejik Kıbrıs adası onun zamanında Şam eyalet valisi Muaviye tarafından fethedilmiştir. Ayrıca Hz. Osman (s.a.5.)'ın diğer valileri, Abdullah b. Sa'd, Abdullah b. Amir ve Velid b, Ukbe, Said b. el-As fetih hareketlerin- 





de büyük başarılar sağlamışlar, ülke sınırlarını Hulefa-i Raşidin döneminin en geniş noktasına ulaştırmışlardır. 

Gerçekleşen bu başarılı faaliyetlere rağmen özellikle halifeliğinin son beş yılında Hz. Osman (r.a.) büyük iç karışıklıklarla karşı karşıya gelmiştir. Klâsik İslâm tarihi kaynaklarında Hz. Osman (r.a.) döneminde meydana gelen dahili karışıklıkların halife ve onun idarecilerinin şahsi kusurlarından, ayrıca İbn Sebe gibi bozguncu şahısların faaliyetlerinden kaynaklandığını ileri sürerler. Ancak bu dönemde görülen olayları sadece bir sebebe veya bir/birkaç şahsın sorumluluğuyla açıklamak doğru olmaz. Ülke içindeki karışıklıklar o dönemdeki, dini siyasi, sosyal ve ekonomik alanda ortaya çıkan değişimlerden kaynaklanmıştır. Her şeyden önce bu süreçte askeri faaliyetler tamamlanmış, devlet ulaşabileceği en uzak sınırlara dayanmış, doğuda İran'ın düşman halkı ve yüksek yaylası, kuzeyde Anadolu ve batıda Akdeniz, devletin eri tabi sınırlarını oluşturmuşlardı. 
Fetihlerin durmasıyla birlikte insanlar oturup düşünme ve olayları değerlendirme imkânı bulmuşlar, bunun sonucunda birtakım insanlar yönetim aleyhine dedi-kodu üretmeye ve hadiselerin peşinde koşmaya başlamışlardır. Ayrıca Hz. Peygamber (s.a.s.)'in ahlâki terbiyesi altında yetişmiş olan sahabenin sayısının gün geçtikçe azalması ve bu terbiyeden mahrum kalan insanların toplumda çoğunluğa sahip olmaları da meydana gelen karışıklıklarda rol oynamıştır. Bütün bunlara ilave olarak İslam fetihlerinin genişlemesiyle birlikte, Müslümanlara boyun eğen, ancak içten içe de Müslümanlara düşmanlık besleyen Hristiyan zümre, Hz. Ömer tarafından tarih sahnesinden silinen Sasani İmparatorluğu'nur tebası olan İranlilar ve nihayet Hz. Peygamber (s.a.s.)'in 622'de Medine'ye hicretinden itibaren sürekli olarak Müslümanlara karşı düşmanca duygular besleyen Yahudiler, Hz. Osman (r.a.) zamanındaki fitne hareketlerinir tabii destekçileri olmuşlar, teşekkül ettirdikleri gizli örgütlerle muhalifleri devlet idaresine karşı kışkırtmışlardır. Yukarıda zikredilen bütün bu ve benzeri sebeplerle toplumdaki huzursuzluklar, ülke dahilinde yönetime karşı hareketlere dönüşmüş, ardından da Küfe, Basra ve Mısır'dan hareket eden isyancılar Medine'ye gelmişler, halifenin evini kuşatma altına almışlar. Kuşatma bir ayı geçince de H.35 Zilhicce (M.656 Haziran) tarihinde toplu bir saldırıyla Hz. 
Osman (r.a.)'ı şehit etmişlerdir. 

Hz. Osman (r.a.) halim-selim, merhametli ve iyi niyetli bir kişiliğe sahipti. Özellikle hayası ile şöhret bulmuştu. Yakın akrabasına karşı aşırı düşkün olduğu, onların her türlü talebine cevap verdiği de kaynaklarda zikredilir. Onun diğer bir hususiyeti ise cömertliğidir. Müslümanlar için yardım talep edildiğinde genelde en büyük mali destek ondan gelmiştir. Nitekim hicretten sonra Medineli bir Yahudi'nin işlettiği Rume kuyusuna yüksek bir meblağla ortak olmuş ve suyu Müslümanların hizmetine sunmuştur. Tebük seferinin hazırlanması esnasında Müslüman ordunun üçte birinin techiz masraflalarını üstlenmiştir. Hz. Osman (r.a.) gerek Rume kuyusundan Müslümanları istifade ettirmesi, gerekse Tebük seferine sağladığı katkı sebebiyle Hz. Peygamber (5.a.5.) tarafından cennetle müjdelenmiştir. 

Hz. Osman (r.a.), Hz. Peygamber'in (s.a.5.) vahiy katipleri arasında yer almiş, ayrıca kendi halifeliği döneminde daha önce bir araya getirilmiş olan Kur'an nüshasını çoğaltarak önemli İslam beldelerine göndermiştir. Hz. Osman (r.a.) aynı zamanda Hz. Peygamber (s.a.5.)'den 146 adet hadis rivayetinde bulunmuştur. 
Onun neslinden gelen Eban b. Osman, ilk siyer ve İslam tarihi müellifleri arasında yer almıştır. 
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Hz. Osman (r.a) halim-selim, merhametli ve iyi niyetli bir kişiliğe sahipti. Özellikle hayası ile şöhret bulmuştu. 
Yakın akrabasına karşı aşırı düşkün olduğu, onların her türlü talebine cevap verdiği de kaynaklarda zikredilir. Onun diğer bir hususiyeti ise cömertliğidir. Müslümanlar için yardım talep edildiğinde genelde en büyük mali destek ondan gelmiştir. 





100 bin caminin yapımı ile fakirlik sorununun çözümü 

(Diyanet Kilisesi!) 

WLAli Kılıçbay, Diyanet Kilisesi! Başlikh makalesinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nı Hristiyan Avrupa'nın Kilise Teşki-Iğtı ile özdeşleştirme yanlışına düşerek, birtakım düzenlemelere gidilmek suretiyle kapatılmasının gerektiğini iddia etmektedir. (Aktüel, 15.11.2005) Aksi halde Avrupa'nın ülkemizi teokratik bir ülke olarak eleştireceğini savunmaktadır. 
Makale sahibinin Başkanlığını anayasal bir kuruluş olup ilgili mevzuat çerçevesinde halkı din konusunda aydınlatmak ve İbadet yerlerini yönetmek görevini atlayarak ona birtakım eleştirilerde bulunması her şeyden önce sağlam gerekçelere dayanmamaktadır. Kilise ile Diyanet İşleri Başkanlığı'nı aynı düzlemde görmek veya bir kefeye koymak yersizdir. 

Makalede ilginç bir de iddia var ki değinmeden geçemeyeceğim. Kiliçbay, ülkemizde mevcut olan yüz bine yakını cami için, “fakirlik camiyle çözülseydi Türkiye yüz bine yakın camiyle en zengin ülke olurdu” şeklinde sözler sarf etmektedir. Onun bu iddiaları da temelsiz ve mesnetsizdir. Bir kere camilerin inşa gayesini anlarnamaktır. Camilerir inşa edilişi malumdur. Halk camileri fakirlik problemine çözüm için yapmamaktadır. Ancak camilerde hutbe ve vaazlarla, sosyal dayanışma, fakir ve yoksula el uzatma, zekat, sadaka, infak gibi güzellikler, çalışma ve kalkınmanın yolları teşvik edilmektedir. Toplum fakirliği ortadan kaldırma noktasında üzerine düşeni bütün müesseseleri, özel ve tüzel kişilikleri ile yerine getirdi de buna camiler mi engel oldu? 

Din ve Şiddet 

İkinci Barış ve Tolerans Konferansı “Güneydoğu Avrupa'da, Kafkaslarda ve Orta Asya'da Diyalog' başlığıyla gerçekleştirildi. İstanbul'da yapılan konferansta dini liderler nefret ve şiddetin dinle bağdaşmadığını vurguladılar. 

Merkezi New York'ta bulunan Appeal of Conscience Vakfı Başkanı Arthur Schneier ile Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso'nun himayesinde gerçekleştirilen konferansın açılış konuşmasını Diyanet İşleri Başkam Sayın Ali Bardakoğlu yaptı ve konuşmasında; 'Biz dini liderler olarak, dinin şiddeti haklı göstermediğini güçlü bir şekilde açıklamalıyız' dedi. 
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Konferansta yer alan Fener Rum 
Patriği Bartholomeos da 'Siyasi değerlendirmelerimizi hiçbir zaman için Tanrı'ya mal etmeyelim' dedi. 

Papa 16. Benedictus da mesajında 
'Ancak diyalogla dünya yaşanabilir bir yer olabilir” cümlesini kullandı. 

Zaman zaman din gibi kutsal bir değerin kavga, şiddet veya teröre alet ve mesnet edilmesi durumlarıyla karşilaşmaktayız. l 

Dinin özünü kavrayamamaktan, yanlış yönlendirmelerden kaynaklanan bu gibi durumlara karşı dini liderlerin ve din görevlilerinin nefret ve şiddeti ortadan kaldıracak hoşgörü ve diyalögu teşvik eden yaklaşım ve söylemleri gündemi olumlu yönde etkiler nitelik taşımaktadır. 

Stat Koridorunda Namaz, 

Camisiz Tek Avrupa Başkenti 

Yunanislan, din ve ibadet özgürlüğüne büyük önem veren Avrupa Birliği'nin üyesi. Ancak, 150 bini aşkın Müslümanın yaşadığı camisiz tek Avrupa başkenti Atina'da Ramazan bayramı namazı bu yil da bir stadyumda kılındı. 
Yaklaşık 5 bin Müslüman, bayram sabahı, Atina'nın Faliron semtindeki “Dostluk ve Barış” stadyumunun bitişiğindeki büyük, boş alanda bayram namazı kılmaya gitti. Ancak, yağmur nedeniyle namaz, kapalı stadyumun içindeki fuar bölümü ve koridorlarında kıindi. Namaza katılanlar, Yunan başkentinde halen bir cami bulunmamasmdan yakındılar. (Milliyet, 6.11.2005) 

Daha önceki yıllarda da gündeme gelen Avrupa'nın camisiz tek başkenti olma ünvanını korumaya devam edecek gibi gözükmektedir. Yunanistan'da düzenlenen son olimpiyat oyunlarında bütün dünyadan gelen Müslüman oyuncu ve izleyiciler için yapılması düşünülen cami ne hikmetse bir türlü inşa edilemedi. İlgililerin projenin olimpiyatlara yetiştirileceğini ifade etmelerine rağmen haberde de geçtiği üzere Atina halen camisizliğini sürdürmekte. Bu itibarla sayıları binlerle ifade edilen Müslümanlar bayram namazlarını stadyumlarda, açık alanlarda yağmur, soğuk gibi olumsuz hava koşullarında eda etmeye çalışıyorlar. Bir Avrupa Birliği ülkesinin başkenti için böyle bir ünvan hiç de övünülecek bir unvan olmasa gerek... 

Çocuklara Şefkatli Olun 

Zaman Gazetesi, Süleymaniye Camii'nde vatandaşlarımızla bayramlaşan 


Sayın Diyanet İşleri Başkanımızın bu vesile ile çocuklara ve kadınlara şefkatli davranılmasının önemini vurguladığı 


konuşmasını o gündeme taşımış. 
(4.11.2005, Zaman) Oldukça hassas bir konu olan çocuklara şefkatle yaklaşmak, üzerinde hassasiyetle durulması gerekli bir mahiyet taşımaktadır. Kuşkusuz toplum olarak bu alandaki eksikliklerimizin giderilmesi ve bakış açılarımızın sorgulanması gerekmektedir. 
Çocuklar geleceğimizdir, Bugünün küçüğü yarının büyüğüdür. Ve şu unutulmaması gereken bir gerçekliktir ki; “çocuklar güllere benzer, onları ancak sevgi büyütür”... Çocuğa yan etkisi ölmayan ilaç konumundaki sevgi ile yaklaşmak, eğitimin temeline bu ölçüyü koymak gerektir. 

Yurt veya yuvalardaki çocuklarda bu toplumun çocuklarıdır. Onlara ilgisiz, sevgisiz, şefkatsiz kalmak da hatla şiddet uygulamak da kötü sonuçlar doğurabilir. 

İmam Felsefeden Anlamalı/ 

The İmam Aranıyor 

Diyanet Aylık Dergi'deki Din Görevlilerinin Misyonu ve Aranan Özellikberi ile ilgili makaleler üzerinde medya- da farklı başlıklarla birtakım yorumlar- da bulunuldu. Kimi İşin sadece felsefe boyutunu öne çıkarırken (14.11.2005, Yeni Şafak) kimi de “The İmam Aranıyor (Akşam, 04.11.2005) Diyanet İdeal İmamı Tarif Etti, İşte İdeal İmamın Özellikleri (Habertürki; başlıkları ile makaleyi magazin tarzı yorumlama cihetine gidiyordu... 

Topluma örneklik etme ve din kūnusunda halkı aydınlatma görevi üstlenen din görevlilerinin mesleki ve kültürel olarak iyi yetişmiş olmaları yadsı- namaz bir gerçekliktir. Beşeri ve toplumsal açılardan kendilerini geliştiren, iyi iletişim kurma becerisine sahip, yabancı dil, hitabet, medyayı ve gündemi takip gibi alanlarla sürekli ilgili, hatta habere başlık olarak zikredilen telsefeden bile kendini soyutlamayan din görevlileri hizmet noktasında daha donanımlı ve etkili olabilecektir. Ancak makalede sayılan bu veya bu minvaldeki hususların gerçekleşmesi eğitim, maddi ve sosyal imkanların temini gibi destekleyici birtakım tedbirlerin alınmasi ile daha kolay hale gelebilecektir. 
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uharrem ayı; Hicri takvimin 1. ayıdır. Hic-M ri Takvim Hz. Ömer döneminde Hicretin 

16. yılında kabul edilmiştir. HzPeygamberin Mekke'den Medine'ye hicret ettigi yilin ilk ayı olan Muharrem ayının 1. gününün rastladığı 
16 Temmuz 627 tarihi olarak başlatılır. 

29 Ocak 2006 Pazar günü Greenwich saatiyle 
14.16'da İçtima, 30 Ocak Pazartesi günü 02.07'de Ru'yet olacak, hilal ilk defa Büyük Okyanusta Pitcaim adalarından itibaren görülmeye başlayacaktr. 

Muharrem ayının İçtiması 29 Ocak Pazar ile Ru'yeti 30 Ocak Pazartesi gibi ayrı-ayrı günlere rastladığı için İçtimal esas alıp, İçtimaı takip eden 


Diğer bazı ülkelerin belirli şehirlerine ait Hilal 


sitemizin http://www. diyaret, con, tr / turkis tiknik 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günü Kameri b kabul 
| eden bazı İslam 
ülkeleri 30 Ocak 
M| Pazartesi, Feygamberimizin 
“ hadis-i şerifi 
#mucibince 
" Ru'yeti takip eden günü Kameri aybaşı ka- 
14 bul eden Türki- 
H ye gibi diğer İs- 
| lam Ülkeleri 31 
Ocak Salı günü 
Muharrem ayina başlayacak- 
* lardır. 

© günü olan 
29 Ocak Pazar günü 
ay güneşten Anka- 
| rada 15, Mekke'de 5 
dakika önce batmakta ve güneş battığı anda hilâl, Ankara'da r19' Mekke'de 1“08' 
8 ufkun altında, bulunduğundan Ankara ve 
Mekke'den hilâl görülemeyecektir. Hilâl görülememesine ragmen, içtima esas alan ülkeler hilal görülmüş gibi 30 Ocak Pazartesi günü Muharrem ayına başlayacaklardır. 

Ru'yet günü olan 30 Ocak Pazartesi günü ay güneşten Ankara'da 66, Mekke'de 64 dakika sonra batmakta ve güneş battığı anda hilal, Ankara'da 9"55', Mekke'de 12"30' ufkun üstünde bulunduğundan ve o saatte ayın parlaklığı güneşin ışınlarından daha kuvvetli oldugundan hilal Ankara ve Mekke'den net olarak görülebilecektir. 

31 Ocak Salı Muharrem ayının 1. günü, dolayısıyla Hicri Yılbaşı, 09 Şubat Perşembe günü de Aşure günü olacaktır.. 
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İSSN 1302-3275 /Döyanet Aylık Dergi 


“De ki: 'Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?’ 


Ancak akıl sahipleri öğüt alırlar.” 
Zümer, 9 
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